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nsanoğlunun dünya yolculuğu Hz. Âdem ve eşi Hz. Hawa ile başlamıştır. İlk 

insanın ilk çift, ilk ebeveyn, ilk aile olması, onun fıtri boyutuna dair önemli bir 

göstergedir. Aile toplumlar için her zaman önemli olmuş, bir yanıyla ferdin 

maneviyatını diğer yanıyla toplumun dokusunu inşa etmiştir. Toplumlar istikballerini aile müessesesi sayesinde teminat altına alırlar. 


Aile İslam'da el üstünde tutulmuş, mübarek görülmüş, korunmuş, gözetilmiştir. 
İslam, nikâh akdini teminat altına almış, onun ifsat edilme olasılığı karşısında önleyici tedbirler geliştirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de, Cenab-ı Allah (c.c.), “İçinizden kendileri ile huzur bulacağınız eşler yaratıp aranızda sevgi ve rahmet var etmesi, O'nun varlığının delillerindendir.” (Rum, 30 /21.) buyurmak suretiyle yuvayı ve onun içinde ortaya çıkacak sevgiyi kendi kudretinin burhanı olarak zikreder. 


Her sözü ve davranışı bizler için yol gösterici yıldızlara benzeyen Peygamber Efendimiz (s.a.s.) aile bireylerine karşı sevgi, saygı ve içtenlikle davranmış, onlarla ilişkilerinde nezaketi ve ihtimamı bir an olsun elinden bırakmamıştır. Onların her birinin duygu ve düşüncelerini dikkate almış, hususi olarak ilgilenmiştir. 
Ayrıca toplumda aile kurumunun muhafazası için önemli uyarılarda bulunmuş, her gece uyumadan namaz kılacağını, yıl boyu oruç tutacağını, hiç evlenmeden ibadet edeceğini söyleyenleri uyarmış, “Ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve kötülükten korunanınızım. Böyleyken ben kâh oruç tutarım, bazı günlerde yerim, gecenin bir kısmında namaz kılarım, bir kısmında da uyur istirahat ederim. 
Kadınlarla da evlenirim. Her kim benim yolumdan gitmez de ondan yüz çevirirse benden değildir.” (Buhari, Nikâh, 1.) buyurarak evliliği yadsıyan yaklaşımların önünü net bir şekilde kesmiştir. Gençleri evlenmeye teşvik etmiş (Müslim, Nikâh, 1.), eşler arasında birbirlerine karşı korunması gereken hassasiyetler ve haklar olduğunu bildirmiştir. (Tirmizi, Rıda, 11.) 


Başkanlığımız tarafından bu yılki Mevlid-i Nebi etkinliklerinin teması, “Peygamberimiz ve Aile” olarak belirlenmiştir. Bizler de Diyanet Aylık Dergi olarak bu vesileyle aile kurumuna dikkat çekmek, onun dünden bugüne hiç eksilmeyen fonksiyonu üzerinde yeniden düşünmek için aynı başlıklı bir dosyayla huzurlarınızdayız. Dergimizin bu sayısına Prof. Dr. Ahmet Yaman, “Müslüman Ailenin Temel Nitelikleri”; Murat Padak, “Kur'an'da Aile Hayatı”; Mustafa Irmaklı, “Her Şey Ailede Başlar”; Aliye Doruk, “Peygamberimiz ve Aile”; Prof. Dr. M. 
Bahaüddin Varol, “Ehlibeytin Anlam ve Değeri”; Bünyamin Albayrak, “Aileyi Ayakta Tutan Değerler” yazılarıyla katkıda bulundu. Bu ayki söyleşi konuğumuz Prof. Dr. Huriye Martı hocamız. 


Sonraki sayımızda buluşmak üzere. İyi okumalar. 


Dr. Saul Kurt 
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Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla. 


PEYGAMBERİMİZ VE AİLE 


Varlığı ve evreni fizik ve metafizik boyutuyla anlamlandıran yüce dinimiz İslam'ın temel hedefi; yeryüzünde güvenli ve huzurlu bir hayatı tesis etmektir. İnsanoğlu için söz konusu gayeye hizmet eden en önemli yapı ise Kur'an-ı Kerim'in Hz. 
Âdem'e (a.s); “...Sen ve eşin cennette kalın...” (Araf, 7/19.) 
hitabından da anlaşılacağı üzere yaratılıştan itibaren var olan, insanlığın kadim, köklü ve saygın kurumu ailedir. Sevgi, saygı, şefkat, sadakat, fedakârlık üzerine kurulan âile, kadın ve erkeğin asil bir duyguyla birbirlerini tamamlayıp yekvücut oldukları meveddet, rahmet ve sekinet yuvasıdır. 
Nitekim kişinin ailesine nasıl davranması gerektiğini emir 


ve tavsiyeleriyle ortaya koymanın yanında, bizzat kendi hayatıyla da en güzel örnek olan Hz. Peygamber'in (s.a.s.); “Kadınlar, erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yarıdır.” (Ebu Davud, Taharet, 94.) 
şeklindeki hadis-i şerifi, aile olmanın kadın ve erkeğin her ikisi açısından insanı kemale ulaştırdığını ifade eden önemli bir beyandır. 


Allah Resulü'nün aile hayatı kıyamete kadar bütün insanlar için eşsiz bir örneklik arz etmektedir. Nitekim onun aile hayatında uyguladığı ilke ve prensipler, tüm zamanlarda önemini ve işlevini kaybetmeden varlığını sürdürmüştür. Bu açıdan, toplumun en küçük birimi olan ailedeki mutluluk ve 


huzurun, toplumsal mutluluk ve huzurun temin edilmesindeki vazgeçilmez şart olduğunu en güzel örnekleriyle Hz. 
Peygamber'in aile yaşantısın- da görmek mümkündür. Bu meyanda Sevgili Peygamberimiz; ihsan, adalet, merhamet gibi kurucu değerler üzerine inşa edilen ailede kadın ve erkeğin birbirleri üzerinde hak ve sorumlulukları olduğunu müteaddit defalar dile getirmiştir. Bu çerçevede, özellikle kadınlara iyi muamelede bulunulmasını, şiddeti besleyen her türlü kötü söz ve davranıştan uzak durulmasını, aile birliğinin üst düzey bir bilinçle tahkim edilmesini, eşlerin birbirine güven duyup bağlılık ve sadakat göstermesini, ortaya 


çıkması muhtemel problemler karşısında sabırlı ve anlayışlı davranılmasını önemsemiştir. 
Resul-i Ekrem'in iman, ahlak ve eşlere ideal davranış arasında kurduğu bağlantıyı dile getiren; “Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanı, ahlak bakımından en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız ise eşlerinize karşı en hayırlı olanınınızdır.” (Ebu Davud, Sünnet, 15.) sözü, zikredilen nebevi yaklaşımının açık bir ifadesidir. 


İslami bir kimlik, etkin bir şuur ve muhkem bir istikamet açısından toplumun can damarı mesabesinde olan ve Peygamberimizin de söz, tutum, tavır ve davranışlarıyla yücelttiği aile müessesesi, pek çok yönden önemli bir kurumdur. Zira bir eğitim yuvası olarak bireyi toplumsal hayata hazırlayan, onun dini ve kültürel kodlarıyla kolaylıkla irtibat kurmasına imkân tanıyan; dilin, düşünce- nin, kültürün, ilmin, etik ve estetiğin elde edildiği aile, fertlerinin yaşantısını ideal boyutta şekillendirmesi açısından hayati önemi haizdir. Diğer taraftan, kişiyi her türlü menfi yapı, unsur, insan, düşünce, akım ve anlayıştan uzaklaştırıp ona huzurlu ve mutlu bir yaşamın anahtarını sunan aile, hayatın tamamını kuşatan ve insana nebevi çizgide yol işareti olan güvenilir bir limandır. Nitekim zihin ve gönüllerin mimarı Kur'an'ın, yeryüzünün kötülük sembollerinden biri olan Firavun'un zorbalığı sebebiyle Hz. 
Musa (a.s.) ve kardeşine hitaben; “...Kavminiz için Mısır'da (sığınak olarak) evler hazır- 


layın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın...” (Yunus, 10/87.) ayeti; var olma yolunda ailenin etkisine dikkat çekmiş, zorluklarla mücadelede aileye önemli bir misyon yüklemiş ve bu kiymetli yapı, daimi bir sığınak, umut ve ufuk merkezi görülmüştür. 


Yaratılışı itibarıyla sosyal bir varlık olan insan için toplumsal hayat ne kadar önemli ise toplum için de onun özünü oluşturan aile o denli hayati öneme sahip bir kurumdur. 
Aile, toplum ve milletlerin hafızasını istikbale taşıyan, kimlik, tasavvur ve ideallerini olgunlaştırıp geleceğe aktaran; insani, kültürel değerlerin, tarihi süreklilik ve bütünlü- gün koruyucusu olan mühim bir müessesedir. Dolayısıyla aile; varlık, inanç, gaye, ideal, anlam ve değer gibi kültür ve medeniyetin belirleyici temel kodlarının yeniden üretilip sonraki kuşaklara aktarıldığı muhkem bir yapıdır. Bu yönüyle aile, fikir ve aksiyon planında ortak bir bilinç, irade ve duruş boyutuyla medeniyet dinamiklerinin etkin gücü olarak tebarüz etmektedir. 


Her türlü değerin itibarsızlaştırıldığı, bireyselliğin şekillendirdiği bencilliğin ve çıkar ilişkilerinin girdabı içinde huzur ve sekinetin kaybedildiği, sevginin maddi kaygı, özenti ve gösterişe hapsedilip buharlaştığı; popüler kültürün, lüks, tüketim ve güç tutkusunun tetiklediği dünyevileşme hastalığının hayatı çepeçevre kuşattığı modern zamanda, bu durumdan en çok etkilenen 


BAŞYAZI 


yapı hiç şüphesiz aile olmuştur. Bugünkü gelinen noktada, ailede Kur”an ve sünnetten neşet eden güzel ahlaktan mahrum kalan insanın, insan, tabiat, kainat ve nihayetinde Rabbiyle ilişki ve iletişimde sorunlar yaşadığı, ahlak ve kültür erozyonuna maruz kaldığı, toplumsal olaylara duyarsızlaştığı, aile içi şiddetin, öfke ve nefretin öznesi olduğu her türlü izahtan varestedir. 
Hal böyleyken bu kutsal kurumda yaşanan olumsuzluklar, zamanla toplumun genel problemleri haline gelmiş ve çözülen aile yapısının doğurduğu sonuçlar maalesef endişe verici boyutlara ulaşmıştır. 
Dolayısıyla, temel ilkelerini yüce dinimiz İslam”dan alan, kültür ve geleneğimiz içinde karakteristik özelliklere sahip olan aile yapımızı, özünü yitirmekten ve yozlaşmaktan korumak hepimizin müşterek уе yegane sorumluluğudur. 
Bunun için de öncelikle ailede hayat bulacak, oradan topluma yayılıp dünyaya huzur katacak iyilikleri ve ahlaki değerleri yaşatma idealini kuşanan herkese önemli yükümlülükler düşmektedir. 


Bu itibarla, nebevi ilke ve degerleri kuşandığımız mutlu bir hayatın, ideal bir topluma ve daha güzel bir dünyaya uzanan yolda önümüzü aydınlatarak ailelerimizin gerçek manada ve bütün boyutlarıyla huzur yuvası olmasına katkı sunması temennisiyle; aklımıza istikamet, kalbimize muhabbet ve ufkumuza aydınlık vermesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. m 
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Ailesiz olunabilir mi? 


Aile, insanoğlunun; içinde doğduğu, büyüdüğü, ilk eğitimini aldığı en küçük sosyal topluluktur. Yeryüzüne ilk insanın ayak basmasından itibaren aile kurumu da oluşmuştur. Bazı sosyologların iddia ettiği gibi 


ilk aile, içgüdüsel ve rastlantı sonucu oluşmuş değil; tersine Yüce Allah'ın iradesiyle ilk insan, bir aileye sahip olarak 


yaratılmıştır. Kur'an-ı Kerim, yeryüzünde yaşayan insanların atası olan Hz. Âdem'in (a.s.) bir 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eşe sahip olduğunu ve ikisinin bir aile yuvası kurduğunu haber vermektedir. (Bakara, 2/35; Maide, 5/27; Araf, 7/19, 23; Taha, 20/117-119.) 


Bireyin mutluluğunu temin eden, toplumla birey arasını bağlayan ve onu topluma kazandıran ailenin kurumsal önemini şu ayet-i kerime çok beliğ bir tarzda ortaya koymaktadır: “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi 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de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” 
(Rum, 30/21.) 


Öyleyse aile, öncelikle insanın huzur bulacağı bir yuvadır. Beden ve ruh sağlığı için huzurun vazgeçilmez işlevi hatırlanınca, bu yuvanın insan için nasıl bir önem taşıdığı ortaya çıkacaktır. 
Bunun yanında aile, insanca yaşamanın ortamını hazırlamaktadır. Yaratılışı itibarıyla yalnız başına yaşayamayan insan, aile 








ortamının sıcaklığında terbiye edilmekte, hemcinsleriyle ilişki kurabilmekte ve şahsiyetini kazanmaktadır. 


İslam'ın temel kaynakları olan Kur'an-ı Kerim'e ve Resulüllah'ın tatbikatına baktığımızda, aileye kurumsal varlık kazandırmanın ve onun üzerine titremenin asli bir görev olduğunu görürüz. Zaten ilk insanın dünyadaki serüvenine ailesiyle başlamış olması, bu kurumun onun doğasınday/fıtratında yer tuttuğunu gösterir. Diğer taraftan, “Sizden bekör olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.” (Nur, 24/32.) 
ayeti, aileyi oluşturmayı bir toplumsal görev olarak Müslümanlara yüklemektedir. 


Hz. Peygamber de (s.a.s.) “Ey gençlerl Evlilik yükümlülüğüne gücü yetenleriniz hemen evlensin. Çünkü evlilik, gözü ve ırzı harama karşı daha fazla korur...” (Buhari, Nikah, 2.) ile “Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimle amel etmezse benden değildir...” (Buhari, Nikah, 1.) 
sözleriyle, evlenerek aile kurmanın önemini vurgulamaktadır. 


Allah Resulü (s.a.s.) veda hutbesinde erkeklere hitaben “Kadınlarınız konusunda Allah”tan korkun. Siz onları, Allah”ın bir emaneti olarak aldınız ve onlarla beraberlik, Allah”ın kelimesi (nikah) ile size helal oldu...” 
(Müslim, Hac, 147.) buyurmuştu. 
Bir başka sözünde de bu kadınları kastederek, “Mümin bir kişi, Allah korkusundan ve О'па itaatten sonra, saliha bir hanım ni- 


meti kadar başka hiçbir şeyden yararlanmamıştır. Çünkü hanımına emretse sözünü dinler, yüzüne bakınca sevinir, üzerine yemin etse yeminini doğru çıkarır, kocası dışarıya gitse iffetini ve kocasının malını korur.” 
(Ebu Davud, Zekât, 32.) buyurmuştu. Onun bu mübarek sözleri, ailenin emanet duygusu ve iffet erdemi gibi nitelikler üzerine kurulduğunu (göstermektedir. 
Bu iki olgu da zaten ailenin gerek bireysel gerek toplumsal öneminin temel taşıdır. 


Müslüman ailenin bazı temel nitelikleri 


İslam'ın aile anlayışına baktıgımızda, kurum olarak ailenin üzerine bina edildiği temel bir ruhun öne çıkarıldığını görürüz. 
Bu ruh, “huzur, sevgi ve rahmet”tir. İnsanı yaratan ve her an onunla olan Yüce Yaratıcı, Kur'an'da bu gerçeği şu cümleyle belirtiyor: “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. 
Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” (Rum, 30/21.) 


Öyleyse bir Müslüman ailenin en temel özelliği, o ailenin bir huzur yuvası ve bir sevgi-rahmet pınarı olmasıdır. Bu ailede anne ile baba birbirleri dolayısıyla huzura kavuşurlar; çocuklar bu huzurlu havada dünyayı tanırlar ve hep beraber karşılıklı sevgi-rahmet vasatında şahsiyet kazanırlar. 


Müslüman ailede anne-baba, üzerlerine âdeta titrenilen degerlerdir. Onlara üzüntü verilmemeye çalışılır. Meşru çerçevedeki arzu ve istekleri derhal 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yerine getirilir, incitmemeye azami gayret gösterilir. Bu o kadar önemli bir İslami hassasiyettir ki Kur”an, tevhit gerçekliğinin yanında hemen ana-baba haklarına, bir başka ifadeyle kişinin anne-babasına karşı taşıdığı sorumluluğa işaret etmiştir: “Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşır- sa, sakın onlara 'öf!' bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: “Rabbiml Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.” (İsra, 17/23-24.) “(Ey Muhammedi!) 
De ki: “Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. 
Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız...” (Enam, 6/151.) 


Az önce “ana-babanın her isteği yerine getirilir” derken, bunu “meşru çerçevede” şartıyla kayıtlamıştık. İşte Kur'an bu meşru çerçeveyi en genel biçimde “İslami değerler ve hükümler” olarak belirlemiş ve şöyle buyurmuştur: “De ki: “Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesata uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgili ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin! Allah fasık topluluğu doğru yola erdirmez.” (Tevbe, 9/24.) Öyleyse Allah ve Elçisi'nin düzenlemelerine ve bu uğurda 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cihat etmeye ters düşen ebeveyn istekleri Müslümanı bağlamayacaktır. Konuyla ilgili bir başka ayette de şu buyruk yer almaktadır: “Eğer, hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa, onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim.” (Lokman, 31/15.) Her iki ayet, aslında ailenin gerek kendi iç hayatını, gerekse dış ilişkilerini, yani toplumsal ilişkilerini İslami değer ve hükümlere göre düzenlemesini öngörmektedir. Bu da şu demektir: İslam ailesi, Allah ve Resulü'nün istediği gibi yaşayan bir ailedir. 


Müslüman ailede çocuklar Allah”ın bir emaneti olarak deger taşır. Çocuğu bahşeden de onun cinsiyetini belirleyen de Yüce Yaratıcı'dır ve O, ana-babadan bu yavrunun iyi yetiştirilmesini istemektedir: “Göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı) Allah'ındır. O, dilediğini yaratır. 
Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir, dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir.” (Şura, 42/49-50.) 


Ailenin moral gücü, neşesi ve hayat kaynağı olan çocuklar, aslında dünyada girilen en büyük sınavın da konusudur. Çocuklara verilen terbiye, onlara kazandırılan kimlik, ana-babanın ahiretteki başarılarının en büyük belirleyicilerindendir. 


İşte Müslüman aile bu bilinçle yavrusunu eğitir, onu İslam 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şahsiyetinin canlı bir örneği yapmaya çalışır. Hz. Peygamber”in (s.a.s.), “Bir babanın çocuğuna bırakacağı en büyük miras, iyi bir isimle güzel bir terbiyedir.” (İbnü'l-Esir, Cåmi'u'l-Usül, 1/416; bkz. Tirmizi, Bir, 33.) buyruğu da aynı tespite vurgu yapmaktadır. 


Müslüman ailenin bir diğer özelliği, bu yuvaya mensup herkesin üzerine düşen görevleri bir ibadet vecdiyle yerine getirmesidir. İbadet vecdi diyoruz, çünkü aile bireylerinin görevleri, kısmen Kur'an-ı Kerim'de, büyük ölçüde Peygamber sünnetinde dini-şeri bir muhteva ile duyurulmuş ve bu konuda Müslümanlar uyarılmıştır. Nisa suresinde yer alan bir ayet-i kerime söz konusu görevleri en genel çerçevesiyle 





Bir Müslüman ailenin, 

kendi dışında sorumluluk taşıdığı ilk grup, akrabalardır. 
Gerek anne gerek baba tarafından aynı sülale içinde bulunan insanlar, yekdiğerinin sevincine ve üzüntüsüne ortak olmak durumundadırlar. 





şöyle belirlemektedir: “Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta) dırlar. İyi kadınlar, itaatkârdırlar. Allah'ın (kendilerini) koruması sayesinde onlar da “gayb”ı korurlar...” (Nisa, 4/34.) 


Hz. Peygamber”in meşhur “Hepiniz çobansınız.” hadisi de bu bağlamda hatırlanmalıdır: “Sizden her biriniz birer çobansınız ve her biriniz güttüğünüzden sorumlusunuz. Devlet yöneticisi bir çobandır ve yönettiği kişilerden sorumludur. 
Evin erkeği bir çobandır ve aile bireylerinden sorumludur. Evin hanımı, kocasının evi içinde bir çobandır ve güttüğünden sorumludur. Hizmetçi, efendisi- nin malı üzerinde bir çobandır ve bunun yönetiminden sorumludur.” (Buhari, Cumu'a, 11; Müslim, İmâra, 20.) 


Bir başka sözünde “Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olandır. Ben de aileme karşı hayırlıyım.” (Tirmizi, “Menâkıb, 63.) şeklinde konuşan sevgili Peygamberimiz hem ahlaki ve hukuki, hem cinsel ve bedeni hem de medeni gereklerin topluca yerine getirilmesini, “hayırlı olmak” gibi bir vasıfla nitelendirmiştir. 


Eşlerin arasında zaman zaman baş gösterebilecek kırgınlıklar, hem bu görevlerin ihmaline hem de aile yuvasının dağılmasına bir sebep teşkil edemez: “...Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur.” (Nisa, 4/19.) 
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Ailenin moral gücü, neşesi ve hayat kaynağı olan çocuklar, aslında dünyada girilen en büyük sınavın da konusudur. 





Aile dışında kalan insanlara, kısaca topluma yönelik görev ve sorumluluklara duyarlı olmak, Müslüman ailenin bir diğer temel niteliğini oluşturmaktadır. 
Nasıl Müslüman birey sadece kendisini düşünen bencil bir varlık değilse, Müslüman aile de kendi topluluğu dışında diбег topluluklara karşı belli bir ahlaki-hukuki sorumluluk altında olduğunu bilir. 


Bir Müslüman ailenin, kendi dışında sorumluluk taşıdığı ilk grup, akrabalardır. Gerek anne gerek baba tarafından aynı sülale içinde bulunan insanlar, yekdiğerinin sevincine ve üzüntüsüne ortak olmak durumundadırlar. “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl, 16/90.) buyruğuyla Yüce Allah bu noktanın altını çizmektedir. 
Sılayırahim dediğimiz akrabalik bağlarının muhafaza edilmesi, Kur'an-ı Kerim'de iyi bir Müslümanın vazgeçilmez vastı olarak nitelenirken, tersine bu bağa riayet etmeyip akraba sorumluluğunu göz ardı edenler “hüsrana uğrayanlar”, “yeryüzünde bozgunculuk yapanlar, lanetlenip cehenneme gidenler” olarak nitelendirilmiştir. 
Şu ayet-i kerimeleri okuyan akıllı ve bilinçli bir Müslüman, tercihini herhâlde birinciler 


yönünde kullanacaktır: “Onlar, Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır.” 
(Rad, 13/21.) “Onlar, Allah'a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah'ın korunmasını emrettiği bağları (iman, akrabalık, beşeri ve ahlaki bütün ilişkileri) koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.” (Bakara, 2/27.) “Allah'a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri (akrabalık bağlarını) koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya; işte lanet onlara, yurdun kötüsü (cehennem) de onlaradır.” (Rad, 13/25.) 


Müslüman ailenin topluma karşı sorumluluğu elbette yakın akraba ile sınırlı değildir. Nisa suresindeki şu ayet söz konusu sorumluluğun çerçevesine komşuları, yetimleri, yoksulları, dostları vb. kimseleri de dâhil etmektedir: “Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. 
Şüphesiz, Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.” 
(Nisa, 4/36; Bakara, 2/177.) 


Müslüman ailenin özellikle günümüzde göz ardı edemeyecegimiz bir temel niteliği de ilim, kültür ve sanat bakımından sürekli kendisini geliştirmek olmalıdır. Bu son husus, bir taraftan dünyanın imar edilmesi için gerekliyken, diğer taraftan Müslümanların dünyanın geri kalmış toplumları olmaktan kurtulması için önemlidir. 
Zaten beşikten mezara kadar bilgi ve kültür peşinde koşmayı bir erdem olarak sunan Peygamber'e (s.a.s.), ilim nasipleri kıt aileler, ümmet olarak yaraşmaz. Müslüman aile, Hz. 
Ali'nin (ra.) tavsiyesine uyarak çocuklarını yarının bilgi ve tekniğiyle donatmalıdır. Böyle olduğu zaman toplum nitelikli, Müslümanlar başı dik hâle gelirler. 


Ana hatlarıyla çizdiğimiz işte bu Müslüman aile modeli üzerine şekillenen toplumlar, ahlaki değerlerin alabildiğince tahrip edildiği, iffetsizliğin çağdaşlık ambalajıyla sunulduğu, nikâhsız birlikteliklerin aslında tam bir sorumsuzluk vesilesi iken özgürlük diye pazarlandığı günümüzde, insanlığın devamı için bir şanstır. 
Daha insanca bir hayat, daha huzurlu bir dünya umudu taşıyanlara düşen görev ise anılan bu niteliklerin kendi ailesinde hangi oranda bulunduğunu sorgulamaktır... m 
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Eğitim Görevlisi 


ur'an'ın en önemli ve en Қ" konularının Баşında aile ve aile hayatı gelmektedir. Ailenin kurulması, mehir, evlilik hayatı, evlilikte cinsellik, evliliğin gayesi, 


aile hayatındaki zorluklar, bu zorlukların aşılması için alınacak tedbirler, evliliğin semeresi çocuk, çocukların bakımı, 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eğitimi ve hakları, hamilelik, süt, emzirme, eşler arasındaki haklar, anne babaya saygı, ailede şiddetli geçimsizlik, geçimsizliğin boşanma ile sonuçlanması, boşanma ve sonrası ile ilgili konular Kur'an'ın muhtelif yerlerinde geçmektedir. 
Kur'an'da bu kadar etraflıca anlatılan başka konu yoktur. 


Kur'an, aileyi “sükünet bulma” (Rum, 30/21.) olarak tanımlamıştır. Hayatın zorluklarından, günün karmaşasından, işin stresinden ve işlerin ağırlığın- dan sükünet bulunacak yer ailedir. Kur'an, evliliği sevgi, şefkat, merhamet temelinde ele almış ve pek çok faydasını zikretmiştir. Evlilikteki fayda- 











ların başında iffetin muhafaza edilmesi, neslin devam etmesi, çocuk sahibi olmak, güven ve huzur gelmektedir. Kur'an, iyi aile örneklerinden bahsettiği gibi yolunda gitmeyen aile hayatlarından da bahsetmiştir. 


Kur'an, aile hayatına ilk olarak Hazreti Âdem ile değinmiş ve cennet nimetleri arasında ai- 


leye özellikle vurgu yapmıştır. 
Allah Teâlâ, Âdem'i yarattıktan hemen sonra eşi Havva'yı yaratarak toplumun çekirdeği olan aileyi kurmuştur. “Dedik ki: “Ey Âdem! Sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.” (Bakara, 2/35.) Kur'an'ın aile üzerinde durmasının en önemli sebeplerinden biri, sağlam ve güçlü toplumların ailelerden oluşmasından dolayıdır. Sağlam ve güçlü aileler, güçlü bir toplum meydana getirir. Toplum, fertlerin değil, ailelerin toplamını kapsayan bir kavramdır. Düzensiz aile ilişkileri olan toplumlar gücünü kaybeder ve tarihten silinirler. 


Kur'an'ı incelediğimizde birçok aile türü görebiliriz. Özellikle peygamber kıssaları anlatılırken birçoğunda aileye de dikkat çekilmiştir. Kur'an'da Hazreti Âdem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Lut, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf, Hazreti Musa, Hazreti Eyüp, Hazreti Zekeriya, Hazreti Meryem ve Hazreti Muhammed (s.a.s.), aileleriyle birlikte anlatılmıştır. Bunların dışında; İmran ailesi, Lokman ailesi, Firavun”un ailesi de Kur”an”da geçmektedir. 


Allah Teâlâ aileyi sevgi, saygı, ülfet ve ünsiyet olarak tarif etmiştir: “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” (Rum, 30/21) Aile, sıcak bir yuva ve hayatın fırtınaların- 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dan korunmak için güvenilir bir limandır. Modern dünyanın cazibesinden korunmak için sağlam bir kaledir. Ev ve eş sükünet yeridir. 


Kur'an, bekarların evlendirilmesini teşvik etmiştir: “Sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.” (Nur, 24/32.) Kur'an'ın bu ayeti dikkat çekicidir. Zira bu ayette “evlenin” değil, “evlendirin” denilerek; gençlere ve evlenme imkânı olmayanlara yardımcı olunması tavsiye edilmiş ve bu sorumluluk topluma, bekârların aile büyüklerine yüklenmiştir. 


Kur'an, evliliği sağlam bir sözleşme olarak görür: “Hem, siz eşlerinizle birleşmiş ve onlar da sizden sağlam bir söz almış iken, onu nasıl (geri) alırsınız?” 
(Nisa 4/21.) Kur'an, evlilik akdini “kavlen ğaliza” ağır söz, sağlam söz olarak tavsif etmiştir. 
Üzüntüde ve sevinçte, varlık ve darlıkta, hayatın zorluklarına ve geçim sıkıntılarına beraber göğüs germeyi tavsiye eder. 
Evlilik bir sözdür, sözleşmedir, akittir, anlaşmadır... En basit sıkıntılarda bu sözün, anlaşmanın ve büyük sorumluluğun unutulmaması gerektiğini hatırlatır. 

İyi bir evlilik için eşlerin birbirini beğenmesi ve birbirlerine denk olması gereklidir: “Hoşunuza giden kadınlarla evlenin...” (Nisa, 4/3.) Kur'an'ın bu ayeti evlilik hayatına daha ilk adımın atılırken gönül hoşnutluğuna değinmiştir. Kur'an, zorla evlendirmeye, istemediği 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ve tanımadığı biriyle evlendirmeye iyi bakmamıştır. “Kötü kadınlar, kötü erkeklere; kötü erkekler de kötü kadınlara; temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır...” (Nur, 24/26.) Bu ayet iyi erkeklerin ve iyi kadınların birbirlerine layık olduğunu söyleyerek tarafların ahlaki açıdan denk olması gerektiğine işaret etmiştir. 


Kur'an, evlenecek eşlerin itikadi ve fikri uyumuna da dikkat çekmiştir: “İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin... İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle kadınlarınızı evlendirmeyin...” (Bakara, 2/221.) İnanç birliği, fikir birliği, kültür birliği, dil birliği, örf, adet ve gelenek birliği vb. 
aileyi ayakta tutan önemli unsurlardan bazılarıdır. Evlilikten maksadın sadece cinsellik olmadığı bu ayetle bir kez daha vurgulanmıştır. Zira evliliğin meyvesi olan çocukların yetiştirilmesi, terbiye edilmesi ve dini eğitim kazandırılması ebeveynin sorumluluğu altındadır. 


Kur'an, ailede çocuk sahibi olmanın önemine vurgu yapar: Hz. Zekeriya dedi ki: “Bana kendi tarafından; bana ve Yakup hanedanına varis olacak 


bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl!” (Meryem, 19/6.) İbrahim dedi ki: “Ey Rabbim! Bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla.” (Saffat, 37/100.) Evliliğin semeresi çocuktur. Evde çocuk sesi anne babaya huzur verir. Çocuk hasreti çekenler arasında peygamberler de olmuştur. Ama onlar hiçbir zaman dua etmekten uzak durmamıştır. Yaşlanmalarına rağmen Allah'ın rahmetinden umut kesmemişlerdir. Bu ayetler evlat hasreti çeken ailelere duadan ümit kesmemelerini öğütlemektedir. 


Kuran, ailenin cehennem azabından korunmasını emretmiştir: “Ey iman edenlerl Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun... (Tahrim, 66/6.) Allah Teala bu ayet-i kerime ile aileyi, kötülüklerden korumak gerektiğine dikkat çekmiştir. 
Ailedeki düzenden anne baba sorumludur. Esas sorumlu ise babadır. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar.” 
(Nisa, 4/34.) Evin iaşesi, ibatesi, korunması, dini ve ahlaki sorumluluk aile reisine yüklenmiştir. Allah Teâlâ Hazreti İsmail'den bahsederken şöyle demiştir: “Ailesine namaz ve 





Kur'an'ın aile üzerinde durmasının en önemli sebeplerinden biri, sağlam ve güçlü toplumların ailelerden oluşmasından dolayıdır. 
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zekâtı emrederdi. Rabbinin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı.” (Meryem, 19/55.) Allah Teâlâ Hazreti Resulüllah'a şöyle emretmiştir. “Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et...” (Taha, 20/132.) 


Kur'an-ı Kerim Lokman'ın, oğluna şu tavsiyelerde bulunduğunu anlatır: “(Lokman öğütlerine şöyle devam etti:) “Yavrum! Şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa, Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır. Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! 
Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşün- de tabii ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidirl”” (Lokman, 31/16-19.) Aile reisi, ailenin geçimini temin etmekle sorumlu olduğu gibi dini ve ahlaki davranışlarını düzeltmek, rehberlik etmek ve tavsiyelerde bulunmakla da sorumludur. 


Kur'an, kadınlara iyi muamelede bulunmayı emreder: “Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur...” (Nisa, 4/19.) 
Kadınlarla iyi geçinme Allah'ın emridir. En basit bir meselede kadını kırmak, hatasını yüzüne vurmak ve ona nazik davran- 


mak yerine kaba saba davranmak Allah'ın emrine aykırı bir davranıştır. 


Kur'an, aile hayatındaki problemlerin çözülmesi için yol gösterir: “Eğer bir kadın kocasının, kendisine kötü davranmasın- dan yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Uzlaşmak daha hayırlıdır.” (Nisa, 4/128.) 
Eşler arasında farklı nedenlerden dolayı küçük ya da büyük problemler çıkabilir. Müdahale edilmeyen küçük bir mikrobun tüm vücudu ele geçirmesi gibi bazı ailevi problemler de tedavi edilmediği zaman, daha vahim sonuçlara yol açar. Eşler, uyum sürecinde anlayışlı, sabırlı ve müsamahakâr olmalıdır. Erkek de kadın da her açıdan mükemmel değildir. Kadının bir yönden kusurlu olması, her açıdan kusurlu olduğu anlamına gelmez. Erkeğin de bir konuda zafiyet içinde olması, her açıdan zafiyet içinde olduğu anlamına gelmez. 


Kur'an, evlilikte sıkıntılar baş gösterince hakem tayin etmeye davet eder: “Eğer karı-kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da onları uzlaştırır...” (Nisa, 4/35.) Evlilikte sıkıntıların olması kaçınılmazdır. Bu az olur, çok olur, kısa sürer ya da uzun sürer. Nitekim Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimizin de bazı ailevi sıkıntılar çektigine Ahzab ve Tahrim surelerinde işaret etmiştir. Evlilikte sıkıntılar baş gösterince, öncelikle bu sıkıntılar eşler ara- 





Eşler, 

uyum sürecinde anlayışlı, sabırlı 

ve müsamahakâr olmalıdır. Erkek de kadın da her açıdan mükemmel değildir. 





sında düzeltilmelidir. Bu sıkıntılar sağa sola söylenmez ve söylenmemelidir. Dert bir iken dedikoduya mahal verecek konuşmalar ile bu derdi ikiye, üçe çıkarmamak gerekir. 
Birçok aile, kendi içindeki olan bitenin duyulmasından sonra bunu gurur meselesi yapmakta ve küçük bir tedavi ile düzelebilecekken, daha büyük sıkıntılar baş göstermektedir. 
Allah Teâlâ eşleri birer elbise olarak tavsif etmiştir. “Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz.” (Bakara, 2/187.) Eşler birer elbise gibi vücutta- ki kusurları ve avret yerlerini örtmeli ve birbirlerine güzellik katmalılar. 


Kur'an, yürümeyen bir evliligin sürdürülmesini zorlamaz: Bazen evlilikler yolunda gitmez. Eşler anlaşamaz. Birbirlerini sevme ve koruma yerine, birbirlerine zarar vermeye başlarlar. Bu aşama- da hakemler de işe yaramaz. 
Nasihat ve tavsiyeler de fayda etmez. Kur'an, ailenin her aşamasında eşlerin yanında olduğu gibi boşanma aşamasında 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da onların yanında olur. Ayrılmalarını bir ceza, bir musibet, fakirlik yada bedbahtlık olarak görmez. Kur'an, birbirlerine zarar verecek derecede huzursuz bir ailenin dağılmasını, devam etmesinden daha hayırlı görür. Nitekim Allah Teâlâ, şiddetli geçimsizlik içinde bulunan eşlere ayrılmaları hâlinde yine bol lütuftan bahsetmiştir. 
“Eğer ayrılırlarsa, Allah bol lütuf ve nimetiyle onların her birini zengin kılar (başkalarına muhtaç bırakmaz). Allah lütfu geniş olandır...” (Nisa, 4/130.) 


Kur'an, eşlere, eski güzel günleri unutmamalarını öğütler. 
“...Aranızda iyilik yapmayı da unutmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.” (Bakara, 2/237.) Yani boşanacak dahi olsanız birbirinize olan iyilikleri ve ihsanı unutmadan boşanın. Kavga ederek, cinayet işleyerek, aileleri birbirine düşürerek değil; birbirinize olan iyiliklerinizi ve eski güzel günlerinizi hatırınızda tutarak boşanın... “Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme sürelerini bitirdikleri zaman, ya onları iyilikle tutun yahut iyilikle bırakın. Haklarına tecavüz edip zarar vermek için onları tutmayın. Bunu kim yaparsa kendine zulmetmiş olur...” (Bakara, 2/231.) Ayette geçen “maruf” kelimesi, evliligi sürdürme ya da sonlandırma ile birlikte kullanılmıştır. Başka bir ayette de (Bakara, 2/229.) 
“ihsan” ile sonlandırma geçmektedir. Yani evlilik hayatı maruf ölçülerle, iyilikle, ihsanla, güzellikle, anlayışla, örfe uygun bir şekilde sürdürülmeli ve boşama da aynı şekilde bu usullere göre yapılmalıdır. m 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llah Resulü, bir gün 

kızı Fatıma'nın evine gelmişti. Gözleri 

hem amcasının oğlu hem de damadı olan Hz. Ali'yi aradı. Ama Hz. Ali evde yoktu. 
Hz. Peygamber (s.a.s.) yanlış giden bir şeyler olduğunu sezerek kızı Fatıma'ya “Amcanın oğlu nerede?” diye sordu. (Buhari, Fedâilü ashâbin-nebi, 9.) Hz. 
Fatıma babasının bu sorusu üzerine “Aramızda bir şey oldu. 
Bana kızdı ve çıkıp gitti.” diye cevap verdi. Allah Resulü Hz. 
Ali'yi arattı. Neredeydi? O da üzülmüş olmalıydı. Çok sevdiği ve değer verdiği eşi Hz. Fatıma ile tartışmışlardı. “Ali mescidin bir köşesine uzanmış uyuyor.” 
dediler. Allah Resulü mescide vardığında Hz. Ali'nin üstünde- ki giysinin sırtından kaydığını ve toz toprak içinde olduğunu gördü. (Buhari, Salat, 58.) Allah Resulü ona yaklaştı, bir taraftan Hz. Ali'nin üzerindeki toprağı silkelerken diğer taraftan, “Kalk Ebu't-türâb! (Toprağın oğlu)” diye ona latife ediyordu. (Müslim, Fedâilü's-sahâbe, 38.) 
O günden sonra Hz. Ali için “Ebu't-türâb” lakabı en güzel unvan olacaktı. 


Huzursuzluk, kırgınlık Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)'in sevgi ve rahmet eliyle sükünet ve felaha dönüşmüştü. Taraf olmadan barıştıran, incitmeden birleştiren Resul-i Ekrem, küslüğün üstünü sevgi ile örtmüş, bir anlık öfkeden doğan kırgınlığı merhametle silmişti. Hz. 
Ali ve Hz. Fatıma'ya bir aile olduklarını yeniden hatırlatmıştı. 


İnsanın yeryüzü serüveni Hz. 
Adem ve eşi Hz. Havva ile bir aile olarak başlamıştır. Rab- 


bimiz, nice güzellikleri elde etmek için bizlere aile olmayı emretmiştir. Vedüd ism-i celilinden meveddet gibi katıksız ve karşılıksız bir sevgiyi, varlığının bir delili olarak aileye lütfetmiştir. Bu gerçeği ise bizlere hayat rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirmiştir: “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O'nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” 
(Rum, 30/21.) 


Aile, her insan için önemlidir. 
Sevinç ve hüznün, mutluluk ve tasanın birlikte yaşandığı en değerli hazinedir. Sorumlulugun paylaşıldığı, dertlerin çözüme kavuştuğu mukaddes bir yuvadır. Aile, fıtri bir ihtiyaçtır. 
Kendinde sayısız ve eşsiz hikmetler barındırır. Dünyaya gelen her insanın, ilk eğitimini aldığı en temel eğitim yuvasıdır. 
Aile, insanoğlunun yaşayarak öğrendiği ve hissettiği bir sevgi ocağıdır. Aynı zamanda bu ocak, geleceğin de teminatıdır. 


Anadolu'da gelenekselleşmiş bir nikâh duası vardır. “Allah'ım! Bu (nikâhı) anlaşmayı bereketli ve mübarek eyle. Bu 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yeni evlenen çifti ülfet, muhabbet ve bağlılık duygularıyla kaynaştır. Aralarına nefret, fitne ve ayrılığın girmesine izin verme. Tıpkı Hz. Âdem ile Hz. 
Havva'yı, Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ile Hz. Hatice validemizi ve Hz. Ali ile Hz. Fatıma'yı kaynaştırdığın gibi...” 
Her nikâh kıyıldığında bu dua Hz. Âdem ve Hz. Havva'nın, Allah Resulü (s.a.s.) ile Hz. Hatice validemizin ve Hz. Ali ile Hz. 
Fatıma'nın mutlu yuvalarının hatırlanmasına vesile olur. 


Aile, eşlerin birbirlerine, eşlerin çocuklarına, çocukların annelerine, babalarına sonsuz güvendiği bir ortamdır. 
Dünya ve ahiret saadeti için bizlere yol gösteren yüce dinimiz İslam; ailede adaletin, ihsan ahlakının, fedakârlığın, sorumluluk bilincinin, istişarenin, karşılıklı yardımlaşma ve anlayışın hâkim kılınmasını öğütlemektedir. Eşlerin birbirine güven duymasını ve bağlılık göstermesini, sevinç, keder ve sıkıntıların paylaşılmasını istemektedir. 


Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle hayatın her safhasında bizim için en güzel örnek (üsve-i hasene) olan Peygamber Efendimizin aile içi ilişkileri nasıl yönettiğini, üstlendiği rol ve 





Aile, her insan için önemlidir. Sevinç ve hüznün, mutluluk ve tasanın birlikte yaşandığı en değerli hazinedir. Sorumluluğun paylaşıldığı, dertlerin çözüme kavuştuğu mukaddes bir yuvadır. 
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vazifeleri nasıl gerçekleştirdiğini öğrenmek ve hayatımıza tatbik etmek bizler için önem arz etmektedir. Aile bireylerinin haklarına nasıl riayet ettiğini müşahede etmek onun hikmet ve rahmet dolu dünyasını ve çağlar üstü örnekliğini anlamak en iyi yoldur. O, örnek yaşayışıyla Yüce Allah'ın Kur'an'da belirlediği ölçülerin pratiğini göstererek onların nasıl uygulanacağını net bir biçimde ortaya koymuştur. Onun peygamber olmadan önceki hayatı da sonraki hayatı da dün olduğu gibi bugün de insanlığı aydınlatacak güzelliklerle doludur. 


Aile ilişkilerinde de en güzel, içten ve samimi örnekleri biz, Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.) hayatında bulmaktayız. 
Rahmet elçisi, ailesine daima nezaket ve nezafetle davranmış, bizlerin de ailemize karşı her zaman güzel davranışlar sergilememizi öğütlemiştir. 
O, kendisini büyüten dadısı Ümmü Eymen ve amcasının hanımı Fatma bnt. Esed'e “Annemden sonra annem” (Taberani, Mucemu”l Kebir, XXIV, 351.) 
diye iltifat ederek onlara olan hürmetini ve derin sevgisini ifade etmiştir. Merhamet Peygamberinin aile anlayışını özellikle Hz. Hatice annemize olan muhabbet, bağlılık ve vefasında görmek mümkündür. 
Şöyle ki: Hz. Hatice validemiz, Peygamberimiz (s.a.s.)'in sadakat timsali eşiydi. Efendimiz, kendisinden önce ebediyete irtihal eden eşini hayatı boyunca hep hayırla yâd etti, onu gönlünden hiç çıkarmadı. Ona olan vefasını daima 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Resul-i Ekrem 
(s.a.s.) aile fertlerine samimi ve içten davranan, onlara değer verdiğini hissettiren, sevinçleriyle sevinen, üzüntüleriyle üzülen bir aile reisiydi. 





dile getirdi. Bir gün kendisine bunun sebebi sorulduğunda Allah Resulü şu cevabı verdi: “İnsanlar bana inanmazken o bana inandı. İnsanlar beni yalanlarken o doğruladı. İnsanlar yardımlarını benden esirgediklerinde o bana malıyla destek oldu. Yüce Allah bana ondan çocuklar ihsan etti.” 
(İbn Hanbel, VI, 118.) 


Resul-i Ekrem (s.a.s.) aile fertlerine samimi ve içten davranan, onlara değer verdiğini hissettiren, sevinçleriyle sevinen, üzüntüleriyle üzülen bir aile reisiydi. Onlarla ilişkilerinde sevgi, saygı ve nezakete dayalı sıcak ve ahenkli bir üslubu benimsemiştir. Allah Resulü, aile fertlerinin farklı ruh hâllerini, hassasiyetlerini, kişilik ve karakterlerini göz önünde bulundururdu. O diğer bütün insanlara olduğu gibi evlilik bağ- 


larıyla oluşan aile fertlerine de gereken ilgi, muhabbet ve saygıyı her zaman göstermiştir. Onların maddi ve manevi yönleriyle ilgilenmiştir. Onlara yardım etmiş, iyi bir Müslüman olarak dünya ve ahiret saadetine erebilmeleri için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Hayatlarında olduğu gibi ölümlerinden sonra da aile fertlerini dua ve hayırla yâd ederek en güzel vefa örneğini sunmuştur. 
Nitekim Allah Resulü, “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en iyi olanınızdır. Ben de aileme karşı en iyi olanınızım!” (Tirmizi, Menâkıb, 63.) buyurarak müminlere aile hayatında huzuru bulacakları yolu göstermiştir. 


Allah Resulü, mütevazı ve sevecen bir babadır. O, yönlendirici söz ve davranışlarıyla örnek, vefalı ve duyarlı bir eş, hassas bir baba, narin bir dede ve örnek bir akraba olarak insanlığa ışık tutmaya devam etmektedir. 


Sevgi, saygı, şefkat ve merhametin hâkim olduğu bir aile ortamı isteyen Sevgili Peygamberimiz, eşleri ve çocuklarının makul isteklerini yerine getirmeyi ihmal etmezdi. Onlara değer verdiğini hissettirirdi. Bir baba olarak son derece müşfik ve merhametliydi. Çocukları mutlu etmeyi çok severdi. Ne zaman kızı Hz. Fatıma yanına gelse onun için ayağa kalkar, elinden tutar, onu öper ve kendi yerine oturturdu. Sevgili Peygamberimiz de kızı Hz. Fatıma'nın yanına girdiği zaman Hz. Fatıma hemen ayağa kalkar, babasının elinden tutar, onu öper ve kendi yerine bu- 


yur ederdi. O, kimi zaman çocukları içtenlikle kucaklamış ve öpmüş, kimi zaman da çocukların başlarını şefkatli elleriyle okşamıştır. Çocuklarına şefkat gösterenleri överken, onlardan sevgisini esirgeyenleri ise “Küçüğümüze merhamet etmeyen bizden değildir.” 
(Tirmizi, Birr, 15.) sözüyle ikaz etmiştir. Çocuklarını çok seven Allah Resulü, oğlu İbrahim vefat ettiğinde gözleri dolmuş ve şöyle demiştir: “Göz yaşarır, kalp mahzun olur. (Fakat) Biz Rabbimizin razı olacağı şeylerden başkasını söylemeyiz. 
Vallahi, ey İbrahim, biz senin için hakikaten üzülüyoruz.” 
(Müslim, Fedâil, 62.) 


Rahmet Peygamberi torunlarına karşı da çok şefkatliydi. Bir gün Efendimiz (s.a.s.), Mescid-i Nebevi”nin minberinde hutbe irat ediyordu. Ashap, pür dikkat onun ağzından dökülen altın misali sözleri dinliyordu. Bu esnada mescide iki küçük çocuk girdi ve sendeleyerek minbere doğru ilerledi. 
Bu iki minik yavru, Rahmet Elçisi'nin güzide torunları Hasan ve Hüseyin Efendilerimizdi. 
Peygamberimizin, torunlarına olan sevgi, şefkat, merhamet ve muhabbeti öylesine fazlay- 


dı ki onları görmezden gelemedi. Ashabın bakışları arasında minberinden indi. İleride cennet gençlerinin efendileri olacaklarını müjdelediği iki torununu (Tirmizi, Menâkıb, 30.) 
kucakladı. Ardından hutbesini tamamlamak üzere onlarla birlikte minbere çıktı ve sözlerine öyle devam etti. 


Hatemü'l Enbiya Muhammed Mustafa (s.a.s.) çocuklara karşı şefkati, merhameti bize öğreten, sırtındaki çocuk yere düşmesin diye secdesini uzatan bir Peygamberdi. O, çocukların kişiliklerine saygı gösterir ve onlara iltifat ederdi. Bazen oyun oynayan çocuklara selam verir, bazen onların kıyafetlerini över bazen de hastalandıklarında ziyaretlerine giderdi. 


Çocukların terbiyesine özen gösteren Allah Resulü onları incitmemeye dikkat eder, onlara şefkatle davranırdı. 
Uyarılarını dahi yumuşaklıkla yapardı. Hanımı Ümmü Seleme'nin önceki eşi Ebu Seleme'den olan oğlu Ömer'in yemek yerken elini tabağın her tarafında gezdirdiğini görünce, “Delikanlı, besmele çek, sağ elinle ve önünden ye.” 
(Buhari, Et'ime, 2.) buyurarak nazik bir şekilde o küçük yavru- 





Sevgili Peygamberimiz cinsiyet ve yaş ayrımı yapmadan toplumun her ferdi ile yakından ilgilenmiş, ailesiyle sevgi ve samimiyet dolu 


bir ilişki geliştirmiştir. 
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yu uyarmıştı. Küçük yaşlardan itibaren Resulüllah'ın hizmetinde bulunan Hz. Enes'in şu ifadesi Efendimizin çocuklarla ilişkisini çok güzel özetlemektedir. “Resulüllah'a on sene hizmet ettim. Vallahi bana bir kez olsun “Öf” bile demedi. 
Herhangi bir şeyden dolayı, “Niçin böyle yaptın?” demediği gibi “Şöyle yapsaydın yal” da demedi.” (Müslim, Fedâil, 51; Ebu Davud, Edeb, 1.) 


Ahlakı düzgün olan ve aile fertlerine yumuşak davranan kişileri “müminlerin iman bakımından en mükemmel olanı” (İbn Hanbel, VI, 100.) olarak tanımlayan Resul-i Ekrem (s.a.s.) konunun imani yönüne de dikkat çekmiştir. Zira mümin, kendisine en yakın olan ailesine merhamet, şefkat ve anlayışla yaklaşırsa imanının gerektirdiği güzel ahlakla bezenecektir. Eşler, hayatın her anında, acı ve tatlı zamanlarda, sevinç ve hüzün günlerinde aynı duygu ve heyecanı yaşayarak birbirlerine destek verirlerse, işte o zaman dünya huzurunu ve ahiret cennetini elde etmiş olacaktır. 


Sevgili Peygamberimiz cinsiyet ve yaş ayrımı yapmadan toplumun her ferdi ile yakından ilgilenmiş, ailesiyle sevsi ve samimiyet dolu bir ilişki geliştirmiştir. Gerek eş, gerek baba, gerek dede olarak aile hayatının nasıl olması gerektiğini yaşantısıyla doğrulamıştır. 
Unutmayalım ki ailenin huzuru ve saadeti, eşlerin birbirlerine karşı anlayışlı, dengeli, tutarlı olmaları ve orta yolu izlemeleri ilemümkündür. m 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nsanın yeryüzü serüveni Hz. Adem ve eşi Hz. Havva 


ile bir aile olarak başlar. 


Bunun içindir ki Allah”a kulluk görevinden halifelik sorumluluğuna, güzel ahlakın yaşanmasından marufun hayata hâkim olması için mücadeleye kadar insanın yaratılış gayesi içinde yer alan bütün tavır ve davranışların aileyle önemli bir ilişkisi ve güçlü bir bağı vardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim 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bizlere, hak-hakikat, huzur ve merhamet yolunda insanlığın en büyük öncü ve rehberleri olan peygamberlerin kıssalarını anlatırken her daim farklı boyutlarıyla aileye de vurgu yapmaktadır. Tevhit, adalet ve güzel ahlak temelinde bir karakter, toplum ve medeniyet inşa etmek için gayret eden peygamberlerin örnek mücadeleleri anlatılırken aileye yer verilmesi, bireysel boyuttan küresel alana kadar İslami 





perspektiften hayatın kurucu değerlerinin aileyle olan güçlü ilişkisini gösteren bir başka vesikadır. Bir surenin adı olarak âdeta manşete çekilen İmran ailesi, aileden Allah'a içten teslimiyet ile âleme karşı iffet ve onurlu duruşun nadide örneği olarak çağlara tanıtılmaktadır. İbrahim peygamberin hayatından seçilen kesitlerin bir boyutu tevhit mücadelesindeki gayreti ve duruşu iken diğer boyutunun ailesindeki 








çile, sabır ve metanet olması, en yüce ideallerin ve evrensel hedeflerin bile ailenin önem ve değerini ikinci plana bırakamayacağını göstermesi açısından dikkat çekici bir mesajdır. Firavun gibi azılı bir zalimle mücadelesi anlatılan Hz. Musa'nın, daha bebek iken ilahi kudretin tecellisiyle teslim edildiği Hz. Asiye'nin iman ve hakikat mücadelesinin hatırlatılmasında dikkatler yine bir aileye çekilmektedir. Aynı şekilde, 





Mekke'de bir cahiliye toplumuna İslam'ın son ve evrensel mesajlarını tebliğ etmek için Allah'ın elçisi olarak görevlendirilen Peygamber Efendimizin, ilk vahye muhatap olduğu en zor anında, onu teskin ve teselli edecek Hz. Hatice vardır. Peygamberimizin tebliğ sorumluluğunu yüklenme ve yerine getirme sürecinde hanımı Hz. Hatice'nin, metanet ve ferasetle ortaya koyduğu desteğin önemi büyüktür. Bu süreçte bir cahiliye toplumundan asrısaadet inşa edilirken Müslümanların en sağlam kalelerinden biri de aileleri olmuştur. 
610 yılında Mekke'de gelen ilk 
vahyin ardından bir asır içinde Müslümanların üç kıtaya yayılan bir medeniyet inşa ettikleri dönemlerde de Endülüs'ten Orta Asya'ya devletler ve medeniyet kurdukları çağlarda da toplumun en güçlü müessesesi olarak yine aile öne çıkmaktadır. 
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Tabii ve fıtri bir ihtiyaç olarak varlığında sayısız hikmetler barındıran aile; dünyaya gelen her insanın ilk eğitimini aldığı en temel eğitim 


yuvasıdır. 





İnsanın kadim hayali ve arayışı olan huzur, muhabbet ve bereket ailede başlar. 


Rabbimiz, âdeta dünyada cennet huzurundan bir nebze hissedelim diye bizlere aile olmayı emretmiştir. “Allah, size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yaptı.” (Nahl, 16/80.) ayeti- nin de ifade ettiği gibi insanın meveddet ve rahmeti, muhabbet ve huzuru yaşayabileceği en doğal mekân da ailedir. Ancak Allah'ın aileye bahşettiği söz konusu değerlerin hayata huzur katması için aile bireyleri o değerleri yaşamalı ve bir ahlaka dönüştürmelidir. Nitekim huzuru ailede aramaya- nın ve aile huzuru için gayret etmeyenin ailede huzur bulması oldukça zordur. Huzurlu evlerin olmadığı toplumlarda ise huzurevlerinin öne çıkması dikkat çekici olmakla beraber, sebeplerin tabii sonucundan başka bir şey değildir. 


İnsanın kendini, hayatı, varoluşu ve kâinatı öğrendiği eğitim süreci ailede başlar. 


Tabii ve fıtri bir ihtiyaç olarak varlığında sayısız hikmetler barındıran aile; dünyaya gelen her insanın ilk eğitimini aldığı en temel eğitim yuvasıdır. İnançlar, değerler, iyi davranışlar, güzel alışkanlıklar öncelikle aile içinde kazanılır. 
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Hayatın ve geleceğin inşasının başlangıç noktası çocukların eğitimidir. Eğitimin başlangıç noktası ise ailedir. Aile çocugun ilk mektebidir. Anne ve baba bu mektebin hem yöneticisi hem öğretmeni hem de öğrencisidir. Ailede güçlü bir temele dayanmayan eğitim üzerine sağlam bir kişiliğin inşa edilmesi oldukça zordur. 


İnsanın Rabbiyle ilişkisinde ve kulluk hayatında vazgeçilmez bir yeri olan ibadet bilinci de hayatta sahip olabileceği en büyük sermaye olan güzel ahlak da ailede başlar. 


İbadet ve güzel ahlakın yaşandığı ailelerden âbit ve güzel ahlaka sahip nesiller daha kolay yetişir. Bu meyanda kişinin ahlakı da ailesindeki davranışlarıyla ölçülür. “Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanı, onların ahlak bakımından en güzel olanlarıdır, onların en hayırlıları da aile fertlerine karşı hayırla muamelede bulunanlarıdır.” 
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, 11/250.) 
hadis-i şerifinde iman, ahlak ve aile arasındaki vazgeçilmez ilişki açıkça görülmektedir. “Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük müköfatın Allah katında bulunduğunu bilin.” 
(Enfal, 8/28.) ayetindeki “imti- 


han” olarak tercüme edilen “fitne” kavramı; altın, gümüş gibi madenlerin özünü, en saf ve kaliteli halini ortaya çıkarmak için bu madenleri ateşte eritmek için kullanılmaktadır. 
Bu anlam penceresinden söz konusu ayete baktığımızda, kişinin gerçek boyutuyla insanlık seviyesinin, şahsiyetinin ve ahlakının çocuklar/aile ve dünya malı ile ilişkisinde ortaya çıkacağını anlamak yanlış olmayacaktır. 


İnsanın canlılar içindeki en bariz vasfı olan sorumluluk duygusu ailede başlar. 


Kişinin kendine ve çevresine karşı sorumluluk bilinci ailede gelişir. Dolayısıyla Allah'ın en güzel şekilde yarattığı insan için belirlediği hayat düzeni ve sorumluluklar aile olmayı daha önemli hâle getirmektedir. 
Özellikle görerek öğrenmenin etkili olduğu ilk yaşlarda aile bireylerinin tutum ve davranışları çocukların dış dünya ile ilişkilerinde belirleyici bir konuma sahiptir. Aile, çocukların öz saygısının, aile içindeki sorumluluğunun ve çevreye karşı duyarlılığının oluştuğu zemindir. Bu meyanda aile, sorumluluk, erdem ve geleneklerin kazanılmasıyla toplumsal huzurun; inanç, milli kimlik ve bilincin edinilmesiyle geleceğin teminatıdır. Montaigne, aileyi yönetmek ile bir devleti yönetmek arasında kurduğu bağlantı ve aile yönetimini devlet yönetiminden önde tuttuğu görüşünde haksız değildir. Zira her iki kurumu ayakta tutan adalet, hakkaniyet, fazilet ve basiret gibi pek çok ortak değer vardır. 


İhsan ahlakı ve adaletin büyükler/anne-babalar tarafından uygulanması, çocukların öğrenmeleri bakımından ailede vazgeçilemez ilkelerdir. 
Her konuda insanlığa en güzel örnek olan Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.): “Sizin en hayırınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım.” (İbn Mâce, Nikâh, 50.) hadis-i şerifiyle bizlere; ailede güzelliğin, iyi davranışın, güler yüz ve nezaketin önemini hatırlatmaktadır. 
Elbette hayatın her boyutunda olduğu gibi ailede de zorluklar, kırgınlıklar, gerilimler, zaman zaman daha ciddi sorunlar olması mümkündür. Önemli olan karşılaşılan sıkıntıları, haksızlıба yol açmadan, zulme tevessül etmeden, sabır, fedakârlık, ihsan ve adalet duygusuyla aşmaya çalışmaktır. Bu bağlamda ailede adalet, karşılıklı sevgi ve saygının gözetilmesi, hak dağıtımında ve sorumluluk paylaşımında hakkaniyetin ve insaflı bir yolun benimsenmesi vazgeçilmezdir. İhsan ve adaleti hayatı kuşatan bir ahlaka dönüştürmek için ise ailedeki bütün bireylerin; sevgi, saygı, samimiyet, sadakat ve sorumluluk gibi ilkeleri düşünce ve davranışının merkezi yapması gerekir. 


Medeniyetin inşası aileden başlar 


Bir medeniyetin inşası için de alternatifsiz başlangıç noktası ailedir. Medeniyet değerleri aileden nesillere aktarılır. Medeniyet kuracak sağlıklı nesiller ailede yetişir. Medeniyetin kurucu değerleri ile ailenin kurucu değerleri aynı membadan 


beslenir ve aynı özde buluşur. 
Dolayısıyla insani ve İslami degerler temelinde bir toplum ve dünya isteyenler, öncelikle bu değerleri ailede yaşatmak durumundadır. Daha açık bir ifadeyle sevgi, şefkat, adalet ile merhameti ailede yaşayamayanlar, bu değerleri topluma taşıyamazlar ve bu değerlerle bir medeniyet inşa edemezler. 
Bugün yaşadığımız dünyada iyilik ya da kötülük adına var olan her şeyin aileyle önemli bir ilişkisinin olduğu açıktır. 
Dolayısıyla bireysel, sosyal ve küresel alanda muhtaç oldugumuz güven, yardımlaşma, paylaşma, diğerkamlık gibi değerler öncelikle ailede hayat bulacak, oradan topluma ve dünyaya huzur katacaktır. 





Sevgi, şefkat, adalet ile merhameti ailede yaşayamayanlar, bu değerleri topluma taşıyamazlar ve bu değerlerle 

bir medeniyet inşa edemezler. 
Bugün yaşadığımız dünyada iyilik ya da kötülük adına var olan her şeyin aileyle önemli bir ilişkisinin olduğu açıktır. 





GÜNDEM 


Sosyal bir kurum olarak айе, sivil ya da özel, ulusal ya da küresel bütün kurumların mihenk taşıdır. Zira insanın içinde doğup büyüdüğü, ilk eğitimi aldığı, karakterinin şekillendiği aile içindeki manevi bağlar ve değerler ne kadar kuvvetliyse, hem aile hem de toplum o denli huzurlu, güçlü ve sağlıklı olur. Şayet bu bağlar zedelenirse, aile kendi içinde çözüldüğü gibi toplum da zayıflar ve huzurunu kaybeder. 


Bu bağlamda modern dönemlerin en büyük talihsizliklerinden birisi de ailenin değerini takdir edememek olmuştur. 
Son iki asırdır Batı merkezli ortaya çıkan ve bütün yeryüzünü etkileyen egemen bakış, aileyi itibarsızlaştırdığı için insanlık değerlerini korumakta hayli zorlanmaktadır. Aileyi önemsiz gördüğü için önemli gördüğü alanlarda istediği hedeflere ulaşamamaktadır. Aileyi yok saydığı için huzur ortamında ideal manada var olamamaktadır. Aileyi kaybettiği için rahmet ve meveddet ortamını bulamamaktadır. Aileden başlamadığı için insanlığa huzur ve umut olacak bir medeniyet kuramamaktadır. 


Netice olarak, bugün daha iyi bir hayat ve gelecek adına, insanı yeryüzüne aile olarak gönderen yaratıcının koyduğu değerlerle aileden toplumu, milletten medeniyeti yeniden inşa etmekten başka çıkış yolu yoktur. Elbette bu ide- ali, hayatı; iman, salih amel, her daim hak ve sabır üzere yaşamak ve yardımlaşmak olarak kabul edenler gerçekleştirebilecektir. m 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Prof. Dr. Huriye MARTI: 


“Aile, Rabbimizin eşsiz ve benzersiz kudretiyle insana sunduğu nadide bir nimettir.” 


Yüce Allah'ın Hz. Âdem ve Hz. Havva'yı yaratmasıyla beraber insanlık tarihinin en eski kurumu olan aile de teşkil olmuştur. Bu kadim kurumun dinimiz açıdan öneminden bahsedebilir misiniz? 


Ailenin varlığı Kur'an'ın ifadesiyle “Cenab-ı Hakk'ın varlığının ve kudretinin delillerinden birisidir.” Ferd ve Ehad olan, eşi ortağı bulunmayan Rabbimiz, insanı bir eşle beraber yaşayacak şekilde yaratmıştır. Rabbimiz Samed'dir. Hiç kimseye muhtaç değildir ama 


-— IRİ DİYANET AYLIK DERGİ 


Söyleşi: Dr. Lamia LEVENT ABUL 


herkes O'na muhtaçtır. İnsan ise bir eşin kendisine sağlayacağı maddi ve manevi desteğe, ailenin huzuruna, çocukların sevgisine, anne-babanın ilgisi- ne muhtaçtır. Dolayısıyla aile, Rabbimizin eşsiz ve benzersiz kudretiyle insana sunduğu nadide bir nimettir. Aynı zamanda aile, insan için bu dünya hayatında hazırlanmış imtihan alanlarından birisi, belki de en önemlisidir. Hem nimet hem de imtihan olması açısından dinimiz ailenin varlığı ve korunması konusunda hassasiyet gösterir. 





Aile hayatına çok önem veren İslam dini, sadakat, adalet ve ihsan gibi ahlaki değerlerle onu ihata edip koruma altına alıyor. İslam ve aile arasındaki bu ilişki hakkında neler söylemek istersiniz? 


Aile, zaman ve mekân fark etmeksizin bütün toplumlar için hayati değere sahiptir. Toplumun temel taşıdır ve kurulmasında da sürdürülmesinde de özeni hak eder. Her ne kadar nikâh hukuki bir sözleşme ise de ve aile fertlerinin birbirlerine yönelik hukuki anlamda hak ve 


sorumlulukları bulunmaktay- sa da aslında ailenin temelini ahlaki bağların oluşturduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü aile, ahlaki erdemleri göz ardı ederek, bir şirket misali, sadece hukuki ilişkilerle yürütülecek soğuk bir yapı değildir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de Rum suresinde “kendileriyle huzur bulalım diye” Allah'ın bize eşler yarattığından bahsedilirken, eşlerin arasında “sevgi ve merhamet” bağları örüldüğü ifade buyrulur. Nikâhla birbirine eş olan kadın ve erkeğin bir aile içinde huzur bularak yaşamasını temin eden husus, muhabbettir, şefkattir yani hukuki olmaktan ziyade ahlakidir. 
O hâlde, sadakat, adalet, ihsan gibi her türlü ahlaki iyilik ailede var olmalı, beslenmeli, güçlendirilmelidir. 


Yüce Rabbimizin en güzel örnek olarak tavsif ettiği Sevgili Peygamberimiz, aile hayatıyla da hepimiz için örneklik teşkil ediyor. Efendimizin aile hayatından söz eder misiniz? 


Peygamberimizin aile hayatını onun hayat bütününden ayrı düşünmek mümkün değildir. 
Bunu şu yüzden söylüyorum: Peygamberimizin yaşam modeli, sünneti bir bütündür. Bu sünneti oluşturan tek tek her bir yaşam alanı, yapbozun parçaları gibi birbirini tamamlar ve esas bir zemin üzerinde oturur. İşte bu zemin, Peygamberimizin düşünce dünyası, tabir caizse mantalitesidir. Onun her bir davranışının arkasında o davranışa yön veren güçlü bir zihniyet vardır. Peygamber Efendimizin zihniyetini ve hayata bakışını bir sabit deger olarak kabul ettiğimizde 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bunun farklı alanlardaki tezahürlerinden birisi de aile hayatıdır. Peygamberimizin farklı kişiliklere sahip eşleri olmuş, her biriyle aynı ahlaki zeminde ve aynı duyarlıkta bir iletişim geliştirmiştir. Dolayısıyla Peygamberimiz hayatın her alanında ne kadar adilse aile yaşantısında da o kadar adildir. 
Dışarıda adaleti savunurken, aile içinde adaletten mahrum ve zulme kapı aralayan bir tavır sünnete uygun olamaz. Benzer biçimde, Peygamberimiz nasıl alemlere rahmet olarak gönderilmesinin gereği, her canlı- 





Nikahla birbirine eş olan kadın 

ve erkeğin 

bir aile içinde huzur bularak yaşamasını temin eden husus, muhabbettir, şefkattir yani hukuki olmaktan ziyade ahlakidir. 
O hâlde, sadakat, adalet, ihsan 

gibi her türlü ahlaki iyilik ailede var olmalı, beslenmeli, güçlendirilmelidir. 





ya karşı merhametli ise aile bireylerine karşı da öyle şefkatli, merhametli, insaflı ve nezaket sahibidir. Aile dışında nezaket ve merhamet numunesi olarak dolaşırken aile içinde öfke ve şiddet estirmenin sünnete uygun bir tavır olması düşünülemez. O hâlde bize düşen, Allah Resulünün sünnetinde yer alan sabiteleri iyi tanımak, kavramak ve bunları onun örnekliğinde olduğu gibi aile hayatımıza da yansıtmaktır. 


Medeniyetlerin çekirdeğini teşkil eden ailenin günümüz itibarıyla bir tehlike altında olduğunu düşünüyor musunuz? Son yıllarda evlilik kurumunun sarsıldığına dair yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Doğrusu modern hayat insana bencillik, özgürlük adına sorumsuzluk, daimi bir talepkârlık, akıldan ziyade arzu ve isteklerin peşinde koşmak gibi birtakım kötü tutum ve davranışlar teklif ediyor. Aile ise bencilliğe gelemez, paylaşım ister. Devamlı talep etmeyi ve hak peşinde koşmayı değil, daha ziyade fedakârlığı ve sorumluluk üstlenmeyi gerektirir. Keyfi istekleri değil, ihtiyaçları önceler. Dolayısıyla aslında modern dünyanın üretmeye çalıştığı insan modeli, aile kurumuna uygun görünmemektedir. Peki, ailenin önemine yürekten inanan bizler, modern hatta postmodern dünyanın insanları olarak nasıl bir konum alacağız? İçinde bulunduğumuz şartlarla dinimizin ve kültürümüzün değişmez değerlerini kıyaslayacağız. 
Değişime ve dönüşüme açık alanlarda ailemize yeni bir yön 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verebiliriz ama sabitelerimizi koruyacağız. Çekirdek aile olarak yaşasak bile geniş ailenin sahip olduğu etkileşimi, dayanışmayı, ruh birlikteliğini kaybetmemek adına akraba ilişkilerimize emek vereceğiz. 
Elbette günü yakalamak durumundayız ama ailemizi zamanın getirileri ve dayatmalarıyla değil, inancımızın ve ahlakımızın gerekleriyle şekillendirmek için çaba göstereceğiz. 


Bugün maalesef ailelerin karşı karşıya kaldığı sorunların başında aile içi iletişimsizlik ve şiddet geliyor. Şiddet kimi zaman fiili kimi zaman sözlü kimi zaman da psikolojik olarak karşımıza çıkabiliyor. 
Hz. Peygamber rehberliğinde konuya yaklaşırsak; aile bireyleri bu tür olumsuzluklarla nasıl mücadele etmeli ve korunmak için nelere dikkat etmeli? 


Peygamberimizin yaşam modelinde ve zihniyetinde merhametin esas olduğunu söylemiştim. Rahmet Elçisi olan Peygamberimiz hem sözlü hem de fiili sünneti ile şiddetin karşısında yer almıştır. 
Aile içinde kadınla ve çocukla ilişkide merhametli olma konusunda döneminin yaygın davranış kalıpları dışında hareket etmiştir. Aişe annemizin ifadesiyle “Hayatı boyunca ne bir kadına ne de bir hizmetçiye bir tek tokat bile atmamıştır.” 
Dolayısıyla sünnete ittiba etmek, şiddetten uzak durmayı gerektirir. Burada şiddetin bir kul hakkı ihlali olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. 
Bir insan, eşine ya da evladına duyduğu öfkeyi, onlarla yaşadığı anlaşmazlığı şiddete dönüştürdüğünde, hakaret ettiğinde, beddua okuduğunda, vurduğunda onun sadece bedenini değil, çok daha önemlisi, ruhunu örseler. Bu durum hem kanuni olarak suç hem de ahlaki bakımdan vebaldir. 


Aile içinde merhamete dayalı bir iletişim tarzı geliştirmek, kadın ya da erkek, çocuk ya da yaşlı herkes için son derece önemlidir. Çünkü şiddet ve gerilim olan bir evde, herkes kendisini güvensiz ve huzursuz hissetmektedir. Aile içinde huzuru ve emniyeti yaşayamayan insanın, hayatının diğer alanlarında mutlu ve başarılı olması çok zordur. Diğer yandan merhamete ya da şiddete dayalı bir yaşam tarzının ilk eğitiminin alındığı yer ailedir. 
Anne kucağında şefkati tadan yavru, yıllar ilerledikçe anne ve babasının davranışlarını izleyerek ve örnek alarak ya merhameti ya da şiddeti benimser. 
Bu yüzden aile içinde eşlerin ve çocukların birbirlerine karşı merhamet odaklı bir ilişki tarzı geliştirmeleri toplumun geleceğini etkileyecek kadar önemlidir. Yeni nesillere merhamet de şiddet de aile yoluyla taşınmaktadır. 





Emanet ehli olmak yani 
ÖZÜ Sözü bir, dürüst ve güvenilir bir kişiliğe sahip olmak ailede öğrenilir. 





Ailenin çocuk eğitimindeki rolü ve çocuğu geleceğe hazırlama sorumluluğu hakkında neler söyleyebiliriz? 


Aile, hiç şüphesiz çocuğun ilk eğitim yuvasıdır. İyiyi kötüyü, doğruyu yanlışı, güzeli çirkini çocuk ailesinde öğrenmeye başlar. Dinini, ahlakını, kültürünü, gelenek ve göreneklerini ailede tanır. Çocuk sadece dinledikleriyle değil, gördükleriyle de öğrenir. Alışkanlıkların, hassasiyetlerin, hatta takıntıların ve korkuların temeli aile ortamında atılır. Dolayısıyla ailenin çocuk için 7/24 devam eden bir eğitim programı sunduğunu unutmamalıyız. Bir örnek vermek gerekirse ailede herkesin başını yastığa güven içinde koymaya ve güne güvenle başlamaya ihtiyacı vardır. Emanet ehli olmak yani özü sözü bir, dürüst ve güvenilir bir kişiliğe sahip olmak ailede öğrenilir. 
Çocuk hem kendine güvenmeyi hem bir diğer insana güven duymayı hem de başkalarının kendisine güvendiği bir kimse olmayı ailede öğrenir. Güve- nin en büyük düşmanları ise yalan ve şiddettir. Aile içinde hem eşlerin birbirleriyle olan ilişkisi hem de anne-baba-çocuk bağı, şiddetten, yalandan, sadakatsizlikten ve hileden dolayı ağır yara alır. Oysa bizim Peygamberimiz, hayatı boyunca hiçbir çocuğu tartaklamayan, azarlamayan, dövmeyen, sövmeyen, incitmeyen, kısacası güvensizlik oluşturmayan bir insandır. Onu örnek alan bir aile hayatı, dürüst ve emin bireylerden oluşan, birbirine güvenen bir yuva demektir. Bu da çocuğun eğitimine yansıyacaktır. Peygamberimiz “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en 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hayırlı davranandır.” (Tirmizi, 


Menakıb, 63.) buyuruyor. 


Son olarak aile bağlamında hayırlı Müslüman tanımlamasına dair neler söylemek istersiniz? 


Her nimet gibi aile sahibi olmanın da bir külfeti, sınırları ve sorumlulukları vardır. Birbirine bu kadar yakın mesafede yaşayan, aynı sofraya oturup aynı gündemi paylaşan insanların elbette anlaşamadıkları zamanlar da olacaktır. Bazen öncelikler çatışacak, ihtiyaçlar yarışacaktır. 
Bazen fikirler uyuşmayıp düşünceler ters köşelere savrulacaktır. İşte böyle zamanlarda bütün olumsuzluklara rağmen aile içinde saygıyı, insafı ve merhameti elden bırakmamak “en hayırlı Müslüman” olmak demektir. 


Doğrusu, canımızı sıkan durumlar karşısında çoğumuz iş yerinde, alışverişte ya da okul- da daha sabırlı, daha nazik, daha hoşgörülü olabiliyorken aile arasında aynı sabrı ve nezaketi gösteremiyoruz. Olay aynı bile olsa, tepkilerimiz aynı olmuyor. Ev içinde sanki maskemizi çıkarıyor, öfkemize dur demeden, ne dediğimizi düşünmeden etrafa mutsuzluk dağıtabiliyoruz. Hâlbuki şu kısacık hayatta ailemizden daha fazla bizi düşünen, bizim için emek veren kimse de yoktur. 
Bizim iyi davranışımızı, vicdanlı ve sağduyulu tepkilerimizi en çok onlar hak eder. Bu yüzden Sevgili Peygamberimiz, en haуги Müslüman olma vasfını, ailemize karşı gösterdiğimiz güzel davranışlara bağlamıştır. 
Tabir caizse “El iyisi, ev delisi!” diye anlatılan insanların “hayırlı Müslüman” olma şansı 


yoktur. Ailemize karşı hoşgörülü, sabırlı, affedici, onarıcı olmak için gayret sarf etmemiz, her hâl ve şartta iyilikten ödün vermememiz gerekiyor. m 


1974'te Ankara'da dünyaya gelen Huriye MARTI, Konya İmam-Hatip Lisesi ve Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitede “Rasülullah'ın Hanımları Konu Alan Rivayetlerinin Değerlendirmesi-Kadın Konulu Uydurma Rivayetler-” başlıklı tezi ile 
1998 yılında yüksek lisansını, “Birgili Mehmed Efendinin Hadisçiliği ve et-Tarikatü'l-Muhammediyye (Tahkik ve Tahlil)” konulu tezi ile 2005 yılında doktorasını tamamladı. 1999- 
2000 yılları arasında Ürdün'de Şuayb el-Arnaüd'un tahkik ve tahric merkezinde eğitim aldı. 2011 yılında Yardımcı Doçent, 2012'de Doçent, 2017'de Profesör oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hadislerle İslam adıyla yayınlanan Konulu Hadis Projesi'nde editör ve yazar olarak görev üstlendi. 
2011 yılında Aile ve Dini 
Rehberlik Daire Başkanı, akabinde Başkanlık Müşaviri, 2017 yılında ise Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak atandı. Sünnet perspektifinden kadın, aile, ahlâk ve değer temalı makale, konferans ve tebliğlere imza attı. Evli ve 3 çocuk annesidir. 
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ireysel ve toplumsal 

alanda yaşanacak degişimler için bunlara yön verip referans olacak kavramların üretilmesi oldukça önemli bir husustur. 
Bu durum yeni bir din, yeni bir kültür ve yaşayış tarzı, kısaca kendi bütünlüğü içerisinde yeni bir medeniyeti ifade eden İslam açısından da geçerlidir. 
Hz. Peygamber dönemi toplumsal değişiminin yapı taşları diyebileceğimiz tevhit, nübüvvet, vahiy, eşitlik, adalet, hak, kardeşlik ve cihat gibi ve daha birçok örneğini sayabileceğimiz bu kavramların en önemli özelliği, anlam alanı ve sınırının bizzat Allah Resulü (s.a.s.) 
tarafından çizilmiş olmasıdır. 
Hz. Peygamber”in vefatından sonra cereyan eden olaylar ve bu esnada ortaya çıkan kavramlar ile bunlara bağlı ayrışmalar göz önüne alındığı takdirde bu özelliğin ne kadar önemli olduğu çok açık bir şekilde görülecektir. İşte Hz. 
Peygamber sonrası süreçte anlam ve algı değişimine uğrayarak farklılaşan bir kavram da ehlibeyt olmuştur. 


Ehlibeyt denildiği zaman her Müslümanın zihninde oluşan çerçeve “Hz. Peygamber”in ailesi” anlamıdır. Bu anlayış herhangi bir fark gözetmeksizin tüm Müslümanların genel anlamda kabul ettiği bir çerçeve ve belki de en doğru tanımlamadır. Hz. Peygamber”in irtihaliyle başlayan süreçte ise ehlibeyt tabirinden anlaşılan şey kim ve ne olduğu farklılaşmaya başlamış ve bu farklılaş- 


ma Hz. Ali'nin şehit edilmesi, Hz. Hasan'ın halifelikten çekilmesi ve en son olarak da Hz. 
Hüseyin'in şehit edilmesiyle çok farklı bir anlam ve yapıya bürünmüştür. Bu görüntüsüyle İslam toplumunda yeni bir itikadi ekolü (Şia) ortaya çıkarırken yine yıllar boyunca İslam toplumu içerisinde birçok fikri, siyasi ve dini tartışmaların nedeni olmuştur. 


Ehlibeyt tabiri Arap dili içerisinde “ev halkı, hane halkı” anlamında her dönemde kullanılagelmiştir. Kelime anlamı itibarıyla evde oturanları ve evde bulunanları ifade eden bu tabir bir kişiye atfedildiği zaman o kişinin eşini (veya eşlerini) çocuklarını ve yakın akrabalarından olan tüm erkek ve kadınları içerisine aldığı kabul edilmektedir. (İbn Manzur, Lisânü”l-Arab, Beyrut, 1300 h, X/29) Her dönemde kullanılan bu kelime anlamının yanı sıra tabire kavram olarak daha farklı anlamlar yüklenmiştir. 
Cahiliye döneminde Mekke'de yaşayan Kureyş kabilesinin Kâbe'yi “Beyt”, kendilerini de ehlibeyt olarak isimlendirdikleri, her yıl Kâbe'ye hac için gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını kutsal bir görev olarak kabul ettikleri ve bunu bir şeref vesilesi saydıkları bildirilmektedir. Kâbe'deki bu görevleri elinde bulunduran Haşim b. Abdimenâf hac mevsimi yaklaştığında Kureyş'e: “Ey Kureyş topluluğu, siz Allah'ın komşuları ve ehlibeytisiniz. Allah'ın ziyaretçileri bu mevsimde size gelecekler... 
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Onlar Allah'ın misafirleridir ve ikrama en layık olan ziyaretçilerdir.” diye hitap ettiğini görüyoruz. (İbn Hişam, es-Siratü'n-Nebeviyye, Thk: Mecdi Fethi es-Seyyid, Tanta, 1995, 1/183.) 


Düşünce ve pratikte değer ve algıların büyük değişikliğe uğradığı Hz. Peygamber döneminde ise tabirin kelime anlamında kullanımının devam ettiği görülmektedir. Bu çerçevede tabir gerek Hz. Peygamber”in eşleri ve ailesi için gerekse diğer insanların eş ve aileleri için kullanılmıştır. Bu dönemde gerek dini anlamda gerekse sosyal anlamda kendisine özel bir yer ve anlam yüklenmiş bir ehlibeyt olgusundan bahsetmek mümkün değildir. Bu dönemde tek söz sahibi ve otorite Hz. Peygamber”dir. Onun haricinde hiçbir Müslüman dinde farklı bir otorite arayışına girmemiştir. 
Zaten bu mümkün de değildir. 
Zira vahyin inmeye devam ettiği bu dönemde onları tebliğ eden, yorumlayan ve pratiğe aktaran tek makam o idi. 


Hz. Peygamber sonrası dönemde bu görüntünün büyük ölçüde devam ettiği görülmektedir. Ancak bu genel görüntüye rağmen özellikle hilafet problemi çerçevesinde ortaya çıkan tartışmalara bağlı olarak giderek farklılaşan, anlam kayması yaşayan bir ehlibeyt ortaya çıkmıştır. Özellikle hilafet konusundaki farklı düşünceler bu dönemde herhangi bir mücadeleye yol açmazken, daha sonra gelişen ve genişleyen tartışmalar içerisinde referans olarak kullanılmış, bu süreçte ortaya çıkan gruplar kendi görüş ve düşüncelerini desteklemek adına bu olayları olduğundan farklı göstererek büyük bir problem gibi algılanmasına neden olmuşlardır. Bilindiği üzere Hz. Peygamber'in inşa ettiği İslam toplumunda kavram ve ilkeler vahiyle ve Hz. Peygamber”in uygulamalarıyla şekillenmiştir. Bu nedenle tam ve doğru bir tanımlama için kavrama öncelikle Kur”an ve hadis merkezli bakmak gerekecektir. Kur”an-ı Kerim”de üç yerde geçen ehlibeyt tabiri bize bu noktada nasıl düşünmemiz ve nasıl bakmamız gerektiğinin temellerini vermektedir. Bu ayetlerin birincisi Hz. 
İbrahim (a.s.) kıssasında geçmektedir. Hz. İbrahim'in hanımına seslenen melekler ona: “Melekler, “Allah"ın emrine mi şaşıyorsun? Allah"ın rahmeti ve bereketi size olsun ey (peygamber ocağının) ev halkı (ehlibeyti)! Şüphesiz O övülmeye layıktır, şanı yücedir. dediler.” 
(Hud, 11/73) İkinci geçtiği yer ise Hz. Musa (a.s.) kıssasında onun annesi için kullanılan 


bir tabir olmuştur. “Biz, daha önce onun, sütanalarının sütünü emmemesini sağladık. 
Kız kardeşi, “Size onun bakımını, sizin adınıza üslenecek ve ona içtenlik ve şefkatle davranacak bir aile (ehlibeyt) göstereyim mi?” dedi.” (Kasas, 28/12.) Üçüncü ve son ayet ise kavramsal açıdan bize daha net bilgiler vermektedir. Hz. 
Peygamber'in hanımlarını muhatap alan Ahzab suresindeki bu ayette Allah onlara: “Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey Peygamberin ev halkı (ehlibeyti)! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor..” 
(Ahzab, 33/33.) şeklinde hitap etmektedir. Bütün müfessirlerin kabul ettiği görüşe göre bu ayetler ehlibeyt kavramı içerisine öncelikle kişinin hanımlarının gireceğine delalet etmektedir. Son ayet ise Hz. 
Peygamber'in hanımlarının bu tanımlamada yer aldığının en açık ifadesi olmaktadır. 


Ehlibeyt denildiği zaman her Müslümanın zihninde oluşan çerçeve “Hz. Peygamber”in ailesi” anlamıdır. Bu anlayış herhangi bir 


fark gözetmeksizin tüm Müslümanların genel anlamda kabul ettiği bir çerçeve ve belki de en doğru tanımlamadır. 
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Hadislerde ise Kur”an”daki bu çerçeveye Hz. Peygamber tarafından bazı kişilerin dahil edildiğini görürüz. Bu konudaki rivayetlerin Ümmü Seleme'den nakledilen şekli şöyledir: “Fatıma bir gün elinde bir tabak ile Resulüllah'ın yanına girdi. Resulüllah ona: “Amcam oğlu nerede?” diye sordu. Fatima evde olduğunu söyleyince, 'Onu ve iki oğlunu çağır. 
dedi. Onlar gelince Resulüllah Hasan ve Hüseyin'i kucağına, Ali'yi sağına Fatıma'yı soluna oturttu. Sonra onları örtüye sararak sol eliyle örtünün uçlarını tuttu ve sağ elini yukarıya kaldırarak: “Allah'ım... 
Ehlibeyt... Onlardan her türlü noksanlığı gider ve onları tertemiz kıl” diye dua etti.” (Taberi, Tefsiru”t-Taberf, Kahire, 1954, XX11/6,7; Ayrıca bkz: İbn Hanbel, Müsned, VI /296; VI/304 ve 305.) 
Hz. Peygamber eşleri için inen, onların fazilet ve değerini ortaya koyan bu ayet çerçevesine çok sevdiği kızı, damadı ve torunlarının da girmesini istemiş ve Murad-ı İlahi'den hisse almaları için ayeti onlar üzerine okuyarak dua etmiştir. 


Kavrama Kur'an merkezli baktığımızda çerçevenin sadece Hz. Peygamber'in eşlerini kapsadığını görürüz. Hadis rivayetleri ve kelime anlamıyla bu çerçeve biraz daha genişlemiş ve Hz. Peygamber'in eşlerinin yanı sıra çocukları, torunları ve damadı Hz. Ali de çerçeveye dâhil olmuştur. Ehlisünnet genel anlamda bu görüşü kabul ederken Şia ise ehlibeyti sadece Hz. Muhammed (s.a.s.), 





Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Наsan ve Hz. Hüseyin'den ibaret görmüş ve Peygamber Efendimizin eşlerini buna dâhil etmemiştir. Bazı görüş sahipleri de “ehl” ve “а!” kelimesinden hareketle tüm Muhammed ümmetinin ehlibeyt olduğunu kabul ederek çerçeveyi en geniş şekline taşımışlardır. (Geniş bilgi için bkz.: M. Bahaüddin Varol, İslam Düşüncesi ve Tarihinde Ehlibeyt, TDV. yay. 2018. s.43-103.) 


Hz. Peygamber'in yakınları olup hayatı boyunca ona hizmet ederek, her türlü sıkıntı ve zorluğa göğüs geren, bu noktada diğer Müslümanlara örnek olarak yol gösteren ehlibeyt, Hz. Peygamber'in dostları olan ashaptan başlamak suretiyle günümüze kadar olan süreçte tüm Müslümanların saf, temiz ve samimi olarak sevgi besleyip saygı gösterdikleri, her zaman için hayırla yâd ettikleri kimseler olmuşlardır. Mesela Hz. Ebubekir'in: “Ey insanlar Hz. Muhammed'e olan hürmetinizi onun ehlibeyti hususunda da muhafaza ediniz.” 
(Zebidi, Sahihi Buhari Muhtasarı Tecridi Sarih Tercümesi ve Şerhi, Terc: Kamil Miras, Ank. 1986, 363.) “Allah'a yemin olsun ki Resulüllah”ın akrabaları benim nazarımda kendi akrabalarım- dan daha sevimli ve üstündür.” 
(Buhari, Fedailü”s-Sahabe, 12, 22.) 
şeklindeki ifadeleri bir Müslümanın ehlibeyte nasıl bakması gerektiğini belirleyen ilkeler mahiyetindedir. İlk örneklerini ve en doğru şeklini ashapta gördüğümüz ehlibeyte sevgi ve saygının temelinde yatan 


unsur Hz. Peygamber sevgisidir. Hz. Peygamber sevgisinin temelleri ise Kur”an ve sünnettedir. 


Hz. Peygamber bir müminin imanının tadına varabilmesini, onun kendisine tesirini hissedebilmesini “Allah ve Resulünün sevgisinin her şeyden daha fazla.” (Buhari, İman, 9,14; Müslim, İman, 66,67. Buhari, İman, 7,8.) olmasına bağlamıştır. Yine onun; “Sizden biriniz beni kendi babasından, çocuklarından ve diğer tüm insanlardan daha çok sevmedikçe tam iman etmiş sayılmaz.” 
(Buhari, İman, 7,8.) şeklindeki ifadesi bu sevginin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Diğer taraftan Resulüllah kendisinden sonra Müslümanlara iki emanet bıraktığını beyan ettiği rivayette bunların birincisi olarak Kur'an'ı işaret etmiş ve kıyamete kadar sapıtmamaları için kendisine sarılmaları gereken şey olarak sunmuş, ikincisi olarak da ehlibeytini emanet etmiş ve üç defa “Ehlibeytim hususunda size Allah'ı hatırlatırım.” diyerek kendisinden sonra eşlerinin hakları ve saygınlıklarının korunması hususunda Müslümanların dikkatlerini çekmiştir. (Müslim, Fedailü”s-Sahabe, 36.) 


Ashabın ehlibeyte karşı gösterdiği sevgi Hz. Peygamber'e gösterilen bu sevginin bir yansıması şeklindedir. Ehlibeyte sevginin kaynağı burasıdır. Hz. 
Muhammed'i (s.a.s.) peygamber olarak kabul eden bir Müslümanın onun ehlibeytini sevmesi ve saygı göstermesi için başka bir sebep aramaya gerek yoktur. İslam toplumunda ilk günden itibaren ehlibeyte duyulan büyük sevgi ve saygı her dönem ve coğrafyada hiç değişmeden var olagelmiş bir unsurdur. Ehlibeyt sevgisinin sınırını ve nasıl olması gerektiğini (o belirlemek günümüz Müslümanı açısından önemlidir. Zira İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren ehlibeyte karşı samimi, saf ve karşılıksız sevgiler farklı düşüncelere sahip insanlar tarafından istismar edilmiş ve kullanılmıştır. Bunun birçok örneklerini İslam tarihinin her döneminde olduğu gibi günümüzde de görmek mümkündür. Öyle ise ehlibeyt sevgisinin neden ve nasıllığı bilindiği takdirde bu yanlış görüntülere kapılar kapanacaktır. 


Sonuç olarak ifade etmek gerekirse ehlibeyt Hz. Peygamber'in yakınları olduğu için ona hizmetleri ve onun terbiyesi altında bulunmuş olmaları sebebiyle sevilmeli, sayılmalı ve faziletleri kabul edilmelidir. 
Daha sonra gelen ve günümüze kadar uzanan çizgideki ehlibeyt nesline karşı ise imanı ve imanının yaşantısındaki görünümü çerçevesinde muamele edilmeli, sevgi ve düşmanlıkta aşırı gidilmemeli, bir Müslümana karşı nasıl hareket edilmesi gerekiyorsa öyle hareket edilmelidir. Amaç İslam”ın makul ve mantıklı çizgisini bu konuda da görmek ve göstermek, istismara ve istismarcılara kapıyı kapamaktır. m 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AİLEYİ AYAKTA TUTAN DEĞERLER 


ile; Allah'ın adı ve 

Peygamberin kavliyle 

kurulan, milletleri ve 

devletleri ayakta tutan en güçlü kurumdur. Kadının erkeğe, erkeğin kadına ihtiyaç duyduğu, birinin diğerinin mütemmim cüzü olduğu, birbirleriyle kuvvetlendiği yapıdır. 


Aile; Hz. Âdem ile Hz. Havva'nın cennetten dünyaya getirdikleri en büyük nimet, cennet kokusunun hissedildiği, göz nuru, gönül süruru, nesillerin yetiştiği huzurlu mekândır. Milli ve manevi değerlerin nesilden nesile, dededen toruna aktarıldığı, değerlerin muhafaza altına alındığı merkezdir. Bir neslin yetiştirildiği, toplumun eğitildiёі en başarılı okuldur. 


Bir milleti ve toplumu yok etmek, tarih sahnesinden silmek isteyenlerin, her daim hedef aldığı alan da ailedir. Dolayısıyla devletin ve milletin bekası, huzurlu ve sağlıklı toplumların oluşması için ailenin kurulması, korunması ve kuvvetlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bizi yarınlara taşıyacak en muhkem kalemiz aile olduğu için onu ayakta tutan, ona hayat veren değerlerin canlı tutulması gerekmektedir. Zira değişen dünya şartlarında değerlerin korunmasında ailenin rolü ve önemi izahtan varestedir. 
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Bünyamin ALBAYRAK 
DİB Din Hizmetleri Genel Müdürü 


Rol model aileler 


Aile kurumunun temeli atılırken eşler arasında sevgi ve muhabbetin oluşması, bol ve bereketli rızıklara kavuşmaları, hayırlı nesillere vesile olmaları için bir dua edilir. Bu duada aynı zamanda Hz. Âdem ile Havva, Hz Muhammed (ѕ.а.ѕ.) ile Haticetü'l-Kübra, Hz Ali ile Fatımatü”z-Zehra arasındaki sevgi, ülfet ve muhabbetin yeni evlenenler arasında da oluşması Yüce Mevla'dan niyaz edilir. 
Yeni kurulacak yuvalar için bu ve benzeri ailelerin iyi örnekler olarak tanınması istenir. Çünkü sağlıklı ve mutlu bir ailenin oluşmasında örnek hayatların rolü büyüktür. 


Hz. Hatice (r.a.), iyi bir eş, iyi bir anne ve aynı zamanda başarılı bir iş kadınıdır. Resulüllah”a ilk iman eden, malını İslam yoluna vakfeden, evini cennet bahçesine çeviren, müminlerin annesi bir hanımefendidir. Hz. Aişe (ra.), bir ilim ve irfan timsalidir. 2534 hadis-i şerifi rivayet eden, ilmiyle yaşadığı döneme ve gelecek asırlara ışık tutan bir annemizdir. Hz. Fatıma (r.a.), bir ev hanımıdır. Kendisini ailesine adamış, edebi, iffeti ve duruşuyla Nebevi terbiyenin ilmek ilmek dokuduğu, “Kızım Fatımal Babanın Muhammed olması sana fayda vermezl” ikazıyla uyarıldığı bir peygam- 


ber kızıdır. Asrısaadetin bu güzide hanımefendilerinin sahip olduğu meslek, yetenek ve hayat tarzları bizlerin yuvalarında da yaşatılmalıdır. 


Aileyi ayakta tutan en önemli değerlerden biri de duadır. 
Anne babanın evladı için yaptığı dua Allah katındaki makbul dualardandır. Hz. İbrahim: “Ey Rabbiml Bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla.” (Saffat, 37/100), Hz. Zekeriya: “... 
Rabbiml Bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin.” (Âli İmran, 3/38.) ve İmran”ın hanımı (Hanne): “...Rabbiml Karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin.” 
(Âl-i İmran, 3/35.) diyerek evlatları hakkında Allah'a niyazda bulunmuşlardır. 


Ailede değerlerin kaybolması 


Kur'an-ı Kerim aileyi ayakta tutan değerleri yok eden, Allah'ın seçkin kullarının hanesinde bulunup da nasipsiz olan, ilahi davete kulaklarını tıkayan iki peygamber hanımını da ibret olarak bizlere şöyle hatırlatır: “Allah, inkâr edenlere, Nuh'un karısı ile Lut'un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki salih kişinin nikâhları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de kocaları, Al- 





lah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara, “Науdi, ateşe girenlerle beraber siz de girin!” denildi.” (Tahrim, 66/10.) Bu ayet aynı zamanda şu mesajı bizlere iletmektedir: Eğer ailede ahlak ve maneviyat yoksa ve iman nimeti kaybolmuşsa, peygamber hanımı da olsa bu konum hiçbir kimseye Allah katında herhangi bir ayrıcalık sağlamaz. Bir yanda Hz. 
İbrahim ve Hz. Muhammed'in (s.a.s.) örnek edep ve hayâ abidesi hanımları, diğer tarafta Hz. Nuh ve Hz. Lut'un imandan, nübüvvetten nasipsiz eşleri! 


Güzel örnekler ortaya koymak 


Aileyi ayakta tutan değerlerden bir diğeri de sözlerin amele yani davranışlara yansımasıdır. 
Hz. Peygamber, sözlerin amellere yansıması hususunda kadınları “kristal”e benzetir. Bu teşbih ile hem kadının değeri- ne hem de ona karşı nezakete şöyle dikkat çeker: “Yavaş ol ey Enceşe, kristallere dikkat et.” 
(Müslim, Fedâil, 72.) 


Ailenin korunması ve varlığını huzurlu bir şekilde sürdürebilmesine vesile olan köklü değerler ise “adalet, ihsan ve itkan”dır. Adaletin hassas terazisinin uygulandığı ve kabul gördüğü bir ailede, ilişkiler bir üst dereceye taşınır. Bu da “ihsan”dır. Artık ailede ilahi bir kontrol hissi baskındır. Bütün ilişkilerde ilahi adalet hissedilir. 
Allah'ı görüyormuş gibi davranışlar/ameller gerçekleştirilir. 
Ve bilinir ki her ne kadar biz Allah'ı görmüyorsak da o bizi görüyor. Bundan sonraki merhale ise “itkan”dır. Artık ailede muhabbet, meveddet ve mehafet 


Ailede sağlıklı bir iletişimin başlangıç ve 


devamı için eşlerin birbirlerine değer vermesi ve zaman ayırması gerekmektedir. 





hâkimdir. Her davranışta O'nun rızası gözetilir. Allah için sevilir, Allah için kızılır. İletişim kazası kolay kolay meydana gelmez. 
Şayet olumsuz bir davranış oluşursa hakem olarak müracaat kaynağı Kur'an ve sünnet olacaktır. 


Aile bir imtihan vesilesidir 


Aile kelimesinin bir anlamının da sorumluluk olduğunu unutulmamalıdır. Eşlerin birbirlerine yüklediği yükler ve sorumluluklar vardır. Dolayısıyla aile bir imtihandır. 
Kur'an-ı Kerim'de bu hususla ilgili şöyle buyrulmaktadır: “Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” 
(Tegabün, 64/14.) 


Sorumluluklarının bilincinde olan ve kurallara uyan eşler, aile yuvalarını cennet bahçesine çevireceği gibi ilahi emir ve yasakları göz ardı edenler ise hayatı kendilerine zindan ederler. 


DİN 
DÜŞÜNCE 
YORUM 


Sevgi ve merhamet ekseninde kurulan aile, emanet ve güvenle daha da sağlam bir yapıya dönüşür. Ailede sevginin oluşması ve gelişmesi, beraberinde saygıyı da getirecektir. Eşlerin karşılıklı saygı ve hürmet ile birbirlerine değer vermeleri, sadakat ve güven ortamının kendiliğinden oluşmasını sağlayacaktır. 


Ailede sağlıklı bir iletişimin başlangıç ve devamı için eşlerin birbirlerine değer vermesi ve zaman ayırması gerekmektedir. Bunun en güzel vasıtası ise sohbet (hasbihâl) etmek, birlikte nitelikli vakit geçirmektir. 
Sosyal medyanın hayatımıza bu kadar hâkim olduğu günümüzde eşlerin birbirlerine zaman ayırması, yani sohbet ortamının oluşması aileyi güçlü kılacaktır. 
Teknoloji çağında uzaklar yakın, yakınlar uzak olmuştur. Dünyanın en ücra köşelerinde insanlar ile iletişim kuran nice insanlar, en yakınlarından bihaberdir. 


Huzurlu aile, güçlü toplum 


Aileyi ayakta tutacak olan sevgi, saygı, sadakat, samimiyet, sabır ve sohbet gibi manevi değerler, yaşatılıp hayat bulduğunda umulur ki o yuvaya selamet ve esenlik ulaşır. 


Hz. Peygamber'in hanesinde manevi değerleri yaşatan, yuvasını cennet bahçesine çeviren, Hz. Hatice'ye Allah, Cebrail ile özel olarak selam göndermiştir. 
(Buhari, Menâkıbü'l-Ensar 20.) Günümüzde de ailelerde milli ve manevi değerler yaşanır/yaşatı- lırsa, Resulüllah (s.a.s.) ve onun Ehlibeyti örnek alınırsa, Yüce Allah'ın “Selam” ismi bu hanelerde de tecelli edecektir. m 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DİYANET İŞLERİ REİSLERİ GÖREVLERİNE BAŞLARKEN NE DEDİLER? 





ə 
Ik Diyanet İşleri Reisimiz Mehmed Rifat Efendi, Reislik görevine getirilişini bir telgrafla teşkilata tamim etmişti. İkinci Diyanet İşleri Reisi Ord. Prof. M. Şerafettin Yaltkaya ile yedinci Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Tevfik Gerçeker'i bir kenara bırakırsak (araştırmalarımda bu iki reisimize ait bir tamime rastlamadım), reislerimiz, görevlerine başlarken bir teamül hâlinde teşkilata birer genelge yayınlamışlardı. Bu genelgeler dönemin iletişim imkânları dâhilinde başlarda yazılı olarak teşkilata tamim edilmiş, günümüze doğru ise mesajlar yapılan basın toplantılarıyla teşkilat yanında kamuoyuna da arz edilebilmişti. Muhtevaları kısmen kendi dönemlerindeki dini hayat ve Diyanet hizmetlerini öne çıkarmış olsa bile, reislerimizin verdikleri mesajlardan, altını çizdikleri öncelikli hususlardan günümüz din gönüllülerinin de hissedar olabileceklerini düşünerek bu yazımda sözünü ettiğim reislerimizin göreve başlama genelgelerine yer vermek istedim. 
Böylelikle hocalarımızın hayırla yâd edilmelerine vesile olacağımı da umuyorum. Konuyu sınırlandırmış olmak açısından burada sadece bazılarına yer verebildik. 


M. Rifat Efendi 


Reisliğin kuruluşundan yaklaşık bir ay sonra M. Rifat Efendi reislik makamına getirildi. 
Rifat Efendi, bu tayini 31 Mart 1340/1924 tarihinde bir telgrafla müftülüklere duyurdu. 
Tamim, Hakimiyet-i Milliye gazetesinin 1 Nisan 1924 tarihli 1086 sayılı nüshasında da haber olarak yer almıştı. Bir telgraf metni olması hasebiyle kısa bir metin olan tamimde Rifat Efendi şöyle diyordu: 


“Diyanet İşleri Reisliği uhdeme tefviz buyurulduğu cihetle bugünden itibaren vazifeye mübaşeret eyledim. 


Diyanet İşleri Reisliğine merbut olan müftülerle ulema ve bilcümle memurin-i diniyye- nin elbirliğiyle vazife-i mevdualarını ifaya bezl-i makderet eylemelerini tavsiye eylerim. Ve minallahi't-tevfik.” 
Diyanet İşleri Reisi Rifat. 


Açacak olursak; Rifat Efendi, reislik görevinin uhdesine verildiğini ve göreve başladığını ilan ederek, Reisliğe bağlı müftüler, ulema ve bütün din hizmetlilerinin kendilerine tevdi edilmiş görevlerini var güçleriyle yerine getirmelerini istemekte ve Allah'ın yardımını niyaz etmekteydi. 


Ahmet Hamdi Akseki 


Göreve getirilişini yazılı bir metin hâlinde (12 Mayıs 1947 tarih ve 598 sayılı yazı) müftülüklere tamim eden üçüncü Diyanet İşleri Reisimiz, okunduğunda görüleceği gibi bu alanın en güzel örneğini vermişti. Merhum Akseki, detaylı genelgesinde şöyle diyordu: 


“Cenab-ı Hakk'ın lütfu inayetine ve Peygamber Efendimizin imdad-ı ruhanisine güvenerek Diyanet İşleri Başkanlığını deruhte etmiş ve işe başlamış bulunuyorum. 


Üzerime aldığım vazifenin ne kadar ağır ve ne derece mesuliyetli olduğunu takdir edenlerdenim. Bununla beraber iyi niyetle, feragat ve sadakatle çalışanlara karşı Allah Teâlâ'nın yardım edeceği ve onları tevfikat-ı subhaniyesi- ne mazhar kılacağı hakkındaki imanım çok kuvvetlidir. 


Muvaffakiyetin diğer bir amili de mesai arkadaşlarımın 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her hususta bana yardımcı ve müzahir olmalarıdır. Binaenaleyh, yardımlarını esirgemeyecek olan mesai arkadaşlarıma şimdiden teşekkür etmeyi bir vecibe bilirim. 


Hepimiz aynı yolun yolcuları olduğumuz cihetle mesleğimizin teali ve terakkisi, milletimize ve memleketimize daha faydalı olabilmemiz için elbirliği ile çalışmak esas vazifemiz ve borcumuzdur. Bu borcu hakkıyla ödeyememek endişesinin hepimizi aynı şiddetle titreteceğinden emin olduğum için aşağıdaki esaslara son derece dikkat ve riayet etmeyi bütün meslek arkadaşlarım- dan rica ediyorum: 


1. Vazife, her şeyin fevkinde bir kutsiyeti haizdir. Bize tevdi edilen herhangi bir vazifeyi tam bir aşk ve şevk ile yapmaya çalışmayı kendimize en mukaddes bir gaye edinmeli ve bunu herhangi bir mazeret dolayısıyla yapamadığımız zamanlarda bile vicdan azabı duymalıyız. 


2. Vazife bir emanettir. Memleketimizin yükselmesi, inkişaf ve terakkisi de her ferdin kendisine tevdi edilen vazifeyi en iyi bir tarzda yapmasına bağlıdır. Vazifeye ehemmiyet vermemek, vazifeyi bile bile ihmal etmek, emanete hıyanettir. Emanete hıyanetin ne demek olduğunu çok iyi bilen meslektaşlarımdan hiçbirisi- nin böyle bir derekeye sukut edeceğine asla ihtimal vermiyorum. Vazifesini yapmayanlar hem Allah”a, hem Peygambere ve hem de mensup bulunduğu millete hıyanet etmiş olurlar... 


3. Halkımızın dini ihtiyaçlarını tatmin ve eksiklerini ikmale ve ashab-ı mesalihin işlerini tam vaktinde yapmaya çalışmak ve kendilerine karşı her vakit iyi muamele etmek en birinci vazifemiz olmalıdır. 


4. Bütün müftü ve vaiz meslektaşlarım, halkımıza her yönden imtisal numunesi olmalıdır. Sadece söz söylemek kâfi değildir. Bir din adamı, bir vaiz kendi söylediklerini evvel kendi nefsinde tatbik etmeli; özü, Sözü ve işi birbirini tutmalıdır. Halk, sözlerini işleri tekzip eden vaizlerin nasihatleri- ne kiymet vermez. 


Yapılacak vaazlarda zaman ve mekânın icapları ve bulundugu memleketin ahlaki durumu daima göz önünde tutmalıdır. 
Memlekette salgın hastalıklarla yapılan mücadelelere iştirak etmek bütün meslektaşlarım için bir vecibe olduğu gibi en büyük hastalık olan ahlaksızlığın her çeşidi ile en güzel bir şekilde ve kimsenin kalbini kırmayarak mücadele etmek de başlıca vazifelerdendir. 


Mensup olduğumuz büyük milleti teşkil eden fertlerin maddeten ve manen yükselmesine ve bu suretle bütün beşeriyete terakki ve fazilet numunesi olmaya çalışmak hepimiz için dini ve milli bir borçtur. Binaenaleyh müftü, vaiz ve dersiam arkadaşlarımızın sürekli bir surette yapacakları vaazlarla dinin esaslarına, ibadet ve ahlaka dair okutacakları derslerle, yapacakları telkinlerle halkımızın din ve dünya işlerinde daima ileri gitmelerine, ahlak bakımından her gün biraz daha yükselmelerine; aile 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ve yurt sevgisinin, millet fertlerinin arasındaki sevgi, saygı ve birliğin kuvvetlenmesine ve bu kuvvetin bekasına çalışmaları icap eder. Buna son derece ehemmiyet verilmesi ve herhangi bir unvan altında din namına bazı cahiller tarafından halkın iğfal edilmesine asla meydan verilmemesi hakiki din adamlarına düşen en büyük vazifedir. Bu hususta çok uyanık ve pek titiz olmak lazımdır. 


5. Âlimlere, büyüklere ve bilhassa ilim adamlarımıza itaat ve hürmet etmek, küçüklere karşı şefkat ve merhamet hisleriyle mütehassis olmak her birimiz için ahlaki bir borçtur. 
Borcumuzu ödemeye çalışmak da ayrıca bir vazifedir. Allah korkusu, memleket ve millet sevgisi, vazife aşkı, amir ve mafevke itaat hissi en büyük muvaffakiyet amilidir. 


Bu esaslar dairesinde hareket etmelerini bütün meslektaşlarımdan bekler, millet ve memleket işlerinde Allah'tan hayırlı ve devamlı muvaffakiyetler dilerim.” 


Ömer Nasuhi Bilmen 


Beşinci Diyanet İşleri Başkanımız Ömer Nasuhi Bilmen ise çok kısa bir mesaj yayımlamıştı: 


“Allah Teâlâ'nın tevfik ve inayetine güvenerek Diyanet İşleri Reisliği vazifesine başlamış bulunuyorum. 


Uhdemize teveccüh eden dini, ilmi, vatani vazifelerimizi elbirliğiyle hüsn ü ifaya çalışarak muhterem milletimizin bir muhabbet ve tesanüt dairesinde yaşamalarına hizmette bulunmalarını bütün meslektaşlarımızdan saygılarımla rica ederim.” 


Hasan Hüsnü Erdem 


11 Nisan 1961 tarihli tamimin- 
de altıncı Diyanet İşleri Başkanımız Hasan Hüsnü Erdem şu hususların altını çizmişti: 


“Diyanet İşleri Başkanlığı gibi ağır bir vazifeyi deruhte etmiş ve 6.4.1961 tarihinden itibaren vazifeye başlamış bulunuyorum. 


Milletimizin topyekün kalkınmasında Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatına terettüp eden vazifelerin istenildiği tarzda yapılabilmesi için her zamandan ziyade gayret sarf etmemiz gerekmektedir. Bütün meslektaşlarımın kanun ve nizamnamelerle uhdelerine tevdi edilmiş bulunan vazifeleri zamanında ve eksiksiz olarak ifa hususunda gösterecekleri hassasiyet ve derin gayret, bunu gerçekleştirmeye kâfi gelecektir. Mesleğimizi, layık olduğu şerefli mevkie yükseltmek için elbirliğiyle çalışmamız gerekmektedir. 


Başkanlık, teşkilat mensuplarının meslekleri dâhilinde yetişmelerini sağlamak üzere her imkân ve vasıtalarla kendilerine müzahir olmak kararındadır. Bunun tahakkuku meslektaşlarımızdan beklediğimiz gayrete bağlıdır. Bu cümleden olmak üzere, evvela mücaz olmayan müftü ve vaizlerimizle imam ve hatiplerin mesleki sahadaki bilgilerini artırma yolundaki çalışmalarına muvazi olarak gerek hariçte orta mektep ve lise imtihanlarına 


girmek ve gerekse Başkanlıkça açılacak kurslardan geçmek suretiyle kendilerini müspet bilgilerle de mücehhez bir hale getirmeleri gerekmektedir. Bu gayretler, mesleki seviyenin yükselmesini ve buna muvazi olarak da terfi ve terfih imkânlarını sağlayacaktır. 1961 yılı bütçesi ile 1500 hayrat hademesinin terfii buna bir başlangıçtır. 


Müftü, vaiz, dersiam ve imam-hatiplerimize karşı vatandaşların hususi bir sevgi ve saygı taşıdıkları, onların da buna tamamıyla layık oldukları muhakkaktır. O hâlde meslektaşlarımızı mühim vazifeler beklemektedir. 


Gerek bugünlerde gerek bundan sonra milli tesanütümüzü sarsmayı istihdaf eden her çeşit iç, dış tesirlerin menfi telkinlerine asla kapılmamaları, millet fertleri arasında mevcut birlik ve kardeşlik duygusunu sarsacak hâl ve hareketlerden son derece sakınmaları ve gönül birliğiyle çalışmaları hususlarında vatandaşlarımızı her fırsat ve vesileyle aydınlatmaları bu vazifelerin en başında gelmektedir. 


Millet ve memleket hayrına matuf gayretlerimizin muvaffakiyetle neticelenmesini Cenab-ı Hakk'tan dilerim.” 


İbrahim Bedrettin Elmalı 


17 Aralık 1965'te göreve başlayan sekizinci Diyanet İşleri Başkanı İbrahim Bedrettin Elmalı mesajını bir basın toplantısıyla vermişti: 


“Cenab-ı Hakk'ın lütfu inayetiyle, büyük dinimiz ve necip 


milletimiz için hayati bir önemi olan Diyanet İşleri Başkanlığı görevine tayin olunmuş buluyorum. 


Görevimin ne kadar şerefli bir görev olduğunu, buna mukabil de maddi ve manevi büyük sorumluluk taşıdığını müdrikim. 
İşgal ettiğim mevkiin hakkını vererek dinimize, milletimize en halisane duygularımla hizmet etmek azmindeyim. 


Teşkilatımız mensupları arasında mesleki ve içtimai dayanışma sağlamak gayelerimizin başında geliyor. Bu yolda elde edeceğim başarı, önce Allah'ın inayetine sonra da mesai arkadaşlarımın samimi çabalarına ve bu arada muhterem matbuatımızın yapıcı ve uyarıcı тиzaheretine bağlıdır... 


İslam dini hayat dinidir; akıl ve mantığı ön planda tutar ve daima terakkiyi emreder. Tarih boyunca din adamlarımızın memleket uğruna yaptıkları büyük hizmetler olmuştur. Bunun en yakın misali Milli Mücadele'deki büyük gayretleri ve cansiperane çalışmalarıdır (...). 


Artık bir hakikat herkesçe benimsenmiş oluyor ki bütün millet ve memleket meselelerinde din adamlarımıza büyük işler düşmektedir. Bunun içindir ki bazı bakanlıklar ve birçok kurum Başkanlığımızla işbirliği yapmayı önemle istemektedirler. Bu da gösteriyor ki görevimiz dini olduğu kadar millidir (...). 


Bu arada yeni çıkarılan teşkilat kanunumuzdan da bir nebze 
olsun bahsetmek isterim. 633 
sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun, birçok yenilikler getirmekte, bilhassa şimdiye kadar çeşitli ihmaller yüzünden sıkıntılara uğramış din adamlarımıza maddi ve manevi imkanlar kazandırmaktadır... 
Umarım ki yeni kanunumuzun müspet neticelerini görmek mümkün olacaktır (...). Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında bir teftiş heyeti kurulma yolundadır. Bu sayede teşkilatımız daha dinamik ve daha randımanlı çalışma imkânına ulaşacaktır. İkinci bir nokta, din adamlarımız diğer devlet memurları gibi maddi ve manevi eşit haklara sahip olacaktır. 


Yeni görevimizde muvaffak olmamız için Cenab-ı Hakk'ın yardımını niyaz eylerim. Allah daima doğru olanlarla beraberdir.” 


Ali Rıza Hakses 


25 Ekim 1966 tarihinde göreve 
başlayan dokuzuncu Diyanet İşleri Başkanı da göreve başlaması dolayısıyla basına bir açıklama yapmıştı: 


“Rahmeti sonsuz, çok merhametli Allah'ın adıyla... 


Cenab-ı Hakk'ın lütfu inayetiyle yeni vazifeme başlamış bulunuyorum. Üzerime aldığım bu vazifenin ulviliği nispetinde ağır ve mesuliyetli olduğunu müdrikim. 


633 sayılı kanunumuzun mensuplarımıza bahşettiği geniş imkânlara ve bilhassa cami hizmetlilerine getirdiği oldukça geniş bir refaha rağmen teşkilatımız dâhilinde huzursuzlukların devam etmekte olduğu bir vakıadır. Aynı zamanda mem- 


leket dahilinde birtakım bölücü, parçalayıcı faaliyetlerin de hızı artmış bulunmaktadır. 
Bu vaziyetten Müslüman vatandaşlarımız derin bir üzüntü içindedirler. Bu halin devamın- da milletimizin, memleketimizin büyük zararlar göreceği tabiidir. Bu hengâmede Diyanet İşleri Başkanlığı gibi ulvi, nazik bir vazifeyi kabul ederken beni bekleyen ilk işin, haleldar olan huzuru iadeye ve Müslümanlar arasında estirilmek istenen fitne ve fesadı önlemeye çalışmak olacağı bedihidir. (...) 


Dinimiz bizi birliğe, beraberliğe davet eder, binaenaleyh, Müslümanlar Allah”ın birliği etrafında -birbirine kurşunla kenetlenmiş binalar gibi- sımsıkı, uyanık ve dipdiri olacaklar, kendilerini Allah”a götüren yolda azimle, sebatla yürüyeceklerdir. Milletimizin, memleketimizin her bakımdan kalkınmasında, yükselme ve ilerlemesinde, “muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmasında” daima yardımcı (...) 
olacaklar. Bilhassa tefrikadan, cemiyet hayatında fesat çıkartacak fiil ve faaliyetlere karışmaktan içtinap edeceklerdir (...). Gayret ve çalışma bizden, yardım ancak Allah'tandır.” 


Reislerimizin görevlerine başlarken verdikleri ve yukarıya bir kısmını aldığım mesajlar üzerine makale çapında geniş bir değerlendirme yapabilirdim; ancak dergimizde bize ayrılan yer buna müsait değil. Sadece verilen mesajlardan şahsen kendime dersler çıkardığımı belirtmekle yetiniyorum. Cümlesine Yüce Rabbimizden rahmetler diliyorum. ш 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“Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber'e salat ediyorlar. Ey iman edenler! 
Siz de ona salat edin, selam edin.” 
(Ahzab, 33/56.) 


Peygamber Efendimiz bir beşer olmakla salatı, kendisine hayır takdir etmesidir, ona beraber herhangi bir beşer değildir. Zira rahmet ve mağfiret etmesi, bereketini ve ona iman etmeyen Allah”a iman etmiş ol- rızasını lütfetmesi ve meleklerinin yanında maz. O”na saygı göstermek imanın gereği- onu övmesidir. Allah Teâlâ onu peygamber- 


dir. Bu yüzden insanlar onu inkör etmekten lerin sonuncusu kılmış; ismini kendi isminin sakındırıldıkları gibi gerek şahsı gerek aile- yanında zikretmiştir. Bütün peygamberlere si hakkında kendisine eziyet verecek söz ve isimleri ile hitap ederken, ona övgü ve iltifat davranışlardan da sakındırılmaktadır. Öte için “Ey Resul” (Maide, 5/41); “Ey peygamyandan o, bir peygamber olarak insanla- ber” (Ahzab, 33/1.) diye sıfatları ile hitap etrın hidayete ermelerine çok isteklidir. Biri miştir. Bu yüzden salat kelimesi, Allah için iman ile şereflense bundan büyük sevinç dua anlamıyla kullanılamaz. Çünkü O (с.с.) 
duyarken, inanmayı reddedenlerin duru- insanların dua için kendisine yöneldiği yüce mundan büyük üzüntü duyar. Davet konu- varlıktır. Allah için salatın manası, meleksunda gücünün ve kendisinden istenenin lerden ve müminlerden farklıdır. Nitekim üstünde sorumluluk alır. Kendindeki hayrı “Tevvâb” kelimesi de Allah için tövbeleri insanlara ulaştırmaya bu derece istekli, «ә çok kabul eden, kullar için ise çok tövbe onların akıbetleri ile bu derecede ilgili olan ex з eden anlamına gelmektedir. 

peygambere karşı, inananların sevgi ve “>, © 


> 

e, 
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Meleklerin Peygamberimize salatı, ona is- 


saygılarını ifade etme yükümlülükleri tiğfar ve dua etmeleridir. Salat kelimesi bulunmaktadır ki şu ayet-i kerime д Allah'tan başkası için kullanıldığın- bunun yollarından birini göster- e da dua anlamına gelir. “Şüphesiz mektedir: ы | °“, Allah ve melekler peygambere “Şüphesiz Allah ve melek- т Meleklerin °. salat eder.” cümlesinde me- 
7? ir Peygamberimize - leklerin Allah ile beraber aynı ува! f г salatı, ona istiğfar ve ` cümlede zikredilmiş olması, yorlar. Ey iman edenler! Siz ə e н 

І . dua etmeleridir. Salat onlar için büyük bir şereflen- 

de ona salat edin, selam ° . f Р : : ... 
edin.” (Ahzab, 33/56.) * kelimesi Allah'tan başkası : dirme ifade eder. Kur'an'da —. için kullanıldığında dua - (meleklerin müminler için Salat, dua etmek, hayrı ve А anlamına gelir. ж istiğfar ettiği ve sonra dua hayrı celp edecek sözleri Li 0 ettiği şöyle belirtilmiştir: “Еу söylemek anlamına gelmek- ы. „°°° Rabbimiz! Senin rahmet ve iltedir. (o Allah'ın Peygamberimize 0000000009? min her şeyi kuşatmıştır. O hâlde 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tövbe eden ve senin yoluna gidenleri ba- Ayette Allah ve melekler için sadece salat ğışla, onları cehennem azabından koru! Еу kavramı zikredilmişken müminlere, salata Rabbimiz! Onları da onların babalarından, ilaveten ona selam etmeleri de emredilmişeşlerinden, soylarından iyi olanları da ken- tir. Müminler salatın yanında ayrıca selam dilerine vadettiğin Adn cennetlerine koy. ederek “Allah seni korusun hiçbir kötülük şüphesiz sen mutlak güç sahibisin hüküm sana dokunamasın.” diye peygambere dua ve hikmet sahibisin.” (Mümin, 40/7-8.) etmektedirler. Zira Allah Resulü'ne salatın, Allah da melekler de Hz Peygamber'e sa- ancak küçük-büyük her şeyde ona boyun lat etmektedir. Peki müminler? “Ey iman eğme anlamına gelen selam ile ağırlığı olur. 
edenler, ona salat edin.” cümlesi, mümin- (Nisa, 4/65.) Emirlerine isyan ederek ona salerin de ona salat etmeleri gerektiğini ifade lat edilmiş olmaz. 


etmektedir. Öncesindeki cümle, ayete giriş ve hükme hazırlık kabilinden iken bu cümle ayetin maksadını teşkil etmektedir. Müminlerin salatı, ona dua etmeleri ve onun 


Yüce Allah yukarıdaki ayet-i kerimede peygamberinin şerefini izhar, şanını beyan ederek onun kendi katındaki konumunu ortaya 


emrini tazim etmeleridir. “Allahümme salli koymuş, sonra müminlere de ona salat ile ala Muhammed” ve “Sallellahü ala Muham- dua etmelerini emretmiştir. Birine dua etmed” vb. lafızlar ile dua ederken Allah'tan mek, o kişi ile dua eden arasındaki özel bir 





bağa işaret eder. Hz. Peygamber ile müminler arasında da özel bir bağ vardır. İman ile kurulmuş bu bağı pekiştirmek gerekir. Salat 


ona olan bereketini ve rahmetini artırmasını, ona her türlü hayrı lütfetmesini talep etmektedirler. İlk cümlede Allah'ın ve me- 


© 
«©» 
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leklerin salatı, süreklilik ve yenilenme ifade ile ona dua etmek, söz konusu bağı geliştir- eden geniş zaman kalıbı (muzari) ile gel- menin en önemli yollarından biridir. Hz Peymiştir. Bu cümlede de müminler Allah'ı ve gamber kendisine salat edilmesini teşvik melekleri örnek almaya; bu surette salatı etmiş; (Tirmizi, Vitir, 21; Ebu Davud, Salat, 358.) 
sürekli ve çokça yapmaya teşvik edilmek- namazlarda okunan “Salli ve Bârik dualatedir. (Îbn Aşur, et-Tahrir ve't-Tenvir, XXII, 99.) rı” gibi (Müslim, Salat, 65.) bazı salat lafızları-Müminler peygambere salat ederek ona ta- nı ümmetine bizzat öğretmiştir. Bu yüzden zimlerini izhar etmektedirler. Yoksa nebinin onun (s.a.s) tarafından müminlere öğretilen müminlerin salatına ihtiyacı yoktur. Ancak salat kalıplarını okuyarak her fırsatta ona 


salat müminlerin, Allah'ın rızasını kazan- у ФУ dua etmek önemlidir. Fakat salat, belli kamalarına, sevap hanelerini artırmalarına A 9 lıpları sözlü olarak tekrar etmekten ibaret 
vesile olmaktadır. Bunun yanında müminler o ©, 49 
peygambere salat ederken ona ikramda bulunmaktadırlar. Ancak bu ik- ° ram onların kendilerinden ettik- “ ° leri bir ikram değildir. Çünkü peygambere salat ederken Ф ө 
© 





zannedilmemelidir. O sözler Efendimize olan muhabbetimizi daha da artırmalı, onun Allah’tan getirdiği haki- 

o, katlere can ve baş ile sarılmaya 
5 bizi yönlendirmelidir. Nitekim 
Tahir b. Aşur'un belirttiği gibi yukarıdaki ayet, müminlerin sadece salavat okuyarak 

değil, diğer sözleri ve dav- 


Salat müminlerin, Allah'ın rızasını kazanmalarına, sevap hanelerini artırmalarına 


“salat ediyorum” değil “Allah'ım Muhammed'e salat 


et” veya “Allah Muhammed'e salat etsin” demek- 


te; Yüce Allahtan ona salat ~, vesile olmaktadır. ç ranışları ile de peygambeetmesini talep etmektedirler. | © s re ikramda bulunmalarının Kendi ellerinde, gerçekte ona 5 „°° gerekliliğine işaret etmekteikram edebilecekleri bir şey bu- ə ə” dir. (İbn Aşur, et-Tahrir ve”t-Tenvir, lunmamaktadır. "ооөөөөө®®®° XXII, 97) ш 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“Size cennet ehlini haber vereyim mi? Her zayıf ve güçsüz olan kimsedir. Bu kişi bir konuda Allah”a yemin etse Allah onun yeminini boşa çıkarmaz, yerine getirir. Size cehennem ehlini de haber vereyim mi? Her katı kalpli/kaba saba, böbürlenen, kibirli olan kimsedir.” 
(Buhari, Tefsir, 68, Müslim, Cennet, 46.) 


Hz. Peygamber (s.a.s.) zaman zaman cennet ve cehenneme dair açıklamalarda bulunmuş, müminleri cennetle müjdelemiş, kâfirleri ise cehennemle korkutmuştur. Bu çerçevede bazen cennete girecek müminlerin vasıflarını, ardından da cehennemlik olanların özelliklerini zikretmiştir. Ancak bu tür rivayetlerde mevcut durumdan bağımsız olarak cennetliklerin veya cehennemliklerin bütün özelliklerine değinilmemiş, zaman ve zemine uygun olan, oanda ön plana çıkan özellikler ele alınmıştır. Yukarda aktarılan rivayette de ilk olarak cennete girecek olan bir grup insandan bahsedilmektedir. 
Bu kişilerin zayıf ve güçsüz oldukları ve Allah nezdinde çok değerli oldukları ifade edilmektedir. Allah Teâlâ bu kullarına o ka- 





istekleri çerçevesinde hareket etmektedirler. Oysaki Allah azze ve celle, insanlar arası değer ölçülerini altüst etmiş ve güçlünün değerli olduğu anlayışını reddetmiştir. 
Bir insanın değeri sahip olduğu mal, mülk, evlat gibi maddi gücü veya yöneticilik, saltanat gibi güçlerle ölçülmemektedir. Asıl üstünlük ve değer takva ile izah edilmektedir. “Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.” (Hucurat, 49/13.) ayeti bu hususu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Hz. Peygamber de Allah "ın mallara ve suretlere değil, kalplere ve amellere değer verdiğini birçok kere ifade etmektedir: “Allah sizin suretleriniz ve mallarınızla ilgilenmez. Ancak kalplerinize ve amellerinize önem verir.” (Müslim, Birr, 34.) 


dar değer vermektedir ki yemin etse- Bu рапа: dünyadı: sürati düzel РОН _ 0000000000000 : 
ler bu yeminlerini boşa çıkarma ° makami ve iktidar БАМЫ ya -da 


maktadır. Hz. Peygamber'in Г, 


cennetlik olarak tavsif ettiği ə ” “s. mal, mülk sahibi olup kalbi ha-Kisil 1540 e Hz. Peygamber'in rap olmuş bir kişinin insanlar ке гау окап Ign è cennetlik olarak nezdindeki bu kıymeti hiçbir 75: 7: gəl > tavsif ettiği kişiler zayıf anlam ifade etmemektedir. 
: toplumda kendilerine değer leri Allah'a karşı sorumluluk 


tadır. Zira insanlar dünya merkezli düşündüğünden dünyada kendilerine fayda sağlayacak kişilere ayrı bir önem atfetmekte, onların Er 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verilmeyen sosyal kesimi oluşturmaktadır. 


bilinci ile dolu bir kişi insanların değer verdikleri mal, ə mülk ve güce sahip olmasa da 


O Allah katında diğer gruptaki in- 
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“Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba; bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme.” 
(Kalem, 68/10-14.) 


sanlardan katbekat daha değerli olacaktır. 
(İbn Receb, Câmi'u'l-'Ulüm ve"l-Hikem, II, 276.) 


Allah katında değerli kulların ebedi hayatta yer alacakları yurt cennettir. Hz. Peygamber, cennetliklerin zayıf ve güçsüz müminlerden oluştuğunu ifade ederek insanların değersiz gördükleri kişilerin Allah nezdindeki değerini ifade etmektedir. Bu ayetlerde yer alan “utull” (katı kalpli/ kaba saba) kelimesi aynen Hz. Peygamber”in ifadelerinde de yer almaktadır. Rivayetin Müslim tarafından aktarılan şeklinde Kalem suresinde 13. ayette geçen “kaba saba, bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan” manasında kullanılan “zenim” kelimesi de bu rivayette yer almaktadır. 
(Müslim, Birr, Cennet, 47.) Bu durum da Hz. 
Peygamber”in bu ayetlere telmihte bulunduğunu göstermektedir. Dolayısıyla cehennemlik olarak nitelendiren kişilerin Kalem suresinin bu ayetlerinde işaret edilen kişiler olduğu söylenebilir. 


Sahabe-yi kiramdan Sehl ibn Sa'd es-Sâidi'den (r.a.) Hz. Peygamber'in konuya dair yaklaşımını somut olarak ortaya koyan bir bilgi nakledilmektedir. Buna göre: “Bir gün Peygamber Efendimiz ve ashabı otururken yanlarından zengin bir adam geçer. Allah Resulü “Bu kişi hakkında ne dersiniz?” diye sorar. Mecliste hazır bulunanlar, “Ви kimse bir kadına talip olduğunda nikâhlanmaya, aracılık ettiğinde aracılığının kabul edilmesine, konuştuğunda dinlenmeye layık biridir. derler. Resulüllah bir süre sukut eder. 
Bu arada fakir Müslümanlardan biri geçer. 
Bu defa da 'Bu kişi hakkında ne dersiniz?” 
diye sorar. Orada bulunanlar “Bu kimse bir kadına talip olduğunda nikâhlanmaya, aracilik ettiğinde aracılığı kabul görmeye ve konuştuğunda sözüne itibar edilmeye layık değildir. derler. Bunun üzerine Resulüllah “Bu (fakir), öteki (zengin) gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır.” buyurur.” (Buhari, Nikâh, 16.) Görüldüğü gibi insanların değerli gördükleri kişiler ve değer ölçüleri Hz. Peygamber tarafından kabul edilmemektedir. 





Allah azze ve cellenin kendisine nasip etmiş olduğu maddi ve manevi imkânlar sebebiyle insanlara karşı kaba saba olan, güç zehirlenmesine uğrayıp şımaran ve kibirlenen kişilerin ahiretteki mekânlarının hüsran yurdu olduğunu öğreniyoruz. Diğer taraftan maddi ve manevi güçleri ve imkânları olmadığı için toplum tarafından itibar edilmeyen kişilerin ise ahirette saadet yurdunda ebedi kalacağı anlaşılmaktadır. Bu hususu muta- 


А us len А Ф fl üzel i і ir Rivayetin ikinci bölümünde cehennemlik- ex Mə Saylar севе ыш ө 


ler anlatılmaktadır. Buna göre dünyada kö ə sahip olduğu güç sebebiyle kalbi katılaşmış, elde ettiği gücün sar- Фе 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Hakkı gel sırrını eyleme zahir, Olmak ister isen bu yolda mahir, 


hoşluğu içinde olan, bu du- ° Harabat ehlini hor görme şakir, rum sebebiyle şımarmış ve ” Allah Е Defineye malik viraneler var... 
sahip olduğu imkânlar se- $ katında değerli | Hadisten öğrendiklerimiz 7:7: 3 kulların ebedi 1- Kişiyi değerli kılan madliklerdendir. Bu özellikler : hayana yer di güç ve kuvveti değil, kal-Kuran Kerim'de de epin alacakları yurt bindeki ihlas, samimiyet ve toplulukların özellikleri ola- я cennettir. | amellerindeki istikamettir. 
rak kaydedilmektedir. Ka- a КУ 2- Kaba saba, katı kalpli ve 


lem suresinde bu topluluklara dair şu ifadeler yer almaktadır: 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e kibirli insanlar, Allah'ın sevmediği kimselerdir. m 
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Tövbe aslen dönüş demektir. Kur'an'da hem kullar hem de Yüce Yaratan hakkında kullanılan bu kelime kula nispet edildiği zaman arızi olan günah hâlini bırakıp asli olan salah hâline dönmesi demektir. Allah Teâlâ'ya nispet edildiği zaman ise sonradan meydana gelen gazaptan, asli olan rahmete dönmek manasındadır. 


Tevvab ismi, geldiği vezin icabı çokluk ifade eder. Bu durumda insan için kullanıldığında “çok tövbe eden”, Allah için ise “tövbeleri çok kabul eden” anlamına gelir. Allah'ın Tevvab olması kulun günahının büyüklüğüne, çeşidine ve şekline bakmaksızın günahından dönüşünü kabul eden, kulu kendisine döndüğünde o da kuluna dönen demektir. 
Kendisine her yönelenin yönelişini kabul etmeyi ilke edinmiştir. İşlenen hiçbir günah Allah”ın af ve mağfiretinden daha büyük değildir. Yeter ki kul günahından vazgeçsin, hiç şüphesiz Allah'ı Tevvâb ve Rahim olarak bulacaktır. Zira Allah, kulunu tövbeye muvaffak etmişse, tövbesini de kabul eder. 


Gazali “nin ifadesiyle bu isim, Yüce Rabbimi- 


zin kullarını tövbeye çok çok teşvik ettiğini de ifade eder. Çünkü Tevvab, aynı eee” ы zamanda “kullarına tövbe yol- işlenen 


hiçbir günah 
Allah'ın af ve mağfiretinden daha büyük değildir. Yeter ki kul 


® larını kolaylaştıran” demektir. „® Bu manada çeşitli musibet ve belalar, başa gelen envaiçeşit uyarılar ve tövbelerin çokça kabul edildiği mübarek vakitler hep birer tövbe fırsatıdır. Allah kullarını terk etmediği zaman, sırf tövbe etsinler diye, onları birtakım imtihanlara ve sıkıntılara tabi tutar. (Tevbe, 9/126.) 


ө ə ə 
: günahın 


ve 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şüphesiz Allah'ı Tevvâb 


Kur'an'da Tevvâb 


Kur'an-ı Kerim'de tövbe kavramı fiil ve isim kalıplarıyla otuza yakın ayette Allah'a izafe edilmektedir. Tevvab ise Allah'ın ismi olarak dokuz ayette Rahim, bir ayette Hakim ismiyle, bir ayette de tek başına geçmektedir. 
“Tevvab” isminin, ekseriyetle “Rahim” ismi ile birlikte gelmesi Yüce Rabbimizin suçlarımızı affetmekle kalmayıp ardından rahmet ve ihsanı ile de tecelli edeceğinin müjdesidir. 
Aynı zamanda bu durum, affın merhamet ve şefkat ile iç içe olduğunu gösterir. 


Bakara suresi 37. ayetten öğrendiğimize göre, Hz. Âdem'e hata ettiğinde nasıl tövbe edeceğini Allah öğretmiştir. Bu ayetin tefsirinde Elmalılı'nın aktardığına göre Hz. Âdem hatasından dönüp tövbe edince Cenab-ı Hak da onu er geç cennete döndürmeye söz vermiştir. Burada işin sırrı hata tabiat hâline gelmeden hemen dönüş yapılmasıdır. (Nisa, 4/17-18.) Her isyan arızi bir kesinti ile Allah'ın rahmet ve lütfunu bizden uzaklaştırır. Hemen tövbe edilirse arıza giderilmiş, lütuflarla bağlantı yeniden sağlanmış olur. Elmalılı”nın dediğine göre insanın saadeti, günahları “s, kendisine huy edinmemek için daima “ə, tövbe ve istiğfar üzere bulunma- 

*. sındadır. İnsanı ümitsizliğe sevk °“. edecek olan şey de işlenen - günah değil, günahta ısrar etmek ve tövbeyi unutarak şeytana uymayı huy edinmektir. 





dan vazgeçsin, hiç Kur'an'dan öğrendiğimize göre tövbe illa bir hatadan sonra yapılmaz. Rabbimize karşı bilemediğimiz eksikliklerimizin şerrinden de Allah'ın Tev- 


Rahim olarak bulacaktır. 





vâb ismine sığınırız. Efendimizin günde еп az yüz kez tövbe ettiğini bildiğimiz gibi Bakara suresinin 
128. ayetinde Hz. İbrahim'in de Kâbe'nin inşasından sonraki niyazında Tevvab ismine sığındığı aktarılır. İslam'ın nihai zaferinden ve Peygamberimizin görevini başarı ile yerine getirdiğinden bahseden Nasr suresinin sonunda Efendimizin şahsında hepimize büyük zaferlerin ardından Allah” tespih edip O'nun affını dilememiz emredildikten sonra sure Tevvab ismi ile nihayete erer. 


Tevvab tecelli ederse 


İnsanın bir hata işledikten sonra, iyice uzaklaşmadan Rabbine hemen dönebilmesi, Allah Teâlâ'nın ona Tevvâb ismiyle tecelli ettiğini gösterir. (Tevbe, 9/118.) Tevbe suresine ismini veren olayda Tebük seferine katılmayan üç sahabenin, münafıkların yaptığı gibi bahaneler uydurmaya kalkmadan hatalarını kabul etmeleri ve Allah'ın affına sığınmaları anlatılırken kullanılan ifadeler tövbeye muvaffak olmanın da Allah'ın bir lütfu olduğunu gösterir. Yalnız bunu başarabilmek için psikolojide “farkındalık” denilen meziyete sahip olmak gerekir. Kendi davranış ve ahlakı üzerinde düşünmeyen; hatalarını, iş işten geçip de kalıcı bir ahlaka dönüşmeden fark etmeyen kişiler bunu başaramaz. Fakat Tevvab isminin tecellisi için sadece farkındalık da yetmez. Zira Kur'an'a göre tövbe yalnızca kalpteki pişmanlık ve bunun dil ile söylenmesi değil, arkasından ıslah gelecek 


EN GÜZEL İSİMLER 


Hat: Abdurrahim KAHYA 


şekilde davranışların tam olarak düzeltilmesidir. 
(Bakara, 2/159-160.) Tıpkı yanlış yola girdiğini fark eden birinin hedefine varması için yanlışını fark ettikten sonra geri dönüp yolunu doğrultması gerektiği gibi. Tevvâb isminin tecellisi öncelikle öz eleştiri ve ilahi otoriteye güven ile ortaya çıkar. 
Bu iki özellik, insanı kemale götüren en güvenli yola, yani hatalarını düzelte düzelte ilerlemeye götürür. 


Tevvab”ın tecelli ettiği insanlar kendi hatalarını hemen fark edip düzelttikleri gibi başkalarına da düzeltme şansı tanıyan, yüce gönüllü, her zaman af yolunu tutan kişilerdir. “Bir şahıs Hz. Peygamber'e gelerek “Ey Allah'ın Resulü, yanımızda çalışan hizmetçimizi günde kaç defa affedelim?” 
diye sordu. Allah”ın elçisi cevap vermedi. Bunun üzerine sorusunu tekrarladı. Allah”ın elçisi yine suskunluğunu sürdürdü. Aynı soruyu üçüncü kez yöneltince “Onu günde yetmiş defa affedin! cevabını verdi.” (Ebu Davud, Edeb, 123-124.) Bu hadisle Efendimiz, affa bir sınır koymak isteyen kişiye affa sınır konulamayacağını veciz bir şekilde göstermiştir. 


Tevvab isminin tecelli ettiği insanlar kendi günah ve isyanlarına Rabbimizin nasıl karşılık vermesini istiyorsa kendisi de O'nun kullarına karşı aynı müsamahayı gösterir. Bu yüce gönüllülük de etrafındakilerden önce kendisine büyük bir huzur verir. m 
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Taha KILINÇ 


ESENLİĞE 
HASRE 


sya'nın uzak köşe- 


lerinden Afrika ve Avrupa'ya uzanan ticaret yollarının tam ortasında kurulu Bağdat, tarihçi Yakubi”nin tabiriyle 


“dünyanın kavşak noktası”ydı. 
Dicle nehrinin bereketli suları şehri abat ederken her milletten insan Bağdat'ın sokaklarını şenlendirirdi. Yakubi 800'lü yıllarda yaşadığına göre, Bağdat'ın en muhteşem dönemlerine bizzat şahitlik etmişti. Ne var ki bu ihtişam çok uzun süre devam etmeyecekti. 


İkinci Abbasi halifesi Ebu Cafer Mansur tarafından 30 Tem- 








muz 762'de temelleri atılan Bağdat, daha önce var olmuş bir şehir değildi. Ortadoğu'da, eski bir şehrin kalıntılarının üzerine yenisini inşa etmek adetten olduğu hâlde Mansur, tamamen yeni ve müstakil bir başkent kurmak istemişti. 
Dicle'nin kenarında, yerini bizzat kendisinin belirlediği, planının çizilmesine de katkıda bulunduğu bu şehre, “Esenlik şehri” anlamında “Medinetu's-Selâm” ismini veren de oydu. 

Tam merkezinde halifenin sa- 


rayının ve merkez camiinin yer aldığı, iki kat surlarla çevrili, 


daire biçimli şehir, o zamana kadar uygulanmış planların hepsinden farklı bir tasarıma sahipti. Kalın surlarındaki Kufe, Basra, Şam ve Horasan yönlerine bakan dört kapısı, bu şehirlerin isimlerini almıştı. 
Sur içindeki evler ve bahçelerin sulanması için ince kanallar açılmış, hem sulama hem de havalandırma projeleri uygulanırken dönemin mimari ve matematik bilgisinden azami derecede faydalanılmıştı. 


İnşaat çalışmalarında 100 
bin dolayında işçinin çalıştığı Medinetu's-Selâm, 766'da tamamlandığında, Halife Ebu 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Cafer Mansur sadece kendisi ve halkı için ihtişamlı bir başkent meydana getirmekle kalmamış, aynı zamanda dünya sanat ve mimarlık tarihi için de gerçek bir abide ortaya çıkarmıştı. Dünyanın dört bir yanından gelen tüccarlar, şairler, sanatkârlar, ilim adamları ve siyasetçiler, bu yeni şehrin büyüsüne öyle tutulacaklardı ki bir süre sonra şehir için yeni bir isim gündeme gelecekti: Bağdat. Eski Farsça olan bu kelimenin seçilmesi de manası düşünüldüğünde hiç tesadüf değildi: “Allah'ın hediyesi”. Gerçekten de Bağdat, görenleri öylesine tesiri altına 





alıyordu ki insanlar karşılarındaki manzarada “ilahi bir müdahale”nin olduğundan emin görünüyorlardı. 


Yakubi'nin şahit olduğu dönemde, Bağdat, her yönden altın çağını yaşıyordu. Sokaklar kaldırımlarla döşenmiş, şehrin her yeri hamamlarla ve çeşmelerle donatılmış, evlerin göz alıcı mimarisindeki güzellik dönemin bilinen sınırlarını zorlar hâle gelmişti. 
Ticaretin getirdiği muazzam ekonomik servet, Bağdat'ta âdeta somut olarak elle tutulur durumdaydı. Halkının kılık kıyafetinden devlet adamları- 





nın debdebesine, her şey “imparatorluk başkenti” tanımına tıpatıp uyuyordu. Bu dönemde derlenen “1001 Gece Masalları”, Bağdat'ın yaşadığı muhteşem devri tam olarak tasvir ediyordu. 


Halife Ebu Cafer Mansur, sadece mimari olarak değil fikri olarak da başkentin temellerini sağlamlaştırmıştı. Onun döneminde küçük adımlarla başlayan tercüme faaliyetleri, sonraki halifelerin çabalarıyla kurumsal şekle büründü. 
“Beytülhikme” (Hikmet evi) adıyla kurulan bu tercüme merkezinde Latince, Rumca, 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Süryanice, Sanskritçe ve Çince dillerinden çok sayıda eser Arapçaya çevrilerek Abbasi İmparatorluğu'nun düşünsel ufku genişletildi. Bağdat'ta kurulan münazara meclislerinde ilim adamları fikirlerini tartışırken, dünyanın dört bir yanından akademisyenler ve düşünce adamları Bağdat'a akın etti. O dönemde, Avrupa'dan gelenler bile vardı. Bağdat, sözü edilen zaman diliminde, 930'da Endülüs”teki Kurtuba'ya bu unvanını kaptırınca- ya kadar “dünyanın en büyük şehri”ydi. 

1000'li yılların başından itibaren Bağdat, bu ihtişamını yavaş yavaş yitirmeye başladı. Haçlı Seferleriyle Ortadoğu coğrafyasının merkezi Batılı Hristiyanların işgaline uğrarken, Bağdat da iç çekişmelere ve kabileler arasındaki rekabetin yıkıcı sonuçlarına sürüklendi. Ancak asıl öldürücü darbe, 
10 Şubat 1258'de Hülagü komutasındaki Moğol orduları Bağdat'a girdiğinde yaşandı. 
Son Abbasi Halifesi Mustasim Billâh'ın da aralarında bulunduğu binlerce kişiyi katleden Moğollar, şehrin sulama sistemlerini ve çeşmelerini de kullanılamaz hâle getirdiler. 
Binalar yerle bir edilirken katliamdan canını kurtarabilen az sayıda insan da Bağdat'ı terk ederek başka yerlere göç etti. 
Bağdat efsanesi böylece -bir daha geri dönmemek üzeretarihe karışıyordu. Osmanlılar tarafından 1533'te fethedildiğinde, manevi zenginliği ve metfun bulunan bazı İslam büyüklerinin mezarları dışında, 








Konumu itibarıyla tarih boyunca sürekli istilaların ve yabancı güçlerin saldırılarının hedefinde bulunan Bağdat, ilim taliplerinin gözünden hiç düşmedi. 





Bağdat'tan geriye neredeyse hiçbir şey kalmamıştı. 


Uzun Osmanlı asırlarını huzur ve sükünet içinde geçiren Bağdat, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorlu-Su'nun topraklarının parçalanmasıyla oluşturulan devletlerden birinin, Irak'ın başkenti oldu. 


Tarih boyunca, “Irak” adıyla müstakil bir devlet hiçbir zaman var olmamıştı. 11 Mart 1917'de Bağdat'ı ele geçiren İngilizler, petrol kuyularını garanti altına almak için, Irak topraklarını müstakil bir devlet hâline getirmeye karar verdiler. Böylece Musul, Bağdat ve Basra, etraflarındaki diğer küçük şehirlerle birlikte tek bir ülkenin sınırları içinde bir ara- ya getirildi. Tarih boyunca birer eyalet olan Musul, Bağdat ve Basra, böylece aynı ülkenin 


şehirlerine dönüştü. Buralardaki farklı etnik ve dini gruplar arasındaki ihtilaflar ise çözümlenmedi. 


Konumu itibarıyla tarih boyunca sürekli istilaların ve yabancı güçlerin saldırılarının hedefinde bulunan Bağdat, ilim taliplerinin gözünden hiç düşmedi. 
Şehre bombaların yağdığı zamanlarda bile mescitlerinde ve medreselerinde kitap okunmaya devam etti, ilmi üretim hiçbir zaman durmadı. Geçtiğimiz yüzyıldan bu yana devam eden sürekli karmaşa, kaos ve saldırılar sırasında, bir yandan da çok önemli ilim adamları yetişti, çok kıymetli eserler kaleme alındı. Fıkıh üstadı Prof. 
Dr. Abdülkerim Zeydan, son dönemin büyük tarihçilerinden Tâhâ Bâkir, tefsirde Ahmed Hasen et-Tâhâ ilk akla gelen isimler... Ekonomik zorluklara, siyasi baskılara, yabancı işgaline ve başka türlü sıkıntılara rağmen, umut hâlâ diri ve taze. 


İmam Ebu Hanifelerin, Cüneyd-i Bağdadilerin, İbn Cerir et-Taberilerin yetiştiği ve talebe yetiştirdiği Bağdat, geçirdiği bütün yıkıma ve yaşadığı onca mihnete rağmen, hâlâ İslam medeniyetinin beşiği ve incisi olmayı sürdürüyor. “Esenlik şehri” olarak kurulan, ancak uzun tarihi boyunca esenlik ve huzuru sadece belli dönemlerde tadabilen Bağdat, yine de İslam medeniyetinin parlak ve yüksek burçlarından biri olmaya devam ediyor. Ve görüp duyabilene, bağrında sakladığı olağanüstü hikâyeleri hala anlatıyor... ш 








PROF. DR. BİLAL 
KEMİKLİ: 

"Naat, Peygamber aşığının gönül aynasına yansıyan Peygamber 


Söyleşi: Mahir KILINÇ 


sevgisinin sözcüklerle 


tasviridir." 


Türk İslam coğrafyasında özellikle Anadolu'da Hz. Peygamber sevgisini ve bu sevginin nasıl neşvünema bulduğunu anlatabilir misiniz? 


Aşk gözde değil kulakta başlar. Duyduğumuzu severiz, duyduğumuza ilgi duyarız, duyduğumuzla iletişim kurarız. Göz bazen kusur arayabilir ve yaratılışına göre tam göremeyebilir. 
Ancak kulak öyle değildir, kendisine ne aktarıldıysa onu kabul eder. Bu, benim aklıma Hz. 
Peygamber'in (s.a.s.) mirasını Asya'ya götürmek isteyen âlim, alperen Hz. Ukkaşe'nin açtığı su kuyusunu getirdi. Bu kuyuya oradakiler zemzem kuyusu der ve Mekke'nin, zemzemin özlemini bundan içerek gidermeye çalışırlar. 
İşte o insanlar, Mekke ile rabıtayı bu kuyu ile kurarlar. Peki, bu sevda bu aşk nasıl oldu? Duyarak oldu, Mekke'yi duydular, Hz. Peygamber'i duydular, zemzemi duydular. Coğrafyası Mekke'den çok uzak bir millet olan Türkler de Hz. 
Peygamber'i görmeden sevdi, onu duyarak ona aşık oldu. Müslüman olduktan sonra sadece o dini benimsemekle kalmadılar; bir kültür ve dil havzasıyla, şiirin ve belagatin hükümranlığını sürdürdüğü edebi bir gelenekle karşılaştılar. 


BUNU KONUŞALIM 











Türk İslam edebiyatının ilk eserlerinden olan Kutadgu Bilig ve Atabetü'l-Hakayık'ta, Arap ve İran edebiyatında gördükleri naat geleneğini sürdürmeye çalıştılar. 


Türkçeyi hakikat dili hâline getiren, peygamber sevgisini âdeta bu milletin gönlüne nakşeden Ahmet Yesevi de Divan-ı Hikmeti'yle bölgede İslam'ın yayılmasına katkı sağladı. Onun “hikahlakını gördük. Neden? Hz. Peygamber'i tanırsak onun izinden gideceğimizi, onun izinden gidersek de iyi bir Müslüman olacağımızı öğretti. “Adı güzel Muhammed'e salavat” diyen ve hikâyelerimizi İslamlaştıran Dedem Korkut, Hz. 
Peygamber'in aşkını Asya'nın steplerinde inşa etti ve bu aşkın Anadolu topraklarına yayılmasına vesile oldu. Arap ve İran edebiyatından aldığımız bu ilmi ve edebi geleneği kendi dilimizle kendi hikâyemizle buluşturduk. 


Ayrıca Anadolu toprakları, Asya'dan beylerinin riyasetinde savaşçı olarak gelen boyların yanı sıra ilim ve sanat tarafı olan tüccarların, ilim ve irfan açısından temayüz etmiş ariflerin gelişiyle İslam'dan haberdar oldu. Alparslan, Malazgirt zaferiyle Anadolu'nun kapılarını açtı ama on-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Şiir, sevgiden neşet eder ve tasannu yapmak için şiir yazılamaz. Sevmeyen bilemez ve bilmediğini de dile getiremez. 





dan önce İslam kültürü Anadolu insanlarıyla tanışmıştı. Hasan Harekâni gibi zatlar, Asya'nın ve Fergana Vadisi'nin âlimleri, arifleri ve şairleri geldi. 


Ahmet Yesevi'nin Asya'da attığı maya Anadolu”da tuttu, diyebilir miyiz? 


Elbette diyebiliriz. Sonrasında Peygamber sevgisini Anadolu”da dalga dalga yayan, bidayette “Adı güzel, kendi güzel” diyen ve herkesin anlayabileceği bir dil kullanan Yunus Emre'dir. O sevgi, umuda açılan bir kapıydı. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.s.) umudumuzdur. Yunus”un da bunları söylediği dönemde, Anadolu bir sıkıntının, bir hengamenin içerisindedir. Bir yandan Moğol bir yandan Haçlı... Yokluk. Sıkıntılı zamanlar. Ancak Yunus Emre, Muhammedf muhabbeti halkın anlayacağı bir lisan ile terennüm etti bu topraklarda. Muhammedi hakikat etrafında insanları toparlayabilmiş bir kimse oldu Yunus Emre. Yunus”un dışında söylemeden geçemeyeceğim bir isim de Aşık Paşa idi. Nasıl Dedem Korkut hikâyelerimizi İslamlaştırdıy- sa Aşık Paşa da Garipname ile bu yaşadığımız diyara Müslüman mührünü vurdu. Daha sonra bunların takipçisi, muakkibleri olarak gelen şairler peygamber aşkının, sevdasının tohumlarını ekti bu Anadolu topraklarına. Bu topraklar üzerinde boy boy sevdalar uzandı. 


Çağları aşıp gelen böyle bir sevginin şiire yansımasından bahsedebilir misiniz? 


Allah, sevdiğini sevdirir. Hz. Peygamber”le ilgili hiç şiir yazılmasaydı dahi Hz. Peygamber (s.a.s.) sevilirdi. Yani onun sevgisini sadece şiire bağlamamak gerekir. O sevgiden neşet eden bir şiirden söz etmek yerinde olur. Hz. Peygam- 


ber Süleyman Çelebi”nin ifadesiyle söylemek gerekirse “kani-i irfan”dır yani irfanın bizatihi kaynağıdır. İrfan nedir? İrfan sadece bilgi değildir. İrfanda bir olgunluk bir tecrübe vardır. 
Hz. Peygamber varlığın mahiyetini öğreten bir muallimdir, mürebbidir. O sebeple şiirin kaynağı da odur. Divan şiirini tertip ederken şairimiz naatı yazarken aslında şunu söylemek istiyor: “Şiirin kaynağı da Hz. Peygamber'dir ve ben ondan ilham alarak bu eseri meydana getirdim.” 


Peygamber Efendimize ilişkin sevginin dilden dile anlatıldığı peygamber şairlerinden itibaren Peygamber sevgisine sahip olan ehl-i hüner ve ehl-i kalem sahibi olan her şair bu sevgisini dile getirme gereği duydu. Peygamber”e duyulan aşkın kişinin gönlünden tecellisiydi şiir. Şiir, sevginin apaçık dile getirildiği ve gizlendiği bir türdür. Örneğin Fuzuli'nin Su Kasidesi”nde Hz. 
Peygamber apaçık bir şekilde dile getirilmiyor ama su metaforunu kullanarak âlemlere rahmet olan Hz. Peygamber”den bahsediliyor. 


Özetlemek gerekirse şiir, sevgiden neşet eder ve tasannu yapmak için şiir yazılamaz. Sevmeyen bilemez ve bilmediğini de dile getiremez. 
Edebiyatımızda Hz. Peygamber sevgisinin anlatıldığı naatı biz şöyle tanımlarız: “Peygamber aşığı birinin gönül aynasına yansıyan peygamber sevgisinin sözcüklerle tasviridir.” 


Anadolu başta olmak üzere birçok yerde önem atfedilen mevlitten bahsedebilir misiniz? 


Mevlit, edebiyatımızda ilk olarak Ahmedi'nin İskendername'ye yazdığı bölüm olarak zikredilir. Ancak müstakil bir eser olarak Ahmedi'nin çağdaşı olan, Bursa Ulu Camii'nin bilge imamı, 








Yıldırım Bayezid'in saray imamı, Emir Sultan'ın dervişi Süleyman Çelebi tarafından kaleme alındı. Mevlit'in yazıldığı dönem Anadolu'nun iç karışıklarının yaşandığı bir devirdir. Bu bunalımlı dönemden kurtuluş reçetesi olarak bir eser karşımıza çıkıyor: “Vesiletü'n-Necat”... 
Süleyman Çelebi, bu ortamdan kurtuluşun vesilesini Hz. Peygamber'e bağlanmak olarak niteler ve ülkenin karışıklıklardan kurtuluşunun Kur'an ve sünnetten müteşekkil Hz. Peygamber'in manevi şahsiyeti etrafında toplanmakla mümkün olacağını ifade eder. Tevafuk odur ki Vesiletü'n-Necat yazılıyor ve Çelebi Mehmet ülkede düzeni sağlıyor; devlet âdeta yeniden kuruluyor. O yüzden diyebilirim ki Mevlit, devlet kuran bir metindir. O yüzden bizim devlet geleneğimizin perspektifinde Muhammedi ahlak ve duruş hâkimdir. Ayrıca Mevlit bizi bir arada tutan neşidedir. Anadolu insanı da çeşitli merasimlerde okuttuğu mevlitle de âdeta peygambere bağlılığını ve ona olan vefasını dile getirmiş oluyor. 


Kültürümüzde mevlithan geleneğinin yeri ve öneminden bahsedebilir misiniz? 


Mevlithan, mevlidi usulüne göre okuyan ve onun ahlakına da uyan kimsedir. Mevlithan denildiğinde aklıma gelen ve Safahat'ta da hikâyesi anlatılan, Allah rızasını dönemin padişah annesinin rızasına değişmeyen Said Paşa İmamı Hasan Rıza Efendi. Mevlithanlar, okuduğu mevlitle insanlarımızı Hz. Peygamber sevgisi etrafında bir arada tutmayı başarmış kimselerdir. Hz. Peygamber'den bahseden bu kimseler ancak o ahlaka uygun bir yaşam içerisinde olmakla insanlar üzerinde bu kadar tesirli olmuşlardır. Yukarıda şiir sadece tasannu işi değildir demiştim, mevlithanlık da böyledir. İşi sadece sanatkârane yaparak olmaz. 


Son olarak hocam, Hz. Peygamber'i şiir gibi sevmek nasıl olur? 


Benden böyle bir yazı istedi arkadaşlar. Gençler güzel başlıklar buluyorlar. Şiir ne ki... Evet, şiir ne ki şiir gibi sevmek olsun. Şiiri yücelttiğimiz için ona böyle bir anlam yüklüyoruz. Oysa şiirimiz sevgiliyi anmakla yücelir. Hz. Peygamber'i 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peygamber olarak sevmek, hakikaten ölçü alacağımız bir idealimiz olarak sevmek gerekir. Elbette şiirin de bir ölçüsü ve ahengi vardır. Gerçi modern şiirde ölçü de yoktur; ama yine de bir ahenk var... Musiki var. Anlam var. Demem o ki Hz. Peygamber'i bir ölçü ve ahenkle aşırıya gitmeden sevmek esastır. Hristiyanlar aşırıya vardılar, Hz. İsa'yı sevmenin ötesinde ona bir ulühiyet atfettiler. Hz. Peygamber'e ulühiyet atfetmeden Allah'ın seçtiği, övdüğü ve bize örnek olarak sunduğu bir beşer olarak sevmek esastır. Şiir ölçüdür, hikmet gibi... Onu severken hakikaten lafta kalacak bir sevgiyle değil yapacağımız işlerde ölçü olarak kabul edeceğimiz bir sevgiyle sevmek. Sevgi maalesef tüketilen bir unsur oldu günümüzde. Hâlbuki sevgi çoğalan bir şeydir. Hz. Peygamber'i şiirle yahut şiir gibi sevmek, onun bize sunduğu mana ile çoğalmak olmalıdır. Biz çoğalmalıyız, tekâmül etmeliyiz, miraca doğru yükselmeliyiz. Hz. Peygamber'in ahlakıyla kendimizi yoğurmalıyız, eksikliklerimizi tamamlamalıyız. Hz. Peygamber'i şiir gibi sevmek; onu kendimize ölçü edinmek, onun hâliyle hâllenmektir. m 
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1 EJ DİYANET AYLIK DERGİ 


ALLAHŞÜKÜR 
PAŞAZADE:: 
“Vatanıma, milletime, ümmetime faydalı olmak, mukaddes dinimiz İslam”ın 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menfaatlerine hizmet etmek hayat emelim oldu.” 


Sayın Hocam, 1979 yılından bu yana Kafkas Müslümanlarının liderliğini yapıyorsunuz. 
Kafkas Müslümanları idaresi sadece Azerbaycan değil umumen Kafkas bölgesinde mesuliyet taşıyor. Bize hem idareden hem de buradaki çalışmalarınızdan kısaca bahsedebilir misiniz? 

Bismillahirrahmanirrahim. 


Evet, 40 yıldır Kafkas Müslümanları idaresine rehberlik ediyorum. Sadece Azerbaycan değil, Kafkas bölgesinin tarihi ve dini merkezine rehberlik faaliyetim muhtelif tarihi dönemleri ihtiva eder. Bu da Yüce Allah'ın bir lütfudur ki farklı devirlerde yaşayıp faaliyet göstermek bana nasip oldu. Gerek Sovyetler Birliği Dönemi'nde genç yaşlarımda idare tarafından başkan seçildiğim devir gerek bağımsız Azerbaycan'ın dini lideri olmam ve gerek uluslararası alanda Kafkas Müslümanlarının şeyhülislamı olmam oldukça mesuliyetli, zor ve şerefli bir görevdir. Bu görevi başardığım kadar yüksek seviyede gerçekleştirmek Yüce Allah'ın buyurduğu şekilde vatanıma, milletime, ümmetime faydalı olmak, mukaddes 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dinimiz İslam'ın menfaatlerine hizmet etmek hayat emelim oldu. Elhamdülillah bugün bağımsız Azerbaycan'da milli ve manevi değerlere oldukça büyük önem veriliyor. Dini, milli değerlerimize geri döndük. Faaliyet gösteren 
17 camisi bulunan bir ülkeden 2000'den fazla 
camiye sahip bir ülkeye dönüşümümüz, İslami mirasımıza sahip çıkan, İslami dayanışmaya çağıran ve herkesin değerlerine saygıyla yaklaşan devletimizin varlığı beni gururlandırıyor. 


200 yıla yakın tarihe sahip Kafkas Müslümanlarının dini merkezi olarak Azerbaycan ve bize yakın coğrafyada yaşayan halklar arasında geleneksel tarihi dostluk, kardeşlik, manevi yakınlık, ortak dini değerlerimizi koruyup muhafaza etmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdik ve bunda da başarılı olduk. Zamanında SSCB genelinde ruhani idare olarak tanımlanan dört Müslüman dini merkezi mevcuttu. İftiharla diyebilirim ki bahsettiğim dört idareden bugün yalnız bizim idaremiz varlığını korumasının yanı sıra faaliyetlerini ülke, bölge ölçeğinden uluslararası bir seviyeye çıkarmayı başardı. 








Böylesi ciddi bir vazifenin size yüklemiş olduби ne gibi sorumluluklarınız var? Görevinizi ifa ederken karşılaştığınız zorluklar nelerdir? 


Şeyhülislamlık vazifesi benim üzerime büyük bir manevi sorumluluk yüklüyor. Ateizmin hüküm sürdüğü dönemde Sovyetler Birliği'nde din adamı olarak üzerime düşen vazifelerin hayata geçirilmesinde karşılaştığım engeller devrin zorluklarından, ideolojik baskılarından ileri geliyordu. Ancak Sovyet Birliği dönemindeki çalışmalarım boyunca Müslüman ülkelerle çeşitli ilişkiler kurmayı başardım çok şükür. 


Şeyhülislam olarak vazifemin en zor dönemi, hiç şüphesiz ki Azerbaycan halkının da en büyük problemi olan Dağlık Karabağ çatışmasının başladığı zamandır. Bu çatışmanın barış yolu ile çözüme ulaştırılması noktasında bir dini lider olarak elimden gelen her türlü çabayı gösterdim ve göstermekteyim. Öyle ki Ermeni aşırılık yanlıları bu çatışmayı dini platforma taşımak için çok çaba gösterdiler, bu çatışmayı bir din çatışması hâline dönüştürmeye çalıştılar. Lakin biz bu kuvvetlerin Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasını dini bir kisveye büründürme, çatışmayı dinler arası çarpışma derecesine getirme niyetlerini boşa çıkardık. Dini liderlerin sayesinde mümkün oldu bu. Aksine çatışmaya dini nitelik verilmesi büyük facialara yol açabilirdi. Ayrıca Azerbaycan halkına karşı yapılan 
20 Ocak Faciası, Hocalı Soykırımı şüphesiz dini 
lider olarak benim hayatımda hiç unutamayacağım olaylardandır. O zamanlar Sovyetler Birliği henüz varlığını sürdürüyordu ve ben devlet başkanı Gorbaçov'a ellerini halkımın kanına sokmakla suçlayan açık bir mektup gönderdim. 
Bu, benim kalbimin haykırışıydı, halkıma karşı yapılan saldırıya protestomdu. Mektubu yazarken bunun benim başıma ne gibi kötülükler getireceğini hiç düşünmeden yaptım. Aynı şekilde Kafkaslar”da Çeçen halkına karşı haksızlıklar yapılırken o zamanın Rusya devlet başkanı Yeltsin'e de haksızlıkların ve zulmün durdurulması için açık ve net mektup gönderdim. Dini lider olarak hakkın, adaletin hüküm sürmesi adına gayretlerimi hiçbir zaman esirgemedim. 
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Dünyada yaşanan değişim ve gelişmeler her gün yeni meseleleri gündemimize taşıyor. 
Kafkas Müslümanları lideri olarak bu konu ile ilgili neler söylersiniz? 


Elbette, dünya hep değişir. Bu durum, hayatın bir kanunu, Yüce Yaradan”ımızın takdiridir. 
Günümüzde dünyamız değişimle birlikte çeşitli politik, ekonomik, toplumsal problemlerin oluşturduğu manevi krizlerle yüzleşmektedir. 
Bu bağlamda dünyamızı ana çizgisinden çıkartmayan ve âdeta dengede tutan manevi degerlere bağlılığımız özellikle önemlidir. Bugün dünyamızda baş gösteren tahammülsüzlük, yabancı düşmanlığı, islamofobi, antisemitizm ve terör insanlık adına birer tehdit oluşturmaktadır. Böylesi zor bir dönemde bir kutsal değer olan insan hayatının korunup muhafaza edilmesi barış ve istikrara yönelik adımların atılması gerekmektedir. 


Asrımızın bir diğer kabusu da bu savaşların meydana getirdiği mülteci akınıdır ki onlara karşı bazı devletlerin insanlık dışı, ırkçı, saldırgan yaklaşımı ve yabancı düşmanlığı asla kabul edilemez. Yeri gelmişken Türkiye Cumhuriyeti”nin tüm dünyaya örnek olan mültecilere yönelik yaklaşımını ve insani tutumunu takdir ediyorum. Bütün bu yeni gündemlerin arasında Azerbaycan küresel öneme sahip fikirleriyle dünya topluluğuna hitap etmektedir. Şeyhülislam ola- 





Bugün dünyamızda baş gösteren tahammülsüzlük, yabancı düşmanlığı, islamofobi, antisemitizm ve terör insanlık adına birer tehdit oluşturmaktadır. 
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rak bu büyük önem taşıyan işlerde devlet başkanımız Sayın İlham Aliyev'in sessiz kalmaması ve İslam âlemine yönelik desteklerini görmek bizi memnun ediyor. Devlet Başkanımızın global ölçekte değerli teşebbüsleri insanlığın gelişimine yönelik girişimlerdir; barış ve uyum içinde birlikte yaşamı destekler niteliktedir. İnsani ve kültürlerarası diyaloğa dair küresel forumların düzenli olarak Bakü'de yapılması bu tür girişimlere ne kadar önem verildiğini gösterir. BM ve İKT (İslam Konferansı Teşlikatı) aracılığıyla çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Azerbaycan her zaman bölgede ve dünyada barış ve anlaşmaya hizmet eden ilerici fikirlerin destekçisi olarak hareket eder. Bütün bu işlerde dini merkez olarak Kafkas Müslümanları idaresi yakından ilgilenir ve katkısını esirgemez. Bugün Azerbaycan dinler, mezhepler arası birlikteliğin, milli ve manevi değerlerin sahiplenildiği, çeşitli kültürlerin bir arada yaşanabildiği yer olarak eşsiz bir örnektir. 


Yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı bu yıl, hem 70. doğum yılınız hem de şeyhülislamlıkta 40. hizmet yılınız olması hasebiyle Sayın İlham Aliyev bunun en yüksek seviyede kutlanmasını istedi. Duygu ve düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? 


Bu, benim için büyük bir şereftir ki muhterem devlet başkanımızın, hem hayatımın hem de görevimin başında olmamın yıl dönümlerine göstermiş olduğu dikkat ve saygı beni onurlandırdı. Milli ve manevi değerlerimize bağlı, onların korunması adına çabalarını esirgemeyen Sayın Başkan'ın Bakü'de “Dünya Liderler Zirvesi-2”nin gerçekleştirilmesi ile ilgili karar verirken programın tarihini doğumumun 70. ve şeyhülislamlıkta 
40. yılıma denk getirerek almasını şeyhülislamlık makamına ve şahsıma gösterdiği yüksek saygı ve itimadın göstergesi olarak değerlendiriyorum ve bundan dolayı zatıalilerine minnettarım. 


Bu etkinlikleri hazırlayıp gerçekleştirmek amacıyla devlet başkanımızın kararı uyarınca Yetkili Organizasyon Komitesi oluşturuldu. Dünya Dini Liderleri'nin 2. Bakü zirvesi kasım ayında yapılacak. Bu küresel önem taşıyan etkinlikte dünyanın her tarafından 500'den fazla katılımcıya ek, 50'yi aşkın seçkin devlet, din ve bilim insanının da onursal konuk olarak hazır bulunması bekleniyor. 


Bu vesileyle benim için önemli bir zamanda derginizin bana sunduğu bu güzel fırsattan istifa- de ederek sizler aracılığıyla Türkiye'deki bütün kardeşlerime, bütün Müslüman ümmetine selamlarımı, hayır dualarımı gönderiyorum. Yüce Yaradan, Türkiye-Azerbaycan dostluğunu ve kardeşliğini ebedi kılsın, İslam âlemini muhafaza eylesin ve dünyaya barış ve selamet getirsin! 


Vesselamu aleyküm ve rahmetüllahi ve 


berakatühü! m 


Şeyhülislam Allahşükür Paşazade, 26 Ağustos 1949'da Azerbaycan'ın Lenkeran vilayetine bağlı Cil köyünde dünyaya geldi. Bir yandan resmi kurumlardaki öğrenimine devam ederken bir yandan da bölgedeki din âlimlerinden İslami eğitim aldı. Doğmuş olduğu dönemde S.S.C.B terkibinde yer alan Azerbaycan'da ve akabinde Özbekistan'da yüksek derecede İslami ilimleri tahsil etti. 


1968-1970 yılları arasında Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetine giderek Buhara'daki “Mir Arap” medresesinde dini ilimler tahsili alan Allahşükür Paşazade, 1971 yılında Taşkent”teki İmam El Buhari İslam Enstitüsü İlahiyat Fakültesine öğrenci olarak kabul edildi ve 1975 yılında bu kutsal ilim ocağından üstün başarıyla mezun oldu. Allahşükür Paşazade, 1975 yılında Kafkas Müslümanları İdaresi 
Genel Sekreter Yardımcılığına atandı. 1978 
yılında Bakü”deki Tazepir Mescidinin İmamlığına, ardından da Kafkas Müslümanları İdaresi Başkan Yardımcılığına seçildi. 1980 yılında Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı seçilen Allahşükür Paşazade, bu görevle birlikte şeyhülislam unvanı aldı. 
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Yaşam serüvenini toplumsal aidiyet bağı ile güçlendirir. İnsan yaşamında toplumsallaşmanın en temel koşulu aile olmaktır. Aile insanlık tarihi kadar kadim bir yapıdır. Tarihi süreçte insanoğlunu birleştiren, bütünleştiren ve bir arada yaşama tecrübesini ona kazandıran güçlü akrabalık ilişkileri ve aile bağı olmuştur. 


] nsan toplumsal bir varlıktır. 


Aile kavramı ve içeriği esasında kültürel bir durumu da belir- 


tir. Her toplumun, coğrafyanın ve kültürün kendi aile kavramı söz konusudur. Aile o kültürün değer ve yargıları ile oluşur ve biçimlenir. İnsanların yaşadığı topraklar, iklim özellikleri, örf ve ananeleri, dini inanışları ile bütün bunları kuşatan kültürleri o toplumun zihninde aile kavramına biçim verir ve sınırlarını çizer. 


Tarih boyunca özellikle birtakım kültürlerin aile yaşantıları ve hukuku farklı milletlerin dik- 


katini çekmiş ve özel araştırma alanlarına dâhil olmuştur. 
Bilhassa modern zamanlarda toplumbilim, aileyi araştırmalarının merkezine almıştır. 
Aile, medeniyetin kurucu unsurlarından birini teşkil eden faktör olarak görülmüştür. Bir milletin sosyal gücü o toplumun aile yapısının ve aile bağının kadim ve güçlü olması ile belirlenmiştir. 


Binlerce yıllık bir tarihi geçmiş ve köklü medeniyet temsilcisi 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olan Türklerin de aile hayatı her zaman modern araştırmacıların ilgi odağı olmuştur. 
Bilhassa Türklerin insancıl, misafirperver, koruyup gözeten güçlü ve dirayetli bir toplum yapısına sahip olması ile tarihi başarıları, aile müessesesindeki muazzam yapısı ile ilişkilendirilmiştir. 


Dilimizde mevcut bulunan “evlenme” veya “evlendirme” kelimeleri esasen tarihi süreçte genç erkek ve kadının izdivaç etmesi sonucunda baba ocağından ayrılarak yeni bir ev kurmalarını ifade eder. Özellikle dilimizde bulunan “ev-bark” tabiri de aile yapımızı ifade eden en güzel örneklerden biridir. Ev ile beraber kullanılan “bark” tabiri mabet manasındadır. Çünkü Türkler evliliğe kutsallık atfetmektedirler ve yaşadıkları evi de kutsal bir mekân olarak düşünmüş ve hissetmişlerdir. 


Türklerin İslamlaşması ile birlikte zaten önemli bir yere sahip olan aile, daha da kökleşmiş ve derinleşmiştir. Bağlar kuvvetlenmiş, ailenin değeri bir kat daha artmıştır. Aile yapısını güçlendiren bir diğer husus da Türklerin göçebe bir toplum olması ile ilişkilidir. 
Konargöçer bir hayatı benimseyen Türkler, göçebe hayatın zorlukları karşısında güçlü aile bağları ile ayakta kalmış ve zorlukların üstesinden rahatlıkla gelmiştir. 


Türk topluluklarının ekseriyetinin göçebe yaşam sürmesi dolayısıyla, daha ilk yüzyıllar- 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dan itibaren ailenin karakteri göçebe hayata göre şekillenmiş, toplumsal hukuk dahi bu hususiyetlere göre belirlenmiştir. Göçebeliğin tüm izleri aileye ve gündelik yaşam alışkanlıklarına yansımıştır. 


Aile örfün, törenin temel sütunlarından biri olmuştur. Tarih boyunca devlet yöneticileri ve düşünürler, aile yapısının öneminin altını çizmiştir. Nitekim Başta Orhun Kitabeleri olmak üzere yazılı ve sözlü kaynaklarında ailenin ulviliğine atıflar bulunmaktadır. Özellikle de toplumsal yapının bozulmaması, birlik ve beraberliğin zedelenmemesi o hususunda nasihatlerde bulunulmuştur. 
Birçok kadim ozanımızın şiir ve türkülerinde ailenin herzaman altı çizilmiştir. Yazılı edebiyatımızın ilklerinden olan Kaşgarlı Mahmud'un Divan-i Lugati't-Türk adlı eseri ve Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig adlı eserinde, aile yapısının önemi ve değeri ile ilgili bölümler mevcuttur. 


Tarihi süreç içerisinde farklı bölgelere göç eden ve yerleşen Türklerin aile yaşantısı, göç ettiği bölgelerde yaşayan farklı dini ve etnik unsura sahip yerel halkların da dikkatini çekmiş ve büyük saygı duyulmuş ve örneklik teşkil etmiştir. Özellikle Türk ülkelerine gelen elçiler ve seyahatname yazarları başta olmak üzere Türk ailesi yabancılarca ilgiyle karşılanmış ve bu kişilerce eserlerinde uzun uzadıya anlatılmıştır. Yabancı ziyaretçilerin, 


gezginlerin, sefirlerin Türk aile yapısı ile ilgili bilgileri kendi ülkelerine taşımaları her zaman pozitif bir dil içermiştir. 


Türklerin yerleşik yaşama geçmeye başlaması sonrasında aile yapısı ile ilgili ufak değişiklikler meydana gelmiştir. 
Bu değişiklikler anne, baba ve çocuklar olmak üzere bireylerin sosyal statüsü, aile hukuku gibi gelenekler dışında çoğunlukla gündelik yaşam ile ilgili olmuştur. Türk boyları yerleşik yaşama geçmeye başlamasın- dan sonra aile ilgili ilgili kadim geleneklerini büyük ölçüde devam ettirmişlerdir. Yerleşik yaşama geçen Türk ailesi zirve noktasını Osmanlı döneminde yaşamıştır. Bu dönemde Türk ailesi yerleşik düzene tamamen adapte olmuş ve bir mahalle kültürü oluşturmuştur. 
Bilhassa Batılı gözlemcileri dahi kıskandıracak konak ve saraylar inşa edilmiş, Türk ve İslam geleneklerine göre evler tasarlanmıştır. Özellikle sosyal ve dini hassasiyetler başta olmak üzere evler bir “incelik” kazanmıştır. 


Osmanlı tarihinde aile yapısına bir nazar edildiğinde kentte çocuklu ailelerin az, köylerde ise daha fazla olduğu görülmektedir. Osmanlı ailesinde çocuk babanın velayeti ve hukuki denetimi altında yaşamaktadır. Kırsal kesimde çocuklar, ekonomik sebeplerden dolayı erken yaşlarda iş hayatına atılsalar da başta kentte yaşayan ailelerde olmak üzere çocuklar ilk eğitimini ailede 


alır, terbiye edilir ve öğütlenirdi. Verilen ilk eğitim dini eğitimdir, arkasından da öncelikli olarak terbiye eğitimi gelmekteydi. 


İlerleyen yüzyıllarda nüfusun artmasına rağmen çocuklar Osmanlı toplumunda asla başıboş kalmamıştır. Sokağa ve kaderlerine terk edilme gibi bir durum asla söz konusu değildir. 


Osmanlı İmparatorluğu, kozmopolit yani çok uluslu olduğu için çocukların erken yaşlardan itibaren eğitimi de bu hususlara göre şekillenmiştir. 
Müslüman çocuklar mahalle- de hocanın kontrolünde sıbyan mekteplerinde ve Musevi çocuklar sinagogda eğitim görürken, Hristiyan çocuklar ise papazların eğitimine bırakılmıştır. 


Çocuk değer ve itibar görmekteydi, babası yoksa ailenin en büyüğü, o da yoksa amcaları ona bakmakla mükellefti. Öksüz ve yetim kalan, bakacak kimsesi olmayan çocuklara da devlet yardım etmekteydi, özellikle devletin bu konularda izlediği ve geliştirdiği politikalar mevcuttu. 


Devlet başta aileye olmak üzere halka yardım ediyordu. 
Dul, çocuklu kadın, ikiz veya üçüz doğuran, aciz kadın ve aile başta olmak üzere yardıma muhtaç ailelere dini ve ırkı ne olursa olsun yardım maaşı bağlamaktaydı. Özellikle kimsesiz ve terk edilen çocuklar da durumu iyi olanların yanına verilmekteydi. 





анана анаа аана нна GEÇMİŞ ZAMANIN İZİNDE 








Osmanlı 

ailesi diğer birçok ülkeye göre daha iyi beslenmekteydi. 
Yemeklerde israf ve aşırı tüketim asla tasvip edilmez ve hoş karşılanmazdı. 





Kadın ve erkeklerin günlük yaşamına gelecek olursak, Osmanlı özelinde denilebilir ki kadın ve erkekler aynı dönemde Batı ülkelerinde yaşayan kadın ve erkeklerden daha iyi durumdaydı. Rahat ve özgürdüler. Kadınlar sosyal yaşamdan asla soyutlanmamıştı. 
Erkek ve kadınların ayrı eğlenceleri ve sosyal hayatları söz konusuydu. Her iki cins kendi eğlencelerini tertipler, hemcinsleri arasında eğlenirlerdi. 


Ailelerin yaşadığı evler Osmanlı döneminde kendi özgün mimarisini oluşturmuş durumdaydı. Özellikle Müslüman, Musevi ve Hristiyan fark etmeksizin ekseriyetle evlerin yapısı birbirine benzemekteydi. Müslüman da olsa Hristiyan da olsa evlerin özellikle haremlik-selamlık bölümleri bu- 


lunmaktaydı. Evler bilhassa ailenin nüfus büyüklüğüne göre kiler, hamam, tuvalet ve odalar olmak üzere şekillenmişti. 


Ailelerin beslenme alışkanlıkları ve kültürleri oldukça zengin ve çeşitliydi. Kentli ve köylü nüfus arasında beslenme alışkanlıklarında ufak farklar olsa da esas itibarı ile Osmanlı mutfağı zengin bir imparatorluk mutfağıdır. Bu mutfağın zengin olmasında Osmanlı toplumunun çok uluslu olması esas sebeptir. Her milletin kendine özgün yemek çeşitleri söz konusu olduğu için bu çeşitlilik çok uluslu Osmanlı imparatorluğuna zengin bir mutfak armağan etmiştir. 


Ülkenin coğrafyası hayli geniş olduğu ve muhtelif iklim kuşaklarını bünyesinde barındırdığı için ürün çeşitliliği çok fazlaydı. Bu sebeple Osmanlı ailesi diğer birçok ülkeye göre daha iyi beslenmekteydi. 
Yemeklerde israf ve aşırı tüketim asla tasvip edilmez ve hoş karşılanmazdı. Başta insanların giyim kuşamı olmak üzere, gündelik hayatların- da evlerde dahi lüks, şatafat ve tamahkârlık söz konusu değildi. 


Binlerce yıllık bir tarihi tecrübenin sonucunda şekillenen, dini ve milli kimlik ile bezenmiş Türk aile yapısı her ne kadar Tanzimat sonrası bir miktar inkıraza uğramışsa da hâlen istikbalde yolumuzu aydınlatacak değerleri içinde barındırıyor. m 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BOZKIRDAKİ MEŞALE: 
İSMAİL GASPIRALI 


ırım Türklüğü denince akla İsmail Gaspıralı gelir. Gaspıral, Rusya Türklerinin sosyal, kültürel ve ekonomik sıkıntılarından esef duyan ve bu problemlerin çözüme kavuşması için gayret gösteren bir şahsiyettir. Faaliyetleri- nin başarılı sonuçlar vermesi, Gaspıralı'yı yaşadığı dönemde Kırım Türklüğünün lideri konumuna getirmiş ve onun “dilde, fikirde ve işte birlik” şiarınca özetlediği fikirleri, Kırım'ın sınırlarının çok ötesine taşarak tüm esir Müslüman dünyasına şamil olmuştur. 


İsmail Gaspıralı'nın düşüncelerinin tekâmülünde, içinde doğup büyüdüğü çevrenin etkisi büyüktür. Gaspıralı, Kırım'ın Bahçesaray yakınlarındaki Avcıköy'de 1851 yılında dünyaya gelmiştir. Babası Mustafa Ağa, Gaspıra köyünden olduğu için İsmail Gaspıralı”ya “Gaspıra” lakabı verilmiştir. Mustafa Ağa, 1854 
Sivastopol (Akyar) muharebesi esnasında ailesi ile beraber Bahçesaray'a yerleşmek zorunda kalınca küçük İsmail de Bahçesaraylı olmuş ve hayatının ilk senesini Kırım”ın bu 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şirin merkezinde geçirmiştir. 
Kırım Türklerinin mühim kültür merkezlerinden biri olan 


Bahçesaray'ın, o Gaspıralı'nın ruhunda derin izler bıraktığı kabul edilir. Zira çocukluğunun en güzel günlerini, destan kahramanlarını ve menkıbelerini dinleyerek geçirmiştir. 
Öyle anlaşılıyor ki Gaspıralı, bu esaret ortamından duyduğu rahatsızlığı daha çocukluk dönemlerinden itibaren iliklerine kadar hissetmiş ve erken bir dönemde beliren milli his, onun fikirlerinin oluşumun- da önemli bir etken olmuştur. 
Hatta o, bu esaret problemini, 


“Kafdağı, heybe dolu, azıksız geçilmez.” sözüyle hülasa etmiştir. 

Gaspıralı”ya göre esaretten kurtulmanın yolu kültürel bir reformdan geçmektedir. Bu münasebetle “usul-i cedit (yeni metod)” çerçevesinde eğitim yapan okullar açarak birtakım ileri hamleler yapılmalıdır. Gaspıralı, ancak bu sayede Türk milletinin üzerindeki ölü toprağının atılacağına inanmış ve kültür problemini düşüncelerinin ana ekseni konumuna getirmiştir. Ona göre bir milletin eğitimi, o milletin kültürünün ana direği olduğu gibi bir milletin kültür seviyesi ile özgürlük düşüncesi arasında kuvvetli bir bağ vardır. 


Eğitimi en önemli unsurlardan biri kabul eden Gaspıralı”nın öğretmenliğini yaptığı işçi öğrenciler, 45 günün sonunda okuma yazmayı başarıyla öğrendiler. Bu başarıdan sonra usul-i cedit mektebinde kısa zamanda okuma yazma öğrenmenin mümkün olduğu haberi tüm Rusya Müslümanları arasında yayılmaya başladı. 
Haberi öğrenen ve muhtelif mekteplerde hocalık yapan pek çok muallim ve muallim 


adayı olan medrese talebesi, mektuplarla Gaspıralı'ya müracaat ederek yardım istemeye başladılar. Bir müddet sonra yardım isteyenlerin çoğu, bizzat Bahçesaray'a kadar gelerek Gaspıralı'dan ders almaya başladılar. Her biri üç ila dört ay Gaspıralı'nın misafirhanesinde kalan bu öğretmen adaylarına Gaspıralı, heyecanla usul-i cedit yöntemini öğretti. Adaylardan tek isteği, usul-i cedit'i öğrenenlerin mutlaka kendi kasabasına dönmesi, orada kısa zamanda kendileri gibi hocalık yapan arkadaşlarına bu yeni metodu öğretmeleri ve birer okul açarak bunu halka göstermeleri olmuştur. 


Türk dünyasının kenetlenmesi için yapılması gerekenlerin başında dil birliği geliyordu. 
Gaspıralı bu konu üzerinde dikkatle durmuş ve şu ögelere dikkat çekmiştir: 1- Türk dilini yabancı unsurlardan temizlemek. 2- Mahalli tabirler yerine Osmanlı Türkçesi'ndekileri kullanmak. Dolayısıyla Gaspıralı, yazılarında kendi bildiği Kırım Türk Lehçesine ve oldukça fazla Osmanlı Türkçesi'ne dayandırdığı bir dili kullanıyordu. Bunu yaparak basit, açık ve kısa ifadeler kullanmaya ve Rusçanın tesirinden şiddetle kaçmaya gayret ediyordu. Gaspıralı, kullanılan dilin “Kırım'dan Herat'a, İstanbul'dan Kaşgar'a” kadar ancak aydınlar tarafından o değil, bütün Türkler (İstanbul'daki hamaldan Çin'deki deveciye kadar) tarafından anlaşılması gerektiği fikrini ileri sürmüştür. Gaspıralı, dil hakkındaki 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görüşlerini şu sözleriyle ifade etmektedir: “Elde her türlü lügatimiz var, fakat lügat-ı Türki yoktur. Her türlü, Bulgarca da dâhil, sarf ve nahivler vardır, sarf ve nahiv-i Türki yoktur. 
Her türlü mecmualar vardır, mecmuaf şiir-i Türki yoktur. 
Kırk milyona karib akvam-ı Türk'ün durub-ı emsalini, bilmecelerini, hatta tarih-i umumisini bildiren bir eser yoktur. 
Bu halde lisan ve imla bahislerinden başlıca bir netice hâsıl olur zannedemem. Hâlbuki mesele pek büyüktür, mühimdir. Hallolunabilirse semeredar olacaktır.” 


Sosyal hayatta kadının önemli bir misyonu olduğunu hatırlatan Gaspıralı'nın, bugün hâlâ tartışma konusu olan kadın 





Bir milletin eğitimi, o milletin kültürünün ana direği olduğu 

gibi bir milletin kültür seviyesi 

ile özgürlük düşüncesi arasında kuvvetli bir bağ vardır. 





hakları meselesine XX. yüzyıl gibi erken bir dönemde dikkat çekmesi son derece önem taşımaktadır. Bu münasebetle Gaspıralı'nın inisiyatifi ile büyük kızı Şefika Hanım”ın yönetiminde 1906 yılında Alem-i Nisvan (Kadınlar Dünyası) isimli dergi yayınlanmaya başlamıştır. Bu derginin en mühim bölümlerini sıhhat ve sosyal meseleler ile ilgili konular teşkil etmektedir. “Çocuk Büyütmek”, “Doğururken Temizlik” gibi konu başlıklarında sıhhatin önemi üzerinde durulurken “Serbest-i Tezvic (Serbest Evlilik)” başlığındaki yazıyla evlilik hukuku meselesine dikkat çekilmiştir. 1914”te Ayaz İshaki tarafından Petersburg'da çıkarılan Tatarca “İL” gazetesinde Selime Yakub Hanım'ın “Müslüman Kadın ve Kızlarının Hamisi İsmail Bey Gaspıralı” başlıklı makalesinde Gaspıra- nın kadın meselesine olan hassasiyetinin önemi üzerinde durulmuştur. Görüldüğü gibi Gaspıralı, Rusya Türklerinin kalkınmasında kadınların çok önemli bir yer aldığını kavramış ve bunu kamuoyuna mal etmiş bir kişiliktir. Gaspıralı, Osmanlı aydın çevresiyle de sıkı irtibat içindeydi ve İstanbul dergilerinde pek çok makale yayımlamıştı. Yoğun eğitim ve bilim faaliyetlerini yürütürken sağlığı zayıf düşen İsmail Gaspıralı, 
24 Eylül 1914 tarihinde Bahçesaray”da öldüğünde sadece Rusya Müslümanları üzüntüye kapılmadı. Türkiye”de ve Rusya'da matbuat aylarca onun faaliyetlerini anlattı. m 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TEKNOLOJİ VE KADAVRA BEDENLER 


Beden ve teknoloji arasındaki ilişkinin bedenin aleyhine giderek bozulduğunu söylemiştim. İnsan bedeni, özellikle bu asrın başlarından itibaren teknolojinin en gözde kobaylarından biri hâline geldi. Hani tabir caizse, teknoloji bedene kafayı takmış durumda; ölümlü bedene nihai darbeyi indirmek için bütün güç ve birikimini kullanıyor. 


Beden antropolojisi üzerine yazdığı eserlerle tanınan Beşeri Bilimler Profesörü David Le Breton, Bedene Veda (Sel Yay., İstanbul, 2016.) isimli eserinde teknolojinin bedenle ilgili niyet ve amacını net bir biçimde anlatıyor. İzninizle Le Breton'un söylediklerinden ne anladığımı size aktarayım. 


Kirli, kusurlu, defolu, hastalıkl, kırılgan, sınırlı, dayanıksız, geçici ve ölümlü beden modern teknolojinin boy hedefidir. Teknoloji, insana “kader” olarak yapışan şeyin gerçekte sadece bedene ait olduğuna, bedeni ıskartaya çıkardığında insanı bu kısır döngüden kesin olarak kurtaracağına ikna olmuştur. Bu çerçevede teknoloji, “müsvedde” bedeni tas- 


fiye etmek veya dönüştürmek için kolları sıvamıştır. İnsanı adına “beden” denen illetli, kusurlu ve hastalıklı kılıfından arındırmak, çekip sıyırmak için her türlü imkân ve aleti seferber etmiştir. Bu manada onun için beden, işlenmesi, yoğrulması ve yeni baştan imal edilmesi gereken bir hammaddedir; sökülebilen bir parçalar toplamıdır, bir alet kutusudur. 
O hâlde teknolojinin insan bedeniyle ilgili öncelikli hedefi, sıkıntının, hastalığın, (cennetten) düşüşün, eğretiliğin kaynağı ve mekânı olan bedeni 


yok etmek, yerine bilimin de yardımıyla kendisinin yarattığı kusursuz, “anlı-şanlı” bedeni ikame etmektir. Özetle amaç, “sadece zekâdan ibaret olan insanı lüzumsuz bir fazlalık olan, ayak bağı olmaktan öte hiçbir anlam ifade etmeyen bedenden azat etmektir.” böylece teknoloji, kırılgan, sınırlı ve ölümlü bedeni yürürlükten kaldırıp yerine mükemmel “makine” bedeni inşa ettiğinde ölüm de son bulmuş olacaktır. Ölümden köşe bucak kaçan insana bundan daha büyük bir iyilik olabilir mi? 


m Z4 
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Le Breton"un vermek istedigi mesaj insanlığın geleceği için ürkütücü olmakla birlikte ölümsüz olmayı hasretle bekleyenler için umut dolu bir gelecek vadedebilir. 
Ancak ortada cevabı verilmesi gereken bir soru var. 
Teknoloji, insan hayatını kökten değiştirecek süreci tamamladığında biz yine insandan konuşuyor olabilecek miyiz? Bu süreç halihazırda insanın kimliğini parçalama, özneliğini gasp etme ve cinsiyetini nötrleştirme salvoları ile sürüyor. Yakın bir gelecek- 





te teknoloji, hammaddesi et, kemik ve ilikten mamul insan denen varlıktan yani bizlerden kimliksiz, cinsiyetsiz, makineleşmiş seri-üretim “hiç”ler imal edecektir. Kendi zekası ve mahareti ile tekniği besleyen, büyüten insan, nihayette kendi sonunu getirecek bir canavar ürettiğini anladığın- da iş işten geçmiş olabilir. Şu bir gerçek ki insanoğlu kendi acıklı akıbetine doğru yürüyor, zira tekniğin vicdanı ve ahlakı yoktur, insan onun gözünde ancak bir “kadavra” mesabesindedir. Vicdan ve ahlak 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insana has olup ona kıymet katan hasletlerdir. 


Teknoloji bir tarafta beden, zihin, algı, hafıza üzerindeki projelerinin bir yansıması olarak robot, android (yarı robot-yarı insan), sayborg (insan-makine; hayvan-makine), yapay zekâ (bütün bunların emir-komuta zincirini elinde tutacak ana beyin) üzerinde çalışıyor ve doğrusunu söylemek gerekirse, bu alanda hatırı sayılır gelişmeler kaydetti. 
Bu gidişat her teknolojik yeniliği bir “amaç-araç-ilerleme” hedefine entegre ederek son perdede bir “teknolojik dünya toplumu” kurma projesine doğru yol alıyor. 


Bu projenin ardında dünyanın hâlihazırdaki elit egemenleri yani büyük sermayedarları var, roket milyarderleri, medya patronları, silah baronları var. İnsanı öldürürken içine insan ruhunun üflendiği, zekâsının enjekte edildiği, bedenin her türlü kirinden arındırıldığı robot-sayborg-android insancıklar üretme hayaliyle yatıp kalkan parası bol aklıevveller var. Hepsi dünyayı yavaş yavaş insan-ötesi bir çağa taşımak için seferber olmuş durumdalar. Bu amaçla dünyanın her tarafından topladıkları zeki gençleri kurdukları merkezlerde (tekno-kentler/parklar, bilim parklar, silikon vadileri) çalıştırıyorlar. А'Чап Z"ye geleceğin mega-teknolojisi bilimin gölgesinde bu merkezlerde serpiliyor. 

Biyolojinin aşılması yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bu dönemin yeni bir dini olacaktır. Ölümü rasyonel temellere 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Şu bir 

gerçek ki insanoğlu kendi acıklı akıbetine doğru yürüyor, zira tekniğin vicdanı ve ahlakı yoktur; 
insan onun gözünde ancak bir “kadavra” mesabesindedir. 





oturtan, “süslü, tuhaf öyküler” anlatan dinler gidecek yerine “karizmatik lideri” olan yeni bir din gelecektir. Bu karizmatik lider, “karizmatik bir bilgisayar” olacaktır. Tanrısı ise bilinci insan bilincine benzemeyen, olağanüstü zekâ sahibi, insan beyninde ve bedeninde olup bitenleri ayrıntılı biçimde bilen, taklit eden bir “silikon zekâ” olacaktır. (Ray Kurzweil, İnsanlık 2.0, Çev. Mine Şengel, Alfa Yay., İstanbul 2018, s. 550-51.) 


Ürktünüz değil mi? Belki biz o günleri görmeyeceğiz ama insanlığın bir felâkete doğru dizginsiz vaziyette koştuğunu tahmin edebiliriz. Ata tabiriyle söyleyecek olursak “İnsan- 


lığın başına gelecek, gözüne görünecek varl” 


Gelecekte iktidar olmanın yolu beyinleri iknadan değil, sadece bir düğmeye basmaktan geçecek. Kendilerine çip monte edilmiş yarı-insan mahluklarını herhangi bir emre ama- de kılmak için bir düğme kâfi gelecek. Nefes alması için oksilene ihtiyacı olmayan, hava şartlarından etkilenmeyen bu robotları istediğiniz gezegene götürüp getirebilir, uzayın derinliklerinde ne varsa tamamını onlar sayesinde elde edebilirsiniz. Hastalıklar, yorgunluk ve uyku ile malul bedenlerin yerini yorulmayan, uyumayan, acıkmayan, Oo hastalanmayan robotlar aldığında, bir düşünsenize neler yapılır neler... 


Ahlaksız teknik-bilime dur denmezse kadavra bedenlerden muhteşem makinelere giden mesafe giderek kısalıyor... 


Bir gerçeği daha görmeliyiz. 
Teknoloji bir yandan insan bedeniyle kedinin fareyle oynadığı gibi oynarken bir yandan da aile kurumunu çözme ve ufalama işiyle meşguldür. 
Bu söylediğimizi biraz açalım. 
Diğer taraftan bir hedef de ailedir. Robotların dünyasında ailenin yerini merak eden var mı bilmiyorum. Ancak endişeler yüksek, zira ailesiz topluma doğru gidiş çoktan start aldı. Bu konuda da durum hiç iç açıcı değil, hatta vahim desem yeridir. Geleneği kökleyerek modernleşme tutkusu ağır bedeller yüklüyor insanlığın omuzlarına. Fransa'da Ulusal Meclis, lezbiyen çiftlerin tüp bebekle çocuk sahibi olma- 





larına imkân tanıyan kanuna onay verdi. Eşcinsel evliliklerin yasal olduğu ülke sayısı ve taşıyıcı annelik talepleri giderek artıyor. Bu gelişmelerin aile kurumunun altını oyduğunu söylemek laf kalabalığı olur. 


Cinsiyetin bir kader değil, bir seçim olduğu fikri alttan alta yayılıyor. Bu, tam da David Le Breton'un dediği gibi bir kimliğe indirgenmeyi reddedip kendi keyfine göre kendini yeniden inşa etme, arzuladığı başka bir kimliği sırtına geçirmedir, cinsiyetin kutsallığını inkârdır. (Bedene Veda, s. 48.) 


“Benim bedenim” mottosu ile cinselliğin kışkırtılması, mahrem bir konu olmaktan çıkarılıp pazara dökülmesidir. 


Cinsiyetsizlik aşısının küçüklükten itibaren çocuklara şırınga edilmesi aile kurumunu aşındırma projesinin nasıl sistemli biçimde yürüdüğünü gösteriyor. Cinsiyetsiz giysiler, renkler, oyuncaklar, tuvaletler, okullar, tabelalar... 


Tüm bunların daha da yayılması için Hollywood, küresel medya ve modanın devleri devreye sokulmuştur. Bu amaçla, filmler, diziler, çizgi filmler hazırlanıyor. Bu minvalde Batı'nın moda merkezlerinde özel tasarımlar dizayn ediliyor, kıyafetler biçiliyor dikiliyor... 


Alfred Charles Kinsey ismini hiç duydunuz mu? 1956'da ölen bu zatın kendi adını taşıyan bir cinsel davranışlar tasnifi var: Kinsey Skalası. 
İnsan erkeklerinde ve insan dişilerinde cinselliği ve cinsel yönelimleri araştıran Kinsey neticede şu sonuca varır: Cinsel yönelim tek yönlü ve katı bir sınıflamaya tabi tutulamaz. 


Amerikan İstatistik Dernegi'den John Tukey'in sözleri çarpıcıdır: “Eğer sokaktan rasgele üç insan seçmiş olsaydınız, Bay Kinsey tarafından seçilen 300 kişiden daha isabetli bir sonuç elde ederdiniz.” 


Peki, hedef ne? Sadece aile mi, sadece gençlik mi? Hedef aynı zamanda, aile kurumuna büyük önem veren, ihtimam gösteren, aile müessesesini âdeta kutsayan, gözü gibi kollayan dinlerin, özellikle de ilahi dinlerin zayıflatılmasıdır. 


Hedef, aynı zamanda yeni kapitalist sömürünün önündeki engelleri ortadan kaldırmak için yeni ilişkiler var etmektir. Hedef, toplumların kendi 





Biyolojik zekâ, yani insan, kendisini kadavra beden kabul eden teknolojinin dizginlerini 


elinden kaçırmıştır. 





nesillerini kendi gelenek ve kültür kodları çerçevesinde eğitmesini ve terbiye etmesini engellemektir. Hedef, LGBT evliliklerinin önündeki kanuni engelleri bertaraf etmektir. 
Hedef, aç, işsiz, fakir nüfusları çoğaltan aile kurumunu topyekün devreden çıkarmaktır. 


“Hiçbir plan, denetim, fren olmadan bir yüzyıla giriyoruz... 
Gördüğüm tek gerçekçi alternatif, vazgeçmek: Belli türdeki bilgiyi arayışımızı sınırlayarak fazlasıyla tehlikeli olan teknolojilerin gelişmesinin sınırlandırılması...” diyen Amerikalı bilgisayar yazılım programcısı ve işadamı Bill Joy insanın acıklı akıbeti hakkında uyarı yapanlardan sadece biri. Bu uyarıların dikkate alınması önem arz etmektedir. 


Sözün özü şudur. Biyolojik zekâ, yani insan, kendisini kadavra beden kabul eden teknolojinin dizginlerini elinden kaçırmıştır. Şayet dizginleri tekrar ele geçiremezse, en büyük sığınağı olan ailesini ilelebet kaybedecek ve yerini gün gelecek robotlara terk edecektir. Böyle giderse, geleceğin dünyasında ailesiz toplumlar, anne-babasız çocuklar, bedensiz zekâlar, ruhsuz kadavralar robotların esiri olacaktır. 


O gün kendisi köle, ürettiği robotlar efendisi olacaktır. Bu olsa olsa, Le Breton'un dediği gibi fizyolojik olanın elektronik ve sanal olan tarafın sömürgeleştirilmesi olur. 


Dizginsiz ilerlemenin gelecek senaryosu budurl.. m 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ürtüleriyle değil de ak-D lıyla hareket eden insan 

için en büyük nimet, irade kabiliyetinin olmasıdır. 
İnsanın en güçlü yönü bir şeyi arzu ettiği hâlde yapmama iradesi göstermesidir. Efendimizin ifadesiyle “Güçlü kimse güreşte rakibini yenen değil, öfke anında kendisine hâkim olandir.” (Müslim, Birr, 107.) Dürtülerini yönetmek, kâmil insan için 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paha biçilmez bir kazanımdır. 
Malumdur ki bütün başarısızlıkların, aldanışların ve günaha sürüklenmenin temelinde irade zayıflığı yatar. Kendimi tutamadım, şeytana uydum gibi serzenişler problemin bilgi kaynaklı değil irade kaynaklı olduğunu gösterir. Bu yüzden irade eğitimi ihmal edilmemesi gereken bir meseledir. Maddi dünyamızda fizik kanunları 


olduğu gibi iç dünyamızın da psikoloji kuralları vardır. Ancak o yasalara uyarak akıl, duygu ve irademizi eğitebiliriz. Hantal ve atıl kalmış kaslar belirli antrenmanlarla dinç hâle getirilebiliyorsa zayıf kalmış irade de belirli psikolojik idmanlarla güçlü hâle getirilebilir. Eğitim- de ilkelere riayet bizi ilkellikten uzaklaştıracak ve maksudumuza ulaştıracaktır. 








Öncelikle tasavvurumuzu Allah karşısında aciz, diğer canlılar karşısında aziz olduğumuz ön bilgisiyle şekillendirmeliyiz. 
Aşkın olan Allah karşısında insan hududunu bilmeli, kendi- 


si için çizilmiş sınırlara riayet etmelidir. İnsan bu şekilde bir hayat yaşamaya çalıştığında canlılar arasındaki izzet ve şerefini de muhafaza etmiş olacaktır. İrade terbiyesindeki ön 


kabulümüz ise inandığımız ve bildiğimiz şeylere teslimiyettir. Teslim olunan bir dayanak noktasının olmaması kişinin hedefini belirsizleştirir ve azmini kırar. Gözü bağlı insan ne kadar yol alabilir? Hayatın anlam ve gayesini imanından alan insan, ömrünü sadece beşeri istek ve arzularını tatmin etmekle geçirmez. Beşeri ihtiyaçların bir amaç değil 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Durma Ey Talip! 
Erteleyenler helak olmuştur. Basit davranışları küçük görme. İsyankâr ruhunu itaatle eğit. 
“Nehrin kenarında abdest almakla su mu israf olur?” ya da “Kıyamet gelince fidan mı dikilir?” deme. Bu davranışlar zihninde bir hassasiyet oluşturacak büyük alışkanlıklara vesile olacaktır. 


kulluk için bir araç olduğunu bilir. Terbiye, duygu ve arzuları görmezden gelme ya da yok etme değil, yönetmek ve istenilen hâle getirmektir. Az uyumak, az yemek ve az konuşmak, bizi bir noktada bedensel bağımlılıklardan kurtaracak asıl amacımıza yönelten fiillerin başında gelir. Eskilerin veciz ifadesiyle eline, diline ve beline hâkim olan kendini 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günahtan korumuş olur. İrade zayıflığının en önemli sebebi tembelliktir, meşguliyetsizliktir. Şeytanın en iyi müşterisi bunlardır. İçinde çaba, meşakkat bulunmayan tembellik, kişiye anlık haz verdiği için çekicidir. Tembelliğe beynin ödül mekanizmasını tatmin ettiği için de çabuk alışılır. 
Çözüm ise basit, başa iş almak. Meşguliyet nimetinden mahrum kalmamak. Az ya da çok, basit ya da önemli daima planlı bir hareket içinde bulunmak. “Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. ”(İnşirah, 94/7.) buyuran Rabbimiz ve “İki günü birbirine denk olan ziyandadır.” diyen Efendimiz meşguliyetin önemli olduğunu belirtmişlerdir. “Gezen tilki yatan aslandan yeğdir.” 
diyen atalarımız yüzyıllar boyunca cihan devleti olma salahiyeti göstermişlerdir. İrade eğitiminde diğer önemli bir konu, ısrarlı bir şekilde tekrar etmektir. Zira damlaya damlaya göl olur. Doğada emeklilik yoktur. Mehmet Akif”in ifadesiyle; 


“Bir baksana gökler uyanık yer uyanıktır/ Dünya uyanıkken uyumak 


maskaralıktır.” 


Her gün yemek yeme ihtiyacımız nasıl ki varsa ölene dek ensemizin dibinde olan şeytana karşı teyakkuzda olma ihtiyacımız da vardır. Pedal çevirmeyen düşmeye müstahak olur. Suya düşüldüğü için değil sudan çıkılmadığı için boğulunur. “Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.” (Hicr, 15/99.) diyen Rabbimiz, devamlılık yasasını ifade etmiştir. Düzenli ve sürekli yapılmayan bir iş neticesiz kalır. 


Alışkanlık kazanmak önemlidir. Çünkü meyiller fiilleri belirler. Efendimiz alışkanlık kazanmanın yolunu “Allah katında en makbul amel az da olsa devamlı olanıdır.” (Buhari, İman, 32.) hadisiyle göstermiştir. Alışkanlık, devamlı yapılan amelle gerçekleşir. Tekrar ve ısrar, alışkanlığın şartıdır. Alışkanlık edinmek ya da edinilmiş olandan kurtulmak kolay değildir. İlk seferi en zorudur, 





Asıl mutluluğun emekte olduğunu aklından çıkarma. Müköfatın kıymeti meşakkattedir. 
Dünya tatma yeridir, doymaya çalışma. 
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sonra ikinci ve üçüncü denemenin ardından zorluk derecesi azalacaktır. Alışkanlığı kuvvetlendirmek için 21 gün devam edilmesi gerektiğini söylüyor sinirbilimciler. Efendimizin “Kim önemsemediginden dolayı cuma namazını üç kez terk ederse kalbi mühürlenir.” (İbn Mace, İkamet, 93.) 
hadisi, kişinin artık ümmetin içinde bulunmamaya, cemaate katılmamaya alışmasına işaret ediyor. İbadet, sınav akşamı çalışan öğrenci mantığıyla belirli zaman ve mekânlarda yoğun olarak yapılan bir olgu olarak görülemez. Günde belirli aralıklarla beş kez kılınan namazın bilincimizi sürekli açık tutmak, rehavete düşürmemek gibi bir hikmeti- nin olduğu açıktır. Nefsi eğitmenin yolu istediğini vermeyerek onu zorlamaktan geçer. 
Diyet yapanlarda olduğu gibi isteklerimize ket vurarak başarıya ulaşırız. Ramazan ayı bu noktada tam bir irade terbiye kampı gibidir. Bedensel bağımlılıklarımızı terbiye eden ibadetleri içinde barındırır. Yemeğe alıştırdığımız midemizi kısıtlı bir şekilde kendimizi doyurarak, uykuya alıştırdığımız bedenimizi sahura kalkarak terbiye ediyoruz. Zihnimizi ve duygularımızı şer düşünce ve hislerden arındırıyoruz. Ama bu terbiye süreci alışkanlığa dönüşmediği için çoğu kez neticesiz kalıyor. İnsan, bir damla hazır lezzeti ilerde elde edeceği bir derya lezzete tercih ediyor. Temel gıda maddeleri almak için markete giden çocuğun çikolataya kanması gibidir bu durum. 


İrade terbiyesine, şehvet duygusunu terbiye etmeye çalışan birisini pratik bir örnek olarak verebiliriz. Şeytanın, insanın bu dürtüsünü kullandığını Kur”an haber veriyor: “O, size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah”a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder.” 
(Bakara, 2/169.) Bu dürtüsünü kontrol edemeyen insanın mayınlı arazide mayına basması mukadderdir. Öncelikle kendini eğitmek isteyen saik, bu duygunun nesillerin devamlılığı, eşlerin birbirlerine bağlılığı ve toplumsal düzenin tesisi için önemli bir duygu olduğuna inanmalıdır. Şehvet düşkünlüğünün ferde ve topluma bela getirdiğini bilmelidir. Çünkü hasta olduğunu kabul etmeyen tedaviye cevap vermez. Ardından tahrik edici görsellere bakmamaya, sözler söylememeye, davranışlar işlememeye yoğunlaşmalıdır. 
Terbiye sürecinde yanlış ortamlarda bulunmamaya ve yalnız kalmamaya çalışmalıdır. 
Etrafında amacını hatırlatanlara kulak vermeli ve onları çoğaltmalıdır. Ezan, sala ve namaz gibi hatırlatıcılara gün içinde yoğunlaşmalıdır. Televizyon ve internet gibi sanal mecralara da gayesini hatırlatan uyarıcılar koymalıdır. Görsel ya da işitsel olarak yapılan telkin sürekli oldukça kişide bir hassasiyet oluşmaya başlayacaktır. Hz. Ömer”in kendisine sürekli ölümü hatırlatan bir memur tayin etmesi dikkat çekici bir örnektir. Masaüstü- ne ya da telefonunun ekranına koyduğu “el-Basir” esması şuuru açık tutan uyarıcı bir lev- 


ha olabilir. Terbiye sürecinde kendine destek olacak sadık dostlar edinmeli ya da sohbet ortamlarında bulunmalıdır. 
Çünkü üzüm üzüme baka baka kararır. Kişi, cinselliğe düşkünlüğün, enerjisini, vaktini, parasını alacağını ve yaşlandığında yaşanacak pişmanlığı düşünmelidir. Şehvetperestligin, onuru, vakarı ve izzeti yok eden örneklerini zihnine getirerek bir tiksinti duygusu yaşamaya çalışmalıdır. Birbirlerine cazibeli yaratılmış kadın-erkek münasebetlerinde mesafeyi korumalı, karşı cinsle cinsiyet üzerinden değil şahsiyet üzerinden diyaloga geçmeye çalışılmalıdır. Ayrıca bu alanda- ki ahlak ve tavrını göstererek çevresinde bir güven ve hüsnüzan oluşturmalıdır. Onların taltifleri başarı hazzı yaşamasını, baskısı ise günahtan sakınmasını sağlayacaktır. Uzun ve meşakkatli bu terbiye sürecinde tökezlediğinde, yiğide düşen olduğu yerden kalmak, umudunu kaybetmeden ısrarla nefsi ıslaha devam etmek olmalıdır. Efendimizin isabetle işaret ettiği gibi “Kötülüğün ardından iyilik yap ki onu yok etsin.” (Tirmizi, Birr, 55.) Gafletle yapılan bir hatanın yüreğimiz- de iz bırakmasını istemiyorsak iyilik süngeriyle temizlemeliyiz. Günaha alışmak en büyük günahtır. Günahtan rahatsız olmama alışkanlığı kalbin ölmesine neden olur. Bu yüzden iman göstergesi olan pişmanlık, yeniden deneme için kişiye güç verir. Tecrübelerinden çıkardığı ders, havlu atmasına mani, bir delikten ikinci kez sokulmasına engel olacaktır. 
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Güzel alışkanlık kazanmak için günlük vazifeler edinilmeli, sorun nerdeyse oraya odaklanılmalıdır. Mide ağrısına baş ağrısı ilacı fayda vermez. Dağinik ve plansız yapılan davranışlar patinaj yaptırır. Ne aradığını bilmeyen ne bulduğunu anlayamaz. 


Durma Ey Talip! Erteleyenler helak olmuştur. Basit davranışları küçük görme. İsyankâr ruhunu itaatle eğit. “Nehrin kenarında abdest almakla su mu israf olur?” ya da “Kıyamet gelince fidan mı dikilir?” 
deme. Bu davranışlar zihninde bir hassasiyet oluşturacak büyük alışkanlıklara vesile olacaktır. Kendini terbiye eden dervişe “Allah'la aran nasıl?” diye sormuşlar. “Nasıl olsun çok iyi, hep onun dediği oluyor.” demiş. Teslim ol. Tefekkürü tahrik eden okumalar yapmayı unutma. Uykuya uyum sağlama. Keyif ve konforun rehavete sebep olduğunu bil. Enerji mahrumu olma. 
Asıl mutluluğun emekte oldugunu aklından çıkarma. Mükâfatın kıymeti meşakkattedir. 
Dünya tatma yeridir, doymaya çalışma. “Eğer şeytandan bir kışkırtma seni dürterse, hemen Allah'a sığın...” (Araf, 7/200.) En iyi çağrışım yolu harekettir. Bereket harekettedir. 
Kendini değiştirme iradesini gösterirsen Allah seni değiştirir. Bu bir kanundur. “Bir toplum kendilerinde bulunan (iyi davranışlar)ı değiştirmedikçe Allah onlara verdiği bir nimeti değiştirmez ve şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Enfal, 8/53.) m 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MODERN HAYATA ES VERMEK 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odern hayatı eleştirsem de seviyorum. Elektriği, interneti, bulaşık ve çamaşır makinelerini seviyorum. Fakat doğadaki hayvanlara gelince durum değişiyor, kendimi onlara uzak hissediyorum. Kedi, köpek değil bahsettiğim, diğer canlılar. Onları görmek beni şaşırtıyor ve korkutuyor. Bir kirpi gördüğümde mesela, ona müzelikmiş gibi yaklaşıyorum. Böyle şeyler ancak müzelerde görülmeliymiş gibi. Oysa çocukluğum börtü böcek içinde geçti. Ne ki kolay alıştım modern hayatın konforuna. Kolay alışılıyor. 
Doğadan çabucak vazgeçebiliyoruz. 


“Doğayı geri püskürtme” deyimini kim kullanmıştı bilmiyorum ama modern hayat tam olarak bu, doğayı geri püskürtme ya da onu kontrol altına alma: İlaçlamalarla, parklarla, peyzaila... Doğanın aramızda kontrollü bir şekilde var olmasına izin veriyoruz. Bu doğada sırtlanlara, aslanlara, yılanlara yer yok. Böceklerin yaşamaması için de elimizden geleni yapıyoruz. Avcı, toplayıcı ve çiftçi atalarımızdan fazla uzaklaşmadık zaman çizelgesinde ama yaşam tarzımız ışık hızıyla uzaklaştı köylerden, tarlalardan. Artık ekip biçmek maksadıyla arsa sahibi olmuyoruz. Modern hayata bir beton daha yığmak için arsa sahibi oluyoruz. Beton âdeta mabedimiz oldu. 


Neden ahşap bir yapıya girdiğimde huzur ve sakinlik ve adını koyamadığım şeyler his- 


sediyorum? Hala kopmadık doğadan. Bir yanımız park, bahçe, toprak arıyor bir yanımız betona yapışık. Ama doğanın o gür sesine dayanamıyoruz. Doğaya müzelikmiş gibi davranıyoruz. Bir müzeyi seyre gider gibi doğaya gidiyoruz. 
Bazen bilet alıyoruz hatta do-Saya kavuşmak için. Bazı doğa parçalarını koruma altına alıyoruz. Biliyoruz ki koruma altına almazsak orası da betona dönüşecek. 


İnsan doğadan kopalı çok olmadı. Belgesellerle bu özlemi gidermeye çalışıyoruz. Bir aslana av olmamak için duyulan kaygı bitti mi peki? Hayır, yerine bir sürü yeni kaygılar geldi; modern hayat insanı kaygıdan ve korkudan kurtarmadı. İnsan doğada yaşarken stresli olmalı, her an bir yırtıcıyla karşılaşma tehlikesine karşı uyanık olmalı. Peki, modern insan bu stresten kurtulabildi mi? 
Diyebiliriz ki modern hayatta stres seviyemiz, doğada yaşayan insandan kat kat fazla. İş, trafik, ödemeler, çocukların geleceği... Hepsi birer stres ve kaygı kaynağı... Bir de varoluş kaygısı var. Doğadan uzaklaşmamız, bizi hayatta kalma kaygısından kurtardı ama hayatın anlamı da çekildi yaşamlarımızdan. Hayatta kalmak yetmiyor anlam bulmak için. 
“Ne için doğdum?”, “Hayat bu rutinden mi oluşuyor?”, “Ne işe yarıyorum?” gibi sorular insanın zihnini kurcalayıp duruyor. 


Bir iş üretmek, bir işe yaramak, hayatta kalmak, sevilmek, kabul görmek hayata 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anlam katıyor. Sorun şu ki modern hayat bireyselleşmeyle birlikte yanında yalnızlığı da taşıyor. Kabile hayatı yaşamıyoruz artık. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için değiliz. 
Varsa yoksa çekirdek ailemiz. 
O da çok sağlam temeller üzerinde değil, aileler dağılıyor. Çoğu baba, boşanmanın ardından babalık görevini de askıya alıyor ya da annenin çocuğu babaya karşı doldurması yüzünden askıya almak zorunda kalıyor. Modern hayat bize bir anlam katmıyor. Anlamı kendimiz oluşturmak zorunda kalıyoruz. Nerede bulacağız bu anlamı? 


Hayatın anlamını o kadar da uzakta aramamak gerekir. O, sabah olunca yataktan kalkma sebebimizdir. Viktor E. Frankl, İnsanın Anlam Arayışı kitabında bu konuda ilginç veriler sunar. Bir toplama kampına alınan yazar, burada hayatın anlamını sorgularken bir şey fark eder; insan, şartlar ne olursa olsun insanın hayatının anlamının farklı olduğunu da keşfeder. Kimi eşine duyduğu sevgide bulur hayatın anlamını, kimi de yazdığı kitapta. 
Hayatın anlamı zaman zaman değişkenlik de gösterebilir. İki yıl önceki hayatınızın anlamıyla bugünkü hayatınızın anlamı arasında farklılıklar olabilir. 
Her insan, hayatın anlamını kendi bulmalıdır ama mutlaka bulmalıdır Frankl'a göre. 
O, uzağımızda bir yerlerde degil, yakınımızdadır, hayatımızın içindedir. Viktor E. Frankl, şöyle der kitabında: “Kişi, hizmet edeceği bir davaya ya da seveceği bir insana kendini 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Modern hayat, hayatın anlamının üstünü örtüyor, tıpkı kulluğumuzun üstünü konformizmle örttüğü gibi. Hayatın anlamını, kulluğu yeniden bulmak 

için modern hayata biraz es vermemiz gerekiyor. 





adayarak ne kadar çok kendini unutursa, o kadar çok insan olur ve kendini de o kadar çok gerçekleştirir.” 


“Dindar insan için hayatın anlamı nedir?” sorusuna bu yüzden kolaylıkla “kulluk” diyebiliyoruz ama bu aslında o kadar basit bir mevzu değil. Çoğumuz dinimizi ailelerimizden ve toplumdan öğrendik. Ezberlediğimiz birtakım bilgilere sahibiz. Çoğumuz dinin özünü henüz kavrayamadı. Yaş aldıkça ve merak ettikçe araştıran insanlar, dini inançlarını bir dava gibi sahiplenmeye ama bu sahiplenme sonucunu kimseye dayatmamaya daha yatkınlar. 


Allah, insanların kendilerini Allah'a adamalarını istiyor ve bu istek karşılığında insanlara bir anlam sunuyor. Bu dünyada insanın yakıtı anlam olduğuna göre az bir nimet değil anlama kavuşmak. 


Modern hayat, doğayla birlikte anlamı da hayatımızdan kovdu. Rutinin içindeki meşguliyetler sebebiyle, anlamı sorgulamaya pek vaktimiz olmuyor ama farkına varanlar muhtemelen ilk tepki olarak depresyona giriyor. “Hayatın bir anlamı var mı?” sorusu şu şekilde bir sorudur aslında: “Benim bir anlamım var mı?” 
Cevap uzağımızda değil, her gün yaptığımız işler bizim bir anlamımız ve katkımız oldugunu gösteriyor. Ne şekilde anlam katmak istiyorsak o şekilde katılmalıyız hayata; yeteneklerimizle, ilgi alanlarımızla, özgün yaratıcılığımızla... İşte modern hayat buna pek izin vermiyor. Hayat o kadar rutine dönüşmeli ki hayatımızı idame ettirecek gelirlere kavuşabilelim. Esneklik yok modern hayatta. Saat kaçta metroya bineceğin, kaçta işte olacağın, işte ne yapacağın belirlenmiştir. Sen sadece çizilen sınırlar içinde yaşamaya zorlanırsın. 
İnsanın biricikliği göz ardı edilmiştir modern zamanda. Her kişinin biyolojik saati farklıdır ve bu farklılıklar gözetilmez, tek tipçi bir zihniyeti vardır modern hayatın. 


Erol Göka, “Hayatın Anlamı Var mı?” kitabında şöyle der: “İçinde yaşadığımız toplum ve gelenek bizi hep onlarla birlikte, kendi varlığımızı pek fark etmeden yaşamaya zorlar, bizden kendisine uymamızı, gündelik rutin ve alışkanlıklar içinde yaşamamızı talep eder. 
Topluma, diğer insanlara uyarak yaşamak, elbette kendi başına kötü bir şey değildir, İnsan olmanın bize yüklediği 


bir gereklilik, bir sorumluluk, bir zorunluluktur. Ama uyumlu, iyi bir vatandaş olmak madalyonun yalnızca bir yüzüdür. 
Hayatın içinde yaşayıp giderken kendi varoluşumuzun iç sesine kulak vererek otantik olmayı keşfederiz. Hayata, hayatlarımıza verdiğimiz anlamlar, bu çabamızdan bağımsız değildir. Otantik olmayan insan, sahici olamamış, kararsızlığın ve belirsizliğin hâkim olduğu gündelik hayatın içinde sürekli kaygılardan kaçmaya çalışan bir yol seçmiştir. Kendisi üzerine düşünmemeye, gündeliğe, aleladeliğe, banalliğe batmış; vasatlığa, herkesliğe gömülmüştür. Kendini 


sıradan hayat olaylarına, günlük maişet derdine bırakmış, ırmaktaki yapraklar gibi hayatın içinde bir o yana bir bu yana savrulup durmaktadır. 
Yalnızca toplumun ve diğer insanların beklentilerini karşılamaya çalışmakta, bu dünyada ne işi olduğunu aklına bile getirmemektedir. Belki görünüşte çok meşguldür, hayatında bir dakika bile boşluk yoktur, kendisini o meşguliyetten bu meşguliyete atıp durmaktadır ama bu eylemler hep nicelikle ilgilidir, yapıp etmelerinin niteliğinde hayatla sahici olarak karşılaşmanın hiçbir emaresi bulunmaz.” 
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Modern hayat, hayatın anlamının üstünü örtüyor, tıpkı kulluğumuzun üstünü konformizmle örttüğü gibi. Hayatın anlamını, kulluğu yeniden bulmak için modern hayata biraz es vermemiz gerekiyor. 
Konforlu hayatımıza biraz rahatsızlık, rutinlerimizin farkına varış, koşuşturmayı bırakıp biraz duruş, ezberlerimizi bozacak bilgiler öğrenişle bu kara büyüyü bozabiliriz. Hayatın anlamına, kulluğa yeniden kavuşabiliriz. Albert Camus'nün dediği gibi “Yaşama nedeni denilen şey, aynı zamanda iyi bir ölme nedenidir de.” m 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КАРАМА 
TAKILANLAR 


İSLAM AKIL DİNİ Mİ? 





Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ 





Kafama takıldı, İslam akıl dini mi? Eğer İslam akıl dini ise neden bu kadar akıllı insan inanmıyor? İslam'da mı yoksa onların akıllarında mı bir sorun var? 


Cevaba önce akıldan başlayalım. Aklın ne olduğuna dair kafamızda net bir cevap var mı? Söz gelimi akıl, zekâ gücü mü yoksa zihin kapasitesi midir? Açacak olursak, akıl bir şeyi hemen kavramak mıdır, yoksa öğrenilen bilgiyi kalıcı kılmak mıdır? 


Kafam karıştı doğrusu! 


Zaten meselenin kendisi karışık. Günümüzde genellikle akıl, zekâ ile eş tutulur ve çok zeki insanların çok akıllı olduğu kabul edilir. Zekâ ise en açık olarak, kişinin kendi alanındaki problemlere çözüm getirebilme gücü olarak tanımlanır. Problemi çözme, ancak derinliğini kavrama ve kavradığını kalıcı kılmakla mümkün olur. 
Bu durumda işin içine öğrendiklerimizin depolandığı yer olan zihin girer. 


Peki, akıl bütün bunları bağımsız mı gerçekleştirir? Yani hiçbir yerden destek almaz mı? 


Çocuğun gelişimine bakarak buna cevap verebiliriz. Bebeklik döneminde ilk öğrenme deneyimi, göz ve kulağa dayanır. Yani gördüğünü ve duyduğunu taklitle işe başlar. Söylenen şeyler ona bir anlam ifade etmez. Zaman içinde zihin kabiliyetinin gelişmesiyle canını çok yakan şeyleri hatırında tutabilir. O şeyin niçin canını yaktığına dair bir fikri olmasa bile. Karşılaştırma yapma gücü henüz gelişmemiştir. Karşılaştırma ve ayırt etme gücünün gelişmesiyle çocuk aklını kullanma safhasına ulaşır. Ama bu döneme kadar zihninde duyma ve görme sonucu, taklit 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yollu da olsa, epey bir materyal birikir. Karşılaştırma ve ayırt etmeyi bunlar üzerinden yapar. 
Yetersiz kaldığı noktada çevresindekilerden bilgi almaya yönelir. İşte bu noktada eskilerin haber bilgisi dediği dış kaynak devreye girmiş olur. 


Öyleyse aklın tek başına işlev görmesi söz konusu değil. 


Tabii ki öyle! Çünkü akıl, karşılaştırma ve ayırt etme yöntemiyle çalışır. Buna eskiler kıyas ve temyiz adını vermişlerdir. Bu iki işlemi yapabilmek için zihinde birikmiş malzeme olması gerekir. İnsanın öğrenme ihtiyacını doğuran sebep de tam olarak budur. Öğrenme yoluyla insanoğlu zihninde malzeme toplar ve sonra onları karşılaştırma ve ayırt etme işlemine tabi tutarak yeni bilgilere ulaşır. Bu bilgilerle geleceğe yönelik planlamalar yapar. 


Öyleyse hayat akılla sürdürülür, diyebilir miyiz? 


Kesinlikle. Bu yüzden Allah, insanları akıllı yaratmış ve akıllı olanlara hitap etmiştir. Ancak bütün bilgilerden soyutlanmış aklın bir işlev görmesi de söz konusu değildir. Öyleyse akıl, hangi bilgiyle donatıldıysa ona göre işleyen bir mekanizmadır. Eğer kişi zihnine topladığı bilgiyi geliştirmez ve çeşitlendirmezse tekdüze ve kısır bir düşünme içine hapsolur. 


Konuya İslam açısından baktığımızda nasıl anlamalıyız? 


Hz. Adem yaratıldıktan sonra ona isimler öğretiliyor. Bunun bir anlamı onun zihnine bilgi yükleniyor, ikinci anlamı ise çevresini tanıma noktasında isimlendirme kabiliyeti veriliyor. 
Çünkü Hz. Adem ilk insan olduğu için görerek 


ve duyarak etrafından bilgi alma imkânı yoktu. 
Sonraki insanlar için artık hemcinslerinden oluşan bir çevre vardır ve bilgiyi onlardan alması mümkündür. Öyleyse her insana bilgiyi işleme kapasitesi olan akıl verilir. Burada tekdüze bir akıldan söz etmek mümkün değildir. Eğer akıllar tekdüze olsaydı, insanlar arasında meslek ve meşrep bakımından farklılığın oluşması ve toplum içinde iş bölümünün oluşturulması imkânsız olurdu. 


İlk sorumuza dönsek. Sanki konudan uzaklaşıyoruz hocam. 


Uzaklaşmıyoruz aksine konuya yaklaşıyoruz. Ne demiştik, insan dışardan bilgi almaya muhtaç bir varlıktır. Öğrenim ihtiyacı da bundan doğmaktadır. Dışardan hiçbir bilgi desteği almayan bir insanın hayatını sürdürmesi imkânsızdır. Bu, hayvanlar için bile böyledir. İnsanın dışardan bilgi alma zorunluluğunun yanında her bilgiyi kaynağından ve doğru adresten alma zorunluluğu vardır. İnsan çiftçiliği atölyede öğrenemeyeceği gibi tamir işini de tarlada öğrenemez. 
Gördüğü ve duyduğu nesnelerin bilgilerini doğrudan alabildiği gibi görmediği alanların bilgisini haber alma yani öğrenme yoluyla elde eder. 
Tarih bilgisi ve uzak coğrafyaların bilgisi böyledir. Akıl yürütülerek tarih bilgisi elde edilemez. 
Demek ki görmediğimiz alanların bilgisi ancak öğrenme yoluyla gerçekleşir. Öğrenme yoluyla elde edilen bilgilere de haber bilgisi denilir. 


Peki dinin öğrenimi nasıldır? 


Din yoluyla insan, yaratıcısını ve yaratıcısına karşı görevlerini öğrenir. Yaratıcıyı görmek mümkün olmadığına göre O'na dair bilgiler görmediğimiz alanı bilme yöntemiyle elde edilir. Yani öğrenmeyle. Allah'ın görevlendirdiği ve gönderdiği peygamber aracılığıyla ancak bu bilgileri elde edebiliriz. Peygamberin insan olarak görevlendirilmesi hem akla hem duyulara hitap içindir. Çünkü peygamber sadece öğreten değil aynı zamanda örnek olan kişidir. Aslında öğretmen de öyledir. 


Evet, kesinlikle böyle. Ama konumuza dönersek, aklı sanki devre dışı bıraktık gibi. 


Kesinlikle akıl devre dışı bırakılamaz. Çünkü aklın devre dışı bırakılması, insanın işlevsiz hâle 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gelmesi, bitkisel hayata girmesidir. O yüzden hiçbir peygamber, insanların akıllarına baskı yollu müdahale etmez. Eğer müdahale ederse insanın iradesi devre dışı kalmış olur. Çünkü aklın yaptığı iş, karşılaştırma ve ayırt etmedir. Bu karşılaştırma ve ayırt etme işleminin sonunda bir tercihte bulunur. Tercihi doğrultusunda da kendisine bir yol ve yöntem çizer. Bunları ortadan kaldırıp onu belli bir yöne ve yönteme mecbur kıldığınızda ne aklın ne de iradenin önemi kalır. Yüce Allah, kurduğu sistemi ve yarattığı insanı çok iyi bildiği için peygamberin görevini sisteme zarar vermeyecek ve insan aklını kısıtlamayacak şekilde belirlemiştir. İnsan dışardan bilgi almaya muhtaç olduğu için peygamber insana bilmediği alanla ilgili birtakım bilgiler getirmektedir. Bu bilgileri nasıl kullanacağına ve gelecek noktasında nasıl bir yol tayin edeceğine dair fikir vermektedir. İnsan bunun karşısında aklına müracaat etmekte ve kendine göre bir fayda-zarar envanteri çıkarmaktadır. Eğer bu fayda-zarar envanterini peygamberin getirdiği bilgiyi göz ardı ederek yaparsa, sadece zihinde olan bilgiyle akıl yürüterek kendisini dar ve kısır bir alan hapsetmiş olur. Hâlbuki akıllı insan, bilgisini geliştirerek ve çeşitlendirerek karar verendir. Şayet peygamberin getirdiğini kullanarak bir sonuca giderse isabet eder. Örnek verecek olursak, Firavun, Hz. Musa'nın getirdiği bilgiyi dikkate almadığı için eksik değerlendirme yapmış ve gerçeği ancak boğulurken kabullenebilmiş. 


O zaman bilgi araçlarını bir bütün olarak mı görmek gerekiyor? 


Tam da öyle. Bilgi araçları birbirinden koparıldığında insan eksik kalır. Öyleyse sadece akılla insanın bir yere ulaşması ve bir sonuç elde etmesi mümkün değildir. İslam akla hitap eder, aklın kavramasını önceler. Bu yönüyle İslam'da aklın inkâr edilmez yeri ve önemi vardır. “İslam akıl dinidir.” derken “Aklın ürettiği din.” diyorsak doğru değil, ancak “Aklın kavrayabileceği ve onaylayabileceği bir din.” diyorsak doğrudur. 
Aklı tek yönlü bakışa ve sınırlı bilgiye mahküm eden, aklı devre dışı bırakmış demektir. İşte Kur'an'da “akıllarını kullanmıyorlar” ifadeleri de bu tür insanlar içindir. m 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SALAT-I MÜNCİYE, SALAT-I TEFRÎCİYE DUA-LARININ DİNÎ DAYANAĞI VAR MIDIR? 


э x 


“Salat-ı münciye”, “Salat-ı tefrîciye” duaları, Hz. Peygamber’den (s.a.s.) nakledilen dualardan değildir. Bunlar, Kur'an-ı Kerim'in, Hz. Peygamber'e (s.a.s.) salat ü selam getirmeyi emreden ayetine istinaden asrısaadetten çok sonraları tanzim edilmiş salat ü selam türü dualardır. Dualar Allah’a arz edilmeden önce, Allah'a hamd ü sena ve Peygamberine de salat ü selam getirilmelidir. Resulüllah (s.a.s.), dua eden bir adamın, dua sırasında kendisine salat ve selam okumadığını görmüş ve “Bu kimse acele etti.” buyurmuş, sonra adamı çağırıp “Biriniz dua ederken, Allah Teâlâ'ya hamd ü sena ederek başlasın, sonra O'nun Peygamberine salat okusun, sonra da dilediğini istesin.” (Ebu Davud, Vitr, 23.) buyurmuştur. 
Salavat, Hz. Peygamber (s.a.s.) için okunan ve Allah'ın rahmet ve selamının onun üzerine olması dileğini ifade eden dualara denir. 
Salavat duaları genellikle “Allahümme salli...” lafızlarıyla başlar. Söz konusu duaların da bu lafızlarla başladığı ve bu dualarda Hz. 
Peygamber'e salat ü selam getirerek dünyevi ve uhrevi birtakım hacetlerin arz edildiği bilinmektedir. Buna göre belli sayılarda okumanın dini bir gereklilik olduğu inancına kapılmaksızın ve namazların arkasından okunması alışkanlık hâline getirilmeksizin bu salavat/dualar her zaman okunabilir. 
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MİHR NE DEMEKTİR? 


Erkeğin evlenirken eşine verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para veya başka bir mala mihr denir. Kur'an-ı Kerim'de, evlenen erkeğin kadına mihr vermek zorunda olduğu ve bunu zorla geri almasının caiz olmadığı konusunda ayetler bulunmaktadır. (Bakara, 2/237, Nisa, 4/4, 20, 24, 25; Maide, 5/5.) Hanefilere göre mihr, nikâhın sonuçlarından biridir. Bu nedenle nikâh esnasında belirlenmemiş olsa, hatta nikâh esnasında verilmeyeceği şart koşulsa bile evlenen kadın mihre hak kazanır. Mihr nikâh anında belirlenip belirlenmemesine göre ikiye ayrılır. Mihrin miktarı nikah anında belirlenmişse buna mehr-i müsemma denir. Nikâh esnasında mihrin miktarının belirlenmemesi veya belirlenen mihrin bir sebeple geçersiz sayılması hâlinde, evlenen kadın mehr-i misil hak eder. 
Bu durumda mihrin miktarı akrabaları arasında her bakımdan kendi konumuna denk olan kadınların aldığı mihrin miktarıdır. Mihr, ödenme zamanına göre, mehr-i muaccel ve mehr-i müeccel olmak üzere ikiye ayrılır: Mehr-i muaccel, peşin olarak ödenen mihrdir. Kadın mehr-i muacceli almadan kocanın evine gitmeme hakkına sahiptir. Mehr-i müeccel ise ödenmesi sonraya bırakılan mihrdir. Bu mihrin ödenmesi için herhangi bir zaman belirlenmişse, bu tarih geldiğinde belirlenen mihrin kadına ödenmesi gerekir. Şayet bir vakit belirlenmemişse, nikâhın sona ermesiyle mihr muacceliyet kazanır ve ödenmesi gerekir. Başka bir deyişle, boşanma hâlinde kocanın bu mihri ödemesi gerekir; ölüm hâlinde de bırakmış olduğu mirastan ödenir. Mihrin en az miktarı Hanefilere göre on dirhem (о dönemlerde yaklaşık iki koyun bedeli), Malikilere göre ise üç dirhem gümüştür. 
Şafii ve Hanbeli hukukçulara göre ise mihrin alt veya Üst sınırı yoktur. Mihrin üst sınırının olmadığı konusunda Hanefi ve Malikiler de diğer iki mezhep gibi düşünmektedir. Hz. Ömer kendi halifeliği döneminde evlilikleri kolaylaştırmak için mihre üst sınır getirmek istemiş, fakat bir kadının “...Yüklerle mal vermiş olsanız dahi ondan hiçbir şeyi geri almayın...” (Nisa, 4/20.) 
ayetini delil getirmesi karşısında bu düşüncesinden vazgeçmiştir. Mihr, kadını hem evliliğe ısındırmak hem de ona belli bir mali güç kazandırmak düşüncesiyle öngörülmüştür. 


HZ. PEYGAMBER”İN (S.A.S.) NE TÜR MUCİZELERİ VARDIR? 


İslam âlimleri Hz. Peygamber'in (s.a.s.) nübüvveti esnasında ortaya koyduğu mucizeleri, akli, hissi ve haberi olmak üzere üç şekilde sınıflandırmıştır. Akli mucizeye en büyük örnek Kur'an'dır. Çünkü Kur'an her çağdaki akıl sahibi insana hitap eden, akıllara durgunluk veren, başkalarının benzerini meydana getirmekten aciz kaldıkları büyük ve ebedi bir mucizedir. Bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilir: “Eğer kulumuza (Muhammed'e) indirdiğimiz (Kur'an) hakkında şüphede iseniz haydin onun benzeri bir sure getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın (ve bunu ispat edin).” (Bakara, 2/23.) Hz. Peygamber (s.a.s.) 
de Kur'an'ın en büyük mucize olduğunu bir hadisinde şöyle ifade etmiştir: “Bütün peygamberlere, kendi dönemlerinde yaşayan insanların iman edeceği birtakım mucizeler verilmiştir. Hiç şüphesiz bana ihsan edilen en büyük mucize, Allah'ın bana vahyettiği Kur'an'dır.” 
(Buhari, İtisam, 1.) Kur'an mucizesi yanında hissi mucize olarak Hz. Peygamber'in nübüvvet mührü, Ay'ın ikiye bölünmesi, parmaklarının arasından suyun akması, bir ziyafet esnasında zehirlenmek istenince olaydan haberdar olması, bir hurma kütüğünün teessürünü inilti şeklinde duyurması vb. örnek olarak verilebilir. Haberi mucizelere de Hz. Peygamber'in (s.a.s.) Mekke'nin fethi ve meydana gelecek savaşlar hakkında, henüz vuku bulmadan önce verdiği haberler örnek olarak gösterilebilir. 


ÇOCUKLARA ALLAH'IN İSİMLERİ VERİLEBİLİR Mİ? 





Akli mucizeye 

en büyük örnek Kur'an'dır. Çünkü 
Kur'an her çağdaki akıl sahibi insana hitap eden, akıllara durgunluk veren, başkalarının benzerini meydana getirmekten aciz kaldıkları büyük 

ve ebedi bir mucizedir. 





Bir anne-babanın çocuğuna karşı görevlerinden birisi de ona güzel isim vermektir. Nitekim Hz. 
Peygamber (s.a.s.), bir hadisinde insanların kıyamet günü isimleri ile çağrılacağını belirterek “Çocuklarınıza güzel isim koyunuz.” (Ebu Davud, Edeb, 69.) buyurmuştur. Çocuklara Allah'ın isimlerini vermeye gelince, hemen belirtmek gerekir ki Allah'a has isimler aynı lafızla çocuklara verilmemelidir. Şayet çocuklara Allah'ı hatırlatacak isimler verilecekse başına “kul” anlamına gelen “abd” kelimesi eklenerek “Abdullah” (Allah'ın kulu), “Abdurrahman” (Rahman'ın kulu), “Abdürrahim” (Rahim'in kulu), “Abdülkadir” (Kâdir'in kulu) gibi isimler verilmelidir. Allah Teâla'nın “esmayıhüsnası”ndan “Kerim, Latif, Rauf...” gibi isimler ise Allah'ın dışında kulların da vasıflandığı müşterek isimler olduğundan Allah'a has olmayan bu isimler çocuklara ad olarak verilebilir. (ibn Âbidin, 


Reddü”l-muhtâr, IX, 598.) m 


* Bu sayfadaki cevaplar, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına ait fetvalardan oluşmaktadır. 
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PEYGAMBERİ ŞİİRLE SEVMEK: MEVLİT 


Şiir, ifade sanatının en yüksek burcudur. Ona emanet edilen duygu ve düşünceleri koruyup kollar, sarıp gözetir; gelecek çağlara ulaştırır. Dünya döndükçe ilgiler, bilgiler değişir ama insan değişmez. Asırlar önce bir gönülden damıtılan mana, mısraları yurt yapınca, gündelik ve genelgeçer ilgile-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Emin GÜRDAMUR 


rin aşındırıcı rüzgârından kendini korumuş, sonraki nesillerin kalbine kadar sağ salim erişmiş olur. İslam sanatında şiirin her zaman muteber bir yeri olmuştur. Müslümanlar inançlarını, duygu ve düşüncelerini şiirle ifade etmeyi, şairlerin dilinden okumayı sevmişlerdir. 


Peygamber sevgisi, İslam'ın ilk halkası sahabenin, “Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Elçisi!” hitabında tecelli etmiş, Kur'an-ı Kerim de bu sevgiye şahit olmuştur: “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha önce gelir...” (Ahzab, 33/6.) Sahabenin Peygamber sevgisi, sonraki 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nesillere de örnek olmuş, çeşitli kültürel form ve tavırlara bürünerek yaşamaya devam etmiştir. Zaten din, geleneklere sirayet ederek, kültürel dokuyla harmanlanarak insanın ve hayatın kalbine dokunur. 


Tarihsel olarak mevlit kandillerinin ortaya çıkışı her ne kadar Mısır Fatımilerine dayandırılsa da yapılan araştırmalar, bu merasimlerin erken dönem izlerine miladi dokuzuncu yüzyıl boyunca Bağdat civarındaki tasavvuf çevrelerinde rastlandığını ortaya koymuştur. Bu merasimler birkaç yüzyıl sonra Erbil sultanı Muzafferuddin Gökbörü (6. 1232) tarafından resmileştirilecek, Arap ve Hoгазап civarından âlim, mutasavvıf, şair, ediplerin davet edildiği Erbil kutlamalarının parçası olacaktır. (Selami Bakırcı, Mevlid: Doğuşu ve Gelişmesi, İstanbul: Akademik Araştırmalar Yay., 2003, s. 23) Mevlit kandili, İslam ümmetinin kalbinde dokunulmaz bir yere sahip olan Peygamber sevgisinin en somut, en kolektif tecellisidir. Şiir formunda yazılan mevlitler, kısa zamanda toplumsal zemin bularak büyük bir geleneğe dönüşmüş, Afrika'dan Asya'ya, Anadolu'dan Balkanlar'a halkın yediden yetmişe iştirak ettiği bir manevi ortamın doğmasına vesile olmuştur. 


Mevlitler, Hz. Peygamber'in doğumunun, nübüvvetinin, mucizelerinin ve vefatının anlatıldığı şiir formunda eserlerdir. Araplar arasında okunan en eski mevlit, Ka”b b. 
Züheyr”in ve Busiri”nin nazire ve kasideleridir. İbnü”1-Cezvi ile Bağdatlı Yakub Sarsari”nin methiyeleri de bu sınıfa girer. Bugün başta Arap dünyasında olmak üzere, Hindistan’ dan Güneydoğu Asya ülkelerine kadar geniş bir coğrafyada okunan meşhur mevlit, Medine Müftüsü Cafer b. Hasan el-Berzenci'nin “Mevlidü'n-nebi” adlı eseridir. 
Doğu Afrika kıyılarında ez-Zebidi'nin “Mevlidü'ş-şerif” eseri, Somali'de ise Ebu'l-Hasan Nureddin'in “Ünvanü”ş-şerif” adlı mevlidi ünlüdür. (15- mail Durmuş, İslam Ansiklopedisi “Mevlid”, Ankara: TDV, 2004, c. 
29, 5. 481) Bugün mevlit, Suudi Arabistan haricinde bütün İslam coğrafyasında resmi ve sivil olarak kutlanmaya devam edilmektedir. 


Mevlidin Türk edebiyatında müstakil bir yeri vardır. Türklerin Peygamber sevgisinin bir tezahürü olarak mevlit geleneği, sayı yönünden de nitelik yönünden de dünyada başka hiçbir edebiyatta görülmeyecek kadar zengin bir literatürün doğmasına vesile olmuştur. Öncesinde Ahmed Fakih”in “Çarhname”si ile Erzurumlu Darir”in “Tercüme-i Siyer-i Nebi” eserlerinde kimi unsurlar mevlidi andırsa da yaygın kanaate göre Süleyman Çelebi”nin “Vesiletü”n-necat” adlı mesnevisi, Türklerin ilk mevlididir. Mevlidin halk nazarında geniş ilgi görmesinin bir sebebi de dilindeki sadeliktir. (Hasibe Mazıoğlu, Eski 





Türk Edebiyatı Makaleleri, Ankara: TDK, 2014, s. 267.) Türkçe mevlitler genel olarak, Hz. 
Âdem'den başlayan nübüvvet nurunun diğer peygamberleri dolaştıktan sonra Peygamberimize ulaşması şeklinde bir izlek üzerine kuruludur. Hz. Peygamber”in mucizelerinden, miracından, örnek ahlakından, hayatının bazı safhalarından ve son olarak vefatından bahseden mevlitler muhtelif uzunluklara sahiptir. Başta Süleyman Çelebi”nin kaleme aldığı “Vesiletü”n-necat” olmak üzere mevегіп sonuna ileriki yıllarda Hikâye-i Deve, Hikâye-i Geyik, Hikâye-i Güvercin, Hikâye-i Kesikbaş gibi peygamberle ilgili halk hikâyeleri, menkıbeler eklenmişse de metinlerin orijinalinde bu bölümler yer almamaktadır. (N. Ahmet Özalp, Mevlid Hikâyeleri, İstanbul: Büyüyenay, 2014, s. 8.) 


Osmanlı döneminde Süleyman Çelebi'nin, halk arasında “Mevlit” diye bilinen, asıl ismi “Vesiletü”n-necat” olan mesnevisi emsallerinin arasından öne çıkmıştır. Eserin Türkçe, Arapça, Farsça, Arnavutça, Boşnakça ve Rumca nüshaları İstanbul kütüphanelerinde hâlen muhafaza edilmektedir. Halk arasında okunmaya mahsus siyer kitaplarının en güzelini Süleyman Çelebi'nin yazdığına, onun mevlit manzumesinin asırlarca okunup bestekârlar tarafından bestelendiğine dikkat çeken Ord. 
Prof. Fuad Köprülü, “Her asır- da ona birçok nazire yazıldığı 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hâlde, ifadesindeki sadelik ve selaset, şairin ilhamında- ki samimilik ve tabiilik, onu Türk edebiyatının bir şaheseri hâlinde asırlarca yaşattı.” demiştir. (M. Fuat Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara: Akçağ, 2009, s. 372) Süleyman Çelebi ve eseri üzerine araştırmalarıyla bilinen Prof. Dr. Bilal Kemikli, “Vesiletü”n-necat” kadar sade, duru ve yetkin eserin bir anda ortaya çıkamayacağını, arkasında Yunus Emre, Mustafa Darir, Gülşehri ve Aşık Paşa gibi şairlerin dini, tasavvufi ve edebi geleneğinin birikimi bulunduğunu söyler. (Prof. Dr. Bilal Kemikli, Mevlid Külliyatı I, Ankara: DİB, 2016,5.23.) 


Bursa Ulucami'nin imamı Süleyman Çelebi'nin 1351 ile 
1422 yılları arasında yaşadığı bilinmektedir. Rivayete göre Süleyman Çelebi, “Vesiletü'n-necat” eserini, Ulucami'de yaşanan bir tartışma üzerine yazmıştır. Bir vaiz, Bakara suresinin 285. ayetini tefsir ederken, bütün peygamberlerin eşit olduğunu, Hz. Muhammed'in Hz. İsa'dan üstün tutulmaması gerektiğini söyler. Bunun üzerine orada bulunan Arap asıllı bir alim itiraz eder ve itirazına, aynı surenin 253. ayetinde yer alan ve kimi elçilerin kiminden üstün kılındığını beyan eden ayeti delil gösterir. İş burada kalmaz, mesele büyür. Arabistan, Mısır ve Halep uleması konu hakkında görüş bildirir. 
Bu olay karşısında üzüntüye kapılan Süleyman Çelebi, “Vesiletü'n-necat”ı yazarak Hz. 
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Peygamber'e saygı, sevgi ve bağlılığını ortaya koyar. (Prof. 
Dr. Ayşe Necla Pekolcay, Mevlid, Ankara: TDV, 1993, s. 38.) 


Araştırmalara göre Türkçe 
200 civarında mevlit kaleme 
alınmış, hemen hepsinde Süleyman Çelebi'nin etkisi tespit edilmiştir. Türkçe mevlitlerin ortak özelliği biçimsel olarak, “failâtün failötün failün” kalıbıdır. Genelde 600-1400 arası beyitten oluşan mesneviler- de yoğun ehlisünnet tutumu egemendir. Ayet ve hadislerle güçlendirilen şiirde tevhit ve münacat bölümleri de yer alır. 
Vefat bölümünün ardından önce peygambere ve ashaba, ardından mevlit müellifine, okuyanlara, dinleyenlere dua 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Bulgaristan, 
Makedonya, Kosova ve Bosna'da dini kimliğin taşıyıcı sütunlarından biri hâlen mevlittir. 
Efendimize hasretin, onun muhteşem mesajına tazimin bir emaresidir mevlitler. 
O gece kalpler aynı anda peygamber sevgisiyle çarpar. 








edilir. Fasıl aralarda, dinleyenlere salavat getirmeleri telkin edilen mısralar sayesinde onların da mevlide iştirak etmeleri sağlanır: “Haşre dek ger denilirse bu kelam. Nice haşrola bu olmaya tamam. Ger dilersiz bulasız oddan necat. 
Aşk ile derd ile eydin es-salat.” (Hasan Aksoy, İslam Ansiklopedisi “Mevlid”, Ankara: TDV, 2004, с. 29, s. 482.) 


Türkler mevlidi sadece Peygamberimizin doğum gününe mahsus kılmamış, bayramlar- da, diğer mübarek gün ve gecelerde, sünnet düğünlerinde, evlerde ve camilerde yaygın olarak okutmuşlardır. Mevlidin Osmanlı döneminde halk arasında yaygınlaşmasının bir diger sebebi, onun devlet erkânı tarafından da önemsenerek sahiplenilmesidir. Osmanlılarda bir devlet töreni olarak mevlit, kimi kaynaklara göre Osman Gazi'ye dayandırılsa da üzerinde ittifak edilen görüş, bu uygulamanın Kanuni Sultan Süleyman devrinde saray protokolünde yer aldığına yöneliktir. Daha sonra III. Murat döneminde mevlitler tam anlamıyla resmileşecek, Hz. 
Peygamber”in doğum günü olan 12 Rebiülevvel'de padişahın da katıldığı bir törene dönüşecektir. Mevlit, önceden belirlenen camide hazırlıkların yapıldığı, devlet erkanına davetiyelerin gönderildiği, davetlilerin tören kıyafetleriyle o camide hazır bulunduğu, padişahın da muhafızlar eşliğinde “mevlit alayı” ile gelerek katıldığı bir devlet bayramıydı. 
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“(Ey Muhammed) seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya, 21/107.) 


Osmanlı toplumunda pek çok dini gelenek, saraydan halka yansımıştır. Bugün Osman- 
"nın izlerini taşıyan coğrafyalarda mevlit uygulamaları, biraz da payitahtın oralara bıraktığı mirastır. Bulgaristan, Makedonya, Kosova ve Bosna'da dini kimliğin taşıyıcı sütunlarından biri hâlen mevlittir. Efendimize hasretin, onun muhteşem mesajına tazimin bir emaresidir mevlitler. O gece kalpler aynı anda peygamber sevgisiyle çarpar. 
Anadolu'nun ücrasındaki köy mescidinin sarımtırak ışığıyla Bağdat'ın minberi yarı belinden yıkılmış gazi camilerinin lambaları karşılıklı işmarlaşır. Üsküp'teki Alaca camiinin hasret yüklü avizeleriyle Kaşgar şehrinin Iydgâh camiinin kandilleri birlikte nefes alır. 
Peygamber soluğuyla yoğrulmuş topraklar, kandiller vesilesiyle âdeta birbiriyle musafaha eder. 


İslam toplumunda mevlitler Peygambere karşı derin bir saygının ve özlemin tezahürü olarak yayılmıştır. Taşkın- 


lklara, dövünmelere veya herhangi bir aşırılığa fırsat vermeyen, manasının vakarına gölge düşürecek tavır ve davranışlardan uzak duran mevlit geleneğinin kodları, ne oryantalistlerin bulanık analizlerinde ne de nüfuz edemediği inceliklere hurafe yaftası vuranların sathi söylemlerinde aranmalıdır. Müslümanların, peygamberlerine duyduğu bitimsiz aşkın tezahürü olarak neşvünema bulan mevlidin arka planında “(Ey Muhammed) seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya, 21/107.) ayet-i kerimesinin husule getirdiği inanç ve teslimiyet vardır. Yakup Kadri, İkdam gazetesinin 8 Nisan 1921 
tarihli sayısında, şehitler için okutulan mevlitlerden bahsederken şu ifadeleri kullanır: “Beş on senedir, Garba uymak için açtığımız bütün o konferans salonlarında, halkı zorla topladığımız o miting meydanlarında görülen şeyler, işitilen sözler bir hocanın okuduğu menkıbenin ve bu cemaatin sukutu önünde bana ne kadar 





yavan ve boş göründüler. Meger biz, içinden çıktığımız hakiki âlemi bırakıp onun yanında kitaplardan öğrenilmiş yeni bir âlem icat etmek istemişiz ve bu âlemde hakkı, selameti aramışız.” 


Kandil gecelerinde Müslümanlar yedisinden yetmişine, kadınından erkeğine büyük bir huşuyla camileri doldurur, evvela Allah adını zikreder, Allah diyenin her murada eriştiğine dair beyte kulak misafiri olurlar. Muhammed ânesi Amine Hatun'un hikayesi, kadınları; Kabe'nin damına dikilen meleklerse çocukları tutup sade, alegorik bir anlatımın içine çeker. Dünyanın katı gerçekliğini yumuşatan gerçeküstü anlatı, mümin muhayyilelerin ufkunda kat kat pencereler açar, teslimiyet kokulu şiirsel rüzgârlar estirir. Ümmet-i Muhammed, mahcup kalpleriyle birbirine yaslanır, özlemle efendiler efendisini yâd eder: “Ger dilersiz bulasız oddan necat / Aşk ile dert ile edin es- salat” m 
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HOCAM 
OKUDUĞUN 
O KİTABIN 
ADI NE? 


Selçuk İSMAİLOĞLU 
Almanya Münster Din Hizmetleri Ataşeliği Din Görevlisi 





“Tohum saç, bitmezse toprak utansın!” diyordu ya şair. Mezuniyetlerin, diplomaların, sınavların peşinden, “İmam -Hatip” olmak için tercih dönemi başlamıştı. Elimize verilen bir avuç tohumu, istediğimiz illere ekmemiz söylendi. Doğu-batı, kuzey-güney ayrımı yapmadan, cennet vatanımızın dört bir yanına, büyük bir umutla ekmiştim bu nadide tohumlaп. Yıllardır verdiğim emekler bu tohumun güneşi, alın terim ise can suyu olacaktı. Elimden geleni yapmış, gayrısını “Ya Nasip!” diyerek Allah'a havale etmiştim. Mütevekkil bir bekleyişin ardından aldığım son dakika haber, “Yiğitler Diyarı Sivas”ı işaret ediyordu. Ay zemheri, şehir Sivas. Bu iki kelimeyi aynı cümle içerisinde 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kullanmak bile insanı üşütmeye yeterken, benim içimde o sıralar bahar rüzgârları esiyordu. 


Yeni atama haberleri duyulunca, “Hayırlı olsun.” dilekleri geliyor, bölgeyi bilenler meteoroloji sunucusu ciddiyetiyle bir dizi telkinlerde bulunuyordu: “Oranın soğuğu çetin olur, aman evlat sakın ola dikkat et!” Yöre insanını tanıyanların söylediği, “Sivas'ın soğuğu sert, insanı merttir!” sözünü, zihnimin arka planına bir tür kamyoncu yazısı gibi nakşetmiş, düşmüştüm yollara... 


Vakit, hicret vaktiydi. Yüküm hafif, sorumluluğum ise ağırdı. 
Valizimde sadece kalın giysiler yoktu. Gizlemeye çalışsam da gizlemeyi başaramadığım he- 


yecanlarım vardı. Soru işaretlerim vardı irili ufaklı, noktalarını cebimde taşımak zorunda kaldığım. En çok da ideallerim vardı, iki büklüm eden. Geride bırakılmayan, valizlere de sığmayan idealler... 


Vakit, Musab olma vaktiydi. 
Yaşadığı ortamdan çok uzak diyarlara, İslam'ı anlatmak için görevlendirilen Mekke'nin yağız delikanlısıydı Musab... 
Yesrib'in Medine olmasında büyük payı olan o yiğidin misyonunu sahiplenmeliydim. 
Musab demek; zorluk demekti. İnsanı güçlü ve dayanıklı kılan da hayatta yaşadığı zorluklar değil miydi? Birçok çiçek baharda açar. Zor olan, kara kışta çiçek açabilmektir. Tıpkı kardelen gibi... 


Sivas”ın yolları aşılmıştı. Şimdi ise engin dağlarını tırmanma, sarp yokuşlarında susama vaktiydi. Önce niyet etmeliydim. “Niyet ettim Allah'ım senin rızan için senin istediğin gibi bir din hizmeti sunmaya.” 
diyerek kolları sıvadım. Söylem değil, eylem gerekiyordu. 
Bir yerlerden başlamalıydım. 
Bu göreve talip olduysam, önce kendim aydınlanmalı, eksikliklerimi tamamlamalıydım. Okuyor, çalışıyor, notlar alıyor, araştırıyor; aynı zamanda cemaatimle kaynaşıyor, beklentilerini ve algı dünyalarını anlamaya çalışıyordum. 
İslamiyet”i, alınması gereken bir ders değil, yaşanması gereken bir hayat biçimi olarak görebilmenin ve gösterebilmenin yollarını arıyordum. 
Büyük dertlerin büyük destekçileri de olmalıydı. Hira gibi derdiyle dertlendiği, Sevr gibi koruyup kolladığı, Uhud gibi sırtını yasladığı sarsılmaz bir destekçisi olmalıydı insanın. 
Göreve başladığım 2007 yılı- nın benim için ayrı bir önemi de şu an iki çocuğumun annesi olan hayat arkadaşımla o yıl evlenmemdi. O benim derdimin dermanı, Rabbimin en güzel ikramıydı... 


O gün bir karar verdim. 
Kur'an'ın muhtevasını önceleyen sunumlar yapacaktım. 
Kültürümüzü oluşturan âdetlerimizi de göz ardı etmeden, toplumun zihin dünyalarında pozitif etkiler ve çağrışımlar meydana getiren, birlik beraberliğin remzi olmuş “Mevlit 


cemiyetlerini” alışagelmişin bir miktar dışında revize etmek gerektiğini düşündüm. 
Cemaatimizden bu konuda da hamdolsun büyük destek aldım. Mevlit bahirlerinden bazılarını okuyor, ilahiler ve kasidelerle duygusal bir zeminin akabinde, Kur'an ve sünnetin yapı taşlarını birer birer dikmeye çalışıyordum. 


Ramazan ayının da gelişi, Allah kelamının muhataplarıyla buluşması için çok önemli bir fırsattı. Mukabelede okuyacağım cüzün manasını bir gün önceden okuyor, önemli yerlerin altını çiziyor, birtakım notlar alıyordum. Cüzü okuduktan sonra da işaretlediğim ayetleri cemaatimize anlatıyor, kadın-erkek herke- 





İslamiyet”i, alınması gereken bir ders değil, yaşanması gereken bir hayat biçimi olarak görebilmenin ve gösterebilmenin yollarını arıyordum. Büyük dertlerin büyük destekçileri de olmalıydı. 
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sin gündeminde Kur”an olsun istiyordum. Mukabele sonrası, teravih öncesi, kandil geceleri, cenaze öncesi veya sonrası fırsat bulduğum her vesilede insanımızı Rabbiyle buluşturmaya çalışıyordum. Tabi ki bir lütuf değildi bu; ben görevimi yapıyor, emanetleri sahipleri- ne dağıtıyordum. 


Yine böylesi faaliyetlerin birinde, caminin sütununa sırtını yaslamış Kur'an sohbetimizi dinleyen, köyümüzün ileri gelenlerinden heybetli fakat sempatik, güler yüzlü Bayram Amcamız, bugün hâlâ unutamadığım bir soru sordu: “Hocam o okuduğun kitabın adı nedir?” Bu sual beni çok mutlu etti ve cevap verdim: “Bayram Amca, sizlere okuduğum, birlikte anlamaya ça-Lıştığımız bu kitap, bizim hayat kitabımız Kur”anl” Duyduğum cevap şöyle oldu: “Daha önce hiç duymadığım ne güzel şeyler varmış içinde.” 


Sözün bittiği, kelimelerin öksüz kaldığı yerdeydim artık. 
Bana yöneltilen bu sorunun içinde özeleştiri de vardı sitem de hüzün de... Küçük bir soru gibi gözükse de bu aslında büyük bir sorundu. 


Çağın Musab” olmalıyız dostlar! Yesribleri Medine yapmak bizim elimizde. Her Müslüman, dininin görevlisidir. Ateşe su taşıyan karınca misali, elimizden geleni sonucunu hesap etmeden yapmamız gerekir. Bizler seferle mükellefiz, zafer ise Allah'tandır. m 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ennetle müjdelenmiş 

hanım sahabilerden 

Ümmü Haram binti Milhan, Hz. Peygamber'in hicretinden evvel Müslüman olmuş, Resulüllah Kuba'ya geldiğinde onu sevinçle karşılayıp biat etmiş Medineliler arasındadır. Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym, Ümmü Haram”ın kız kardeşi, Bi”rimaüne vakasında şehit düşen Haram ve Süleym adlı sahabiler de erkek kardeşleridir. 


İslam kaynakları, Hz. Peygamber ile Ümmü Haram ve Ümmü Süleym arasında süt veya soy bakımından teyze-yeğen ilişkisi olduğunu belirtir fakat net bilgi vermezler. Bu yakınık sebebiyle Hz. Peygamber, Kuba mescidine gittiğinde iki kız kardeşin evlerine misafir olur, yemek yer, öğle uykusuna (kaylüle) yatar, kendileriyle nafile namaz kılardı. Ümmü Haram, Hz. Peygamber'den Kütübü Sitte'de yer bulan beş hadis rivayet etmiştir. Bunların en meşhuru Kıbrıs'ın ve İstanbul'un fethini müjdeleyen hadistir. (Ahmed İbn Hanbel, Müsned, II, 176, el-Azizi, П, 80.) 
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Resulüllah, 
Ümmü Haram”ın evinde öğle 


Bir keresinde 


uykusuna yatmış, gülerek uyanıp uykusunda ümmetinden fetih için Akdeniz'e açılan bazı kimselerin gösterildiğini ve onların cennetlik olduğunu söylemiştir. Ümmü Haram kendisinin de onların arasında bulunması için dua buyurmasını rica edince Allah Resulü dua edip tekrar uykuya dalar, yine gülerek uyanır, bu sefer de ümmetinden bazı kişilerin Kayser'in şehrini (İstanbul) fethetmek amacıyla sefere çıkacağını, onların da günahlarının bağışlanacağını haber verir. Ümmü Haram bu defa da onların arasında bulunmak için dua isteyince Resulüllah “Hayır, sen birinciler arasındasın.” 
buyurur. (Buhari, Cihad, 3; Müslim, İmare, 160.) 


İslam orduları Hz. Peygamber'in vefatından sonra onun müjdesi rehberliğinde fethe çıkmış, Kadisiye ve Nihavend savaşlarıyla Sasanilere karşı parlak zaferler kazanılmış, hicretin 14. yılında Şam, 16. yılında Kudüs, 21. yılında İsken- 


deriye fethedilerek Bizans'ın Doğu Akdeniz ve Mısır'daki hâkimiyetine son verilmiştir. 
Arap yarımadasının tamamının fethiyle birlikte kuzeyde Akdeniz'e ulaşan İslam topraklarını dışarıdan gelecek saldırılara karşı korumak ve yeni ufuklara yelken açmak için bir donanma tertip etmek şart olur. Sahillerdeki kaleler tahkim edilip gerekli şartlar oluştuktan sonra Hz. Osman döneminde ilk deniz seferine çıkılır. 


Bahr-i Sefid'in, Sicilya ve Sardunya'dan sonra üçüncü büyük adası olan Kıbrıs, üç kıtaya yakın stratejik bir konuma sahiptir. Mısır ve İskenderiye'nin fethinden sonra Şam Valisi Muaviye b. Ebi Süfyan, Akdeniz'in bu önemli karakolu üzerine sefer izni istemiş fakat İslam ordularının denizaşırı bir sefere hazır olmadığı gerekçesiyle Hz. 
Ömer buna izin vermemiştir. 
Donanma teçhiz edilip gerekli hazırlıkların kararlılıkla yapılması sonrasında hicretin 28. 
yılında (M.648/649) Kıbrıs seferi müsaadesi Hz. Osman'dan çıkar. Ancak halife ilk deniz seferi olmasının getirdiği bir temkinle ordunun gönüllü askerlerden oluşmasını şart koşar. 


Kıbrıs seferi gönüllüleri arasında ashabın ileri gelenlerinden Ebu Zer, Ebu'd-Derda, Şeddad bin Evs'le birlikte Hz. Ömer döneminde Kudüs'te kadılık, Humus'ta valilik yapan büyük sahabi Ubade bin Sâmit de vardır. O ki Akabe biatlerinde bulunmuş, Hz. Peygamber'in bütün gazvelerine katılmış, Mekke fethinde Ensar birliğinin kumandanlığını yapmıştır. Karısı Ümmü Haram ilerlemiş yaşına rağmen “Allah Resulü'nün tebşir ettiği vakit geldi.” diyerek eşiyle beraber sefere katılır. Evvelce Uhud ve Huneyn savaşlarında da bulunmuş, yaralı askerlere hizmet etmiştir. 


Akka'dan hareket eden donanma Bizans'ın elinde bulunan Kıbrıs'a Larnaka limanından çıkar. Şehri teslime razı olmayan II. Konstantin yapılan savaşı kaybeder ve İstanbul'a kaçar. 
Ada halkı Müslüman hâkimiyetini tanımak zorunda kalır. 
Ganimetlerle geri dönen İslam ordularının askeri amaçlı ilk deniz seferi amacına ulaşmış, Kıbrıs İslam devletine katılan ilk ada olmuştur. 

Belâzürnin oFütühu'l-Büldân adlı eserinde anlattığına göre, Ümmü Haram Müslümanların Kıbrıs'a çıkarma yaptıkları mevkiden henüz çok uzaklaşmadan bindiği hayvanın tökezlemesiyle yere düşmüş ve şehadet mertebesine ulaşmıştır. 
Düştüğü yere defnedilen sahabi hanımın kabri “saliha kadının türbesi” olarak bilinmiş ve ziyaretgâh olmuştur. 


964 yılında Bizans'ın eline geçen Kıbrıs, 1571'de Osmanl’nın fethiyle yeniden Müslüman toprağı olur. Türkler tarafından Hz. Peygamber'le yakınlığı (o sebebiyle (“hala” Arapça “teyze” anlamına gelen “hâle” kelimesi Türk telaffuzunda “hala”ya dönüşmüştür) Kıbrıs'ın manevi sahibi olarak “Sultan” diye isimlendirilen Ümmü Haram'ın mezarı ihya edilerek 1760'da üzerine bir türbe yapılır. Aynı mevkide zaman içinde şadırvan, tekke ve cami inşasıyla küçük bir külliye oluşur. 


Hala Sultan Tekkesi, Güney Kıbrıs Rum kesiminde Larnaka yakınlarında Tuz Gölü'nün kıyısındadır. Tekkeyi kesme taştan yapılmış üç dilimli kemerli bir kapı dış dünyadan ayırır. 
Aynı doğrultuda yer alan üzerinde bir kitabesi ve sultan II. 
Mahmud”un tuğrası bulunan sivri kemerli ikinci kapı, içinde çeşitli meyve ağaçlarının oldugu yemyeşil bir bahçeye açılır. 
Avlunun üç yönü dervişlerin ve misafirlerin kaldığı tekke binalarıyla çevrilidir. Cami ile ona bitişik türbe, girişin sağında, sekiz ahşap sütunun üzerine oturan kiremit çatıyla örtülü şadırvan ise sol tarafta yer alır. 
Kıbrıs muhassılı Seyyid Mehmed Emin Efendi'nin yaptırdığı cami klasik Osmanlı üslubunda kesme taştan, kare planlı, tek kubbeli ve tek minarelidir. Son cemaat mahalli ikisi yanlarda, dördü kuzeyde olmak üzere toplam altı adet sivri kemerle çevrelenmiştir. Mihrabın solundaki kapı Ümmü Haram'ın tür- 


besine açılır. Üstü bir kubbe ile örtülü olan türbenin etrafı sivri kemerli revaklarla çevrilidir. 
Hazirede Osmanlı döneminde yaşamış yeniçeri ve zabitlere, tekkenin şeyhlerine ait mezarlar bulunmaktadır. 


Son yüzyılda sahipsiz ve bakımsız kalan tekkenin Türk halkıyla ilişkisi 1974”teki Barış Harekâtı 
sonrası tamamen kesilir. 2003 
yılında adanın güneyi ile kuzeyi arasında geçişler serbest olunca ziyaretler yeniden başlamıştır. 2005'te restore edilip 
2008 yılında ibadete açılan 
tekke, Kıbrıslı Türklerin büyük teveccüh gösterdiği ve yüksek palmiye ağaçlarının süslediği yemyeşil bahçe içinde buluştuğu huzur dolu bir mekân bugün. Cuma ve bayram günleri şenlenen tekke, ramazanlarda gece yarısına kadar açık, iftarlar veriliyor, kurbanlar kesiliyor, pişiriliyor, ikram ediliyor. 


Birinci Cihan Harbi'ne kadar Kıbrıs açıklarından geçen Osmanlı gemilerinin top atışıyla selamladığı Hala Sultan Türbesi, Kıbrıs'ta İslam mevcudiyetinin tarihine delalet eden bir mühürdür. Benzer bir müjdeyle Konstantin kuşatmasına katılan Eyüp Sultan'ın manevi varlığı İstanbul için ne ifade ediyorsa Hala Sultan'ın manevi varlığı da Kıbrıs için aynıdır. 
Her ikisi de Medineli Ensar, her ikisi de Peygamber'i evinde ağırlama şerefine ermiş, onun müjdesiyle memleketlerinden uzak topraklarda şehadete ermiş kutlu neslin mümessilleri. 
Allah onlardan razı olsun. m 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HİLMİ ZİYA ÜLKEN 


Prof. Dr. Mehmet Vural'ın kaleme aldığı “Hilmi Ziya Ülken” biyografisi Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından çıktı. 
Kitapta Ülken'in biyografisi, düşünce serüveni ve felsefi anlayışıyla panoramik bir şekilde ortaya konuldu. Ayrıca tarihi değeri olan bir çalışma, kitabın sonuna ilave edildi: Ülken'in kendi el yazısıyla kaleme aldığı biyografisi. 


Ülken'i biyografisiyle düşünsel serüvenindeki değişimleri harmanlayarak anlatan Vural, onun akademideki çalışmalarını ve eserlerinin hangi dönemlerin ürünü olduğunu, daha sonraları ne gibi özeleştirinin konusu olduklarını titiz bir çalışmayla ortaya koydu. 
Seksene yakın telif ve tercüme eser veren Ülken, yedi yüzün üzerinde makale yayımlamıştır. Kitabın sonunda verilen kaynakça ve Hilmi Ziya Ülken bibliyografyası, alanda araştırma yapacak kişilere büyük kolaylık sağlamayı hedefliyor. 


Kitapta Ülken'in ilgi dünyasına dair bir izlek oluşturularak okurun dikkatine sunuluyor. 
Katıldığı konferans, sempozyum ve kongreler, akademi dışı sosyal ve kültürel faaliyetler, resim sergileri gibi faaliyetler eksiksiz olarak sıralanı-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Zeynep ÇELİK 


yor. Ayrıca bizzat yönetiminde bulunduğu dergicilik çalışmalarıyla ilgili de doyurucu bilgiler veriliyor. 


Mehmet Vural'ın kitabında en dikkat çekici bölüm “Fikri Değişim Süreci” başlığı altında yer alıyor. Ülken, Anadoluculuk akımından materyalizme 





savrulan, oradan felsefi akımlar arasında gelgitler yaşayan, son olarak materyalizmi reddeden ve metafiziği öne çıkaran bir isim olarak çıkıyor karşımıza. Bütün bu süreçler, onun açık zihinli, önyargısız ve hakikatperver kişiliğine delil teşkil ediyor. 


“Hilmi Ziya Ülken'in Felsefe Anlayışı” bölümünde Ülken”in felsefeye verdiği anlam irdeleniyor. Metafizik ve ontolojik alanlarda derinleşen Ülken'e göre felsefe ruhun sporudur. 
Bütünlüklü bir sistem için düşünce şarttır: “Allah'ı, âlemi ve insanı birlikte düşünmedikçe ne özgürlüğü ne de şuuru anlamak mümkün değildir.” 
Ayrıca okur, onun Türkiye”de felsefenin kurumsallaşmasına yaptığı katkıya da şahit oluyor. Vural'ın enikonu üzerinde durduğu bir diğer mesele Ülken'in “Ahlak ve Değerler Felsefesi”ni oluşturan yaklaşım tarzı. Ülken'le özdeşleşen aşk ahlakı, onun yaşamı boyunca ortaya koyduğu görüşlerin bir nevi iskeletini teşkil ediyor. 


Vural'ın eseri, Cumhuriyet döneminde yetişen, sosyal bilimlerin pek çok alanında eserler veren, ele aldığı problemleri derinlemesine analiz eden, farklı düşünceler arasında sentez denemeleri gerçekleştiren ve her şeyden önemlisi bir metodolojisi olan velut ilim adamı Prof. Dr. Hilmi Ziya Ülken'in düşünce dünyasına girmeyi isteyenler için iyi bir başlangıç kitabı olma özelliğini taşıyor. ш 
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“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O'nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” 
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